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SINIRLARA YER YOR... 


Biliyoruz, hayatınızda sınırlara yer yok. 

Yeni ufuklar keşfetmek, her anınızı dolu dolu yaşamak istiyorsunuz. 
İşte bu yüzden, sizin için havalimanında sınırsız ayrıcalıkların kartı, TAV Passport Edition'ı yarattık. Hayatın tadını çıkarmasını bilenlere... 


iz otopark & vale içi ve yurtdışı lounge kullanımı, | i , i d 


» Havalimanında kişiye özel asistanlık hizmeti » Havalimanlarında özel girişler 

- Hızlı pasaport ve güvenlik geçişleri 

* Business check-in 

* Havalimanı içi özel ring aracı 

* Duty Free'de indirim ve özel kasa 

* Havalimanı restoranlarında indirim 


* Türkiye'de özel fiyatlı araç kiralama 


* Havalimanı otelde konaklama ve toplantı organizasyon avantajı 


www.tavpassport.com/editlon 4442575 
TAV İşletme Hizmetleri A Ş. 


JOAILLIERS DEPUIS 


İstinyepark * Ritz Carlton * Çırağan Kempinski »* Ankara (Kavaklıdere) 
www.milimetric.com * (İstanbul) 212 345 63 91 «* (Ankara) 312 466 08 02 
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Some call us obsessive, 
Others call us FAIRLINE. 
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Editör 


"Sıfırdan bir İmparatorluğa gidişin Ö 


yküsü” 


Bazı özel isimler vardır efendim. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar yollarının sonu bep başarıya çıkar. 
Hayat mücadelesinin engebeli yollarında yaşadıkları ber zorluğa ve hayal kırıklıklarına rağmen yılmadan, bıkmadan, dik duruşlarıyla hedeflerine ulaşmayı bilirler. Yaşam öykülerinden ise mutlak alınacak çok önemli dersler vardır. İşte bu isimlerden biridir Cavit Çağlar... 


nunki herşeye sıfırdan başlayıp, bir imparatorluğa varışın öyküsü... 

Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş Cavit Çağlar... 

Pençeli ayakkabıları, dayısının eski kıyafetleriyle geçmiş ilk gençliği. 

İmkansızlıklar içinde eğitim hayatını tamamlamış. Sonra ticaret yaşamının üniversitesi kabul edilen Mahmutpaşa'da iş hayatına atılmış bir musevi tüccarın yanında. Askerlik, evlilik derken Sultanhamam'da edindiği tecrübeler ile bugün bir imparatorluk haline gelen Nergis Holding'in temellerini atmış Bursada. Çok çalışmış, çabalamış... Yenilgiyi ise hiç kabul etmemiş. Gerisi hepimizin malumu... 


Cavit Bey'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından bir diğeri ise eski Cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Süleyman Demirel ile yollarının kesişmesi olmuş. Zaman içinde kendi ifadesiyle “baba-oğul” gibi olmuşlar. Ardından siyaset yaşamı başlamış... Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı, Milletvekilliği derken ülkesi için her daim önemli hizmetlerde bulunmuş Çağlar... 


Siyaset hayatına nokta koyduktan sonra da devleti ve milleti için hizmetlerine aralıksız devam etmiş. Rusya ile Türkiye arasındaki krizin çözümünün en önemli mimarlardan biri olmuş o. 2.5 aya yakın bir süre iki ülke arasında mekik dokumuş adeta. Ve nihayetinde Türkiye ve Rusya liderinin de kararlı tutumlarıyla iki ülke arasındaki sorunlar da çözülmüş. Üstün hizmetlerinden dolayı da Cavit Çağlar, Viladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'na davet edilerek “Rusya Federasyonu Onur Nişanı”na layık görülmüş. 
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Cavit Bey tam bir centilmendir aynı zamanda. Onu haftanın 6 günü kravat ve takım elbisiyle görürsünüz. Sadece pazar günleri kravat takmaz kendileri. Pek basında da spor giyimli haliyle göremezsiniz kendilerini. 
Sağolsun, Gentleman Dergisi için bu kez kravatını ve takım elbisesini çıkartarak spor kıyafetleriyle objektiflerimize poz verdiler. Çok şanslıyım ki dedem Nezih Demirkent'in Cavit Bey ile dosluğu vardı ve kendinden gururla bahsederdi. Ben de onunla çalışma ve tecrübelerinden faydalanma şerefine nail oldum. Ocak ayında bize kapak olduğu için kendilerine teşekkür ederiz. Cavit Çağlar'ı tanımaktan ve kapağımızda ağırlamaktan büyük bir keyif ve onur duyduk... 


Malum yılın ilk sayısı ile huzurlarınızdayız... Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın dostlarına verdiği yılbaşı partisinden en özel kareler ve Klasik Otomobil Kulübü'nün geleneksel yılbaşı balosunun unutulmaz anları da Gentleman farkıyla sayfalarımızda yer alıyor. Ayrıca 2018'e damga vuracak en yeni otomobil modellerinden derlediğimiz dosyamızı da beğeniyle okuyacağınızı ümit ediyoruz. 


Eskiler “Yeni yıla nasıl başlanırsa öyle devam eder” derler. Biz de sizler için ilginizi çekecek güzel ve dopdolu bir sayı hazırlamaya gayret ettik. 
Bütün bir yılın böyle olması dileklerimizle... 
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EZİNE 
ASTON MARTIN TURKEY 


LÜKSÜ PAYLAŞMANIZ ADINA 
4 KAPI,4 KOLTUK... 


HEHEIDE Ş 


D&D Motorlu Araçlar A.Ş. 


İstanbul Showroom İzmir Showroom Servis Merkezi Haydar Aliyev Cad. No:154 Tarabya / İstanbul Folkart Towers A Blok No:37 Bayraklı / İzmir Maslak Mh. Ahi Evran Cd. Atacenter İş Merkezi Tel: * 90 2122231011 Fax: * 90 212 287 25 25 Tel: - 90 232 502 13 10 Fax: * 90 232 502 13 09 No: 9 Sarıyer / İstanbul E-mail: info&turkey.astonmartin.com E-mail: izmir&turkey.astonmartin.com Tel: - 90 212 276 06 16 Fax: * 90 212 2760617 E-mail: servis©turkey.astonmartin.com 


İWEEN 


www.damattween.com 


İÇİNDEKİLER 


18e BROTHERS X BEYMEN 
Brothers'ın cömert ve centilmen figürü ile Beymen'in premium, stil sahibi tasarımları özel işbirliği kapsamında Brothers X Beymen Koleksiyonu'nda buluştu. 


20 6 38 YILLIK EFSANE 
MERCEDES-BENZ G-SERİSİ 

Bir arazi aracı klasiği olan Mercedes-Benz G-Serisi'nin 38 yıllık başarı hikayesi hız kesmeden devam ediyor. 
Mercedes-Benz G-Serisi'ni sizler için test ettik... 


26 e MASLAK'IN EN YENİSİ PM 
“MASLAK 14537 TE 

İstanbul yeme-içme ve gece hayatının deneyimli isimleri tarafından kurulan PM (Privileged Minority), özel lezzet ve konseptiyle hem gündüz hem gece hizmet veriyor.. 


28 e ROZ DIAMOND 2018 
KOLEKSİYONU ADANALI 
MÜCEVHERSEVERLER İLE 
BULUŞTU 

Roz Diamond'ın 2018 koleksiyonu 
Adana'da gerçekleştirilen bir lansmanla mücevherseverlerle buluştu... 
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40 © KAPAK: TÜRK İŞ VE SİYASET 
DÜNYASININ DUAYENİ “RUSAYA 
FEDERASYONU DEVLET ONUR NİŞANI” 
SAHİBİ CAVİT ÇAĞLAR 

Türk iş dünyasına ve siyaset tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isim Cavit Çağlar.. Yaşam öyküsü mücadelelerle geçse de o her zaman pozitif kimliğiyle bunların üstesinden başarıyla gelmeyi bilmiş biri. 
Onun hayatından örnek alınacak çok ders var şüphesiz. O aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındanki gerilimin çözümündeki en önemli aktörlerden de biri. Eski Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı ve duayen iş insanı Cavit Çağlar bu ay kapak konuğumuz.. 


486 5KY RIDER 

Yüksek saatçilik her zaman havacılık dünyasından ilham almıştır. Kahramanların ve benzersiz girişimlerin dünyası; tarih yazan tasarımlar yeni nesil teknolojiler ile yeniden hayata geçiyor... 


59 e FÜREYA VE MÜCEVHERLERİ 
Türkiye Cumhuriyeti'nin entellektüel ve sanatsal açıdan en özel ailelerinden olan Şakir Paşa ailesinden olan Füreya Koral çok özel bir sergi ile gündemde... Bu yazıda ise sadece sanatçı Füreya değil, çok özel bir kadının mücevherleri ile birlikte iç dünyası var.. 


546 9018'DE GÖZLER ONLARIN 
ÜSTÜNDE OLACAK 

Bu yıl yollara çıkacak ve kendi segmentinde adından en çok söz ettirecek otomobil 


modellerini sizler için inceledik... 


64 e MODEL İŞ MAKİNELERİ 
KOLEKSİYONERİ MEHMET REŞİT 
BEREKET 

Mehmet Reşit Bereket... O mesleğine tutkulu bir inşaat mühendisi... 100'ün üstünde 'model iş makinesi" bulunan Bereket, aynı zamanda sıkı bir de Beşiktaş taraftarı ve takımının 1989 yılından bu yana giydiği tüm formaların da sahibi... 


68e THE KING OF LOAFERS 

İsmi Gommıno. Tod's Grup'un başarı sembollerinden biri olan mokasenden söz ediyoruz. Kazandıran bir strateji, parlak bir girişimci ve bir hayat felsefesinin eseri... 


79 e 'EVİNİZİN OĞLU? MURAT GÜLOĞLU 
Kanal D'nin sevilen haber sunucusu 'Evinizin Oğlu Murat Güloğlu” bu ay “Lexus ile Geziyoruz” bölümümüzün konuğu... 


7160 “NAR VE BEREKET” MESAJLI 
YILBAŞI PARTİSİ 

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, evinde düzenlediği yılbaşı partisiyle dostlarıyla bir araya geldi. 


78 e SMOKİNLİ MOTORCU 

İçindeki asi motorcu ruhunu kaybetmemiş romantik iş adamı. Terzi işi paltolar ve kadife takım elbiselerin üzerine giyilen uzun, deri trençkotlar. Bu kışın erkeği Andrö Hamann yorumuyla karşınızda. 


86 © CAMI TUVAL GİBİ KULLANAN BİR 
SANATÇI AYŞEN SAVCI 

Ayşen Savcı 2011 yılından bu yana cama Kiln casting” denilen, kökü milattan öncesine dayanan teknikleri kullanarak şekil veriyor... 
Cam dışında resim ve mine üzerine de çalışmalar gerçekleştiren Savcı, son olarak “GaleriDeniz”de açtığı sergisiyle dikkatleri çekiyor... 


90 e BERLUTI EFSANESİ TÜRKİYE'DE 
Gelenek ve yaratıcılık dolu 100 yıllık bir geçmişe sadık kalan Berluti'nin, Nişantaşı'nda yer alan yeni butiğinde efsanevi markanın tüm yaşam tarzı sergileniyor. 


99 e AHMET AKBALIK: “HEDEFİMİZ 
“İNSAN” ODAKLI KALİTELİ PROJELER” 
Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Büyükyalı projesini, hedeflerini ve hobilerini Gentleman'a anlattı. 


96 e GÜNEY AMERİKA'DA SPİRİTÜEL BİR 
KASABA “ABADTANIA” 

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan alternatif tatil, bir başka deyişle konseptli turların en ilgi çekeni spiritüel turlar artık ülkemizde de tercih edilmeye başladı... 


100 e SANATIN BEKÇİLERİ 

İş hayatı ile kültür ve sanat dünyasını birleştirmeyi başaran Louis Vuitton Vakfı'nın bu başarısının ardında Bernard Arnault'nun danışmanı Jean Paul Claverie yer alıyor. 


104 e KLASİKSEVERLER 

YILBAŞI BALOSU'NDA BULUŞTU 

Klasik otomobil tutkunları, Klasik Otomobil Kulübü'nün geleneksel yılbaşı balosu'nda bir araya geldi... 100 davetlinin katıldığı gecenin bu yılki sponsoru ise Lexus'tu... 


110e GENTİLMEN DUAYEN 
GENGİZ KAPTANOGLU 
Denize tutkulu bir centilmen o... Bir dönemin 


önemli siyasetçilerinden IMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu'ndan bahsediyoruz... 
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Brothers ve Beymen'den Erkeklere Özel Koleksiyon 


Brothers X Beymen 


BROTHERS'IN CÖMERT VE CENTİLMEN 
FİGÜRÜ İLE BEYMEN'İN PREMTUM, STİL 
SAHİBİ TASARIMLARI ÖZEL İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA BROTHERS X BEYMEN KOLEKSİYONU'NDA BULUŞTU. 


duğu bir kurguya sahip olan Brothers X Beymen Koleksiyonu'nda, doğru renk ve kesimlerin yanı sıra bir erkeğin sahip olması gereken aksesuarlar, Beymen'in ince zevkiyle buluşuyor. Maskülen stili ile dikkat çeken koleksiyon, idealize edilmiş sartorial giyim anlayışının aksine; kendi gustosuna sahip, eğlenceli detaylarla güncellenmiş başarılı, iyimser bir erkeğin portresini çiziyor. 

Brothers'ın geleneklerine bağlı kalarak modernize ettiği Dandy Looktan esinlenerek Beymen Collection Erkek tasarım ekibi tarafından hazırlanan 13 parçadan oluşan koleksiyonda; bordo, bej, lacivert ve gri tonları dikkat çekiyor. Brothers yolculuğuna atıfta bulunan, kendine özgü tartan deseninin yoğun olarak kullanıldığı tasarımlarda, erkeklerin vazgeçilmezi yelekli takımlar, İskoç tartan astarı ve yaka altı detayları ile zenginleşirken, alışılmış görüntünün aksine İtalyan yaka kol düğmeli denim gömlek ile tamamlanıyor. Koleksiyondaki gömlek seçenekleri arasında dip-dye efektli İskoç tartan desenli poplin gömlek ve Brothers logolu Oxford gömlek de öne çıkıyor. Kış giyiminin vazgeçilmezi saç örgülü kalın hırka ise Brothers yazılı deri düğme ve renkli ribana detayları ile güncelleniyor. 

Brothers X Beymen Koleksiyonu'nun aksesuarları arasındaki İskoç tartan detaylı mendil, cüzdan, kartvizitlik ve pasaport kılıfı şık tasarımları ile modern erkeklerin stilini tamamlıyor. 


Bi tanımlayan değerlerin yerli yerine otur-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Hugh Jackman and the new TimeWalker 
Chronograph 


The new TimeWalker Chronograph is inspired by performance and the spirit of racing. 


montblanc.com/timewalker 


Crafted for New Heights. 
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Official Timing Partner of the 
Goodwood Festival of Speed. 
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38 vıllık Efsane 


Mercedes-Benz 


BİR ARAZİ ARACI KLASİĞİ OLAN MERCEDES-BENZ G-SERİSİ'NİN 38 YILLIK BAŞARI HİKAYESİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. ARAZİ ARACI İKONU, SÜREKLİ GÜNCELLENEN TEKNİK YAPISI VE ÜST SEVİYE DONANIMLARIYLA TUTKUNLARININ BEKLENTİLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILAMAYA DEVAM EDİYOR. 


ercedes-Benz, yapmış olduğu iyileştirmelerle M tüm G-Serisi versiyonlarında yüzde 16'ya varan güç artışı ve yüzde 17'e varan yakıt ekonomisi sunuyor. Tüm motor seçenekleri Euro 6 egzoz emisyon normunu yerine getiriyor. Buna 4.0 litrelik çift 
turbo beslemeli heybetli V8 motorla donatılan G 500 
de dahil ediliyor. G 500'de ilk kez kullanıma sunulan yeni 8 silindirli motorun gücü çok özel genlerden geliyor. Bu yeni motor teknik yapı olarak, Mercedes-AMG tarafından geliştirilen; Mercedes-AMG GT ve Mercedes-AMG C 63 modellerini son derece çarpıcı performans değerlerine ulaştırmayı başarmış olan yeni V8 silindirli motoru baz alıyor. G-Serisi'nde kullanılmak üzere yenilenen motor 422 BG (310 kW) ve 610 Nm gibi değerlerle etkileyici bir performans ve yüksek çekiş gücü sunuyor. Motorun sunmuş olduğu yüksek performansta iki adet turbo beslemenin konumu çok önemli bir rol üstleniyor. İki adet turbo besleme; silindir sıralarının dış kenarında değil, iki silindir sırasının arasındaki V şeklinin ortasında kendine yer buluyor. Bu uygulama daha kompakt bir yapının yanı sıra daha çabuk tepki veren turbo ve daha düşük egzoz emisyonları gibi avantajlar sağlıyor. Sprey şeklinde püskürtme yapan Piezo tipi direkt benzin enjeksiyon sistemi verimliliği artırıyor. 
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MERCEDES-BENZ G-SERİSİ'Nİ SİZLER İÇİN TEST ETTİK... 


MER 


Genişletilmiş Gövde 

Yeni G 350 d ve G 500 modelleri özellikle yeniden tasarlanan tamponlar ve genişletilmiş gövde rengin- de çamurluk kuşaklarıyla görsel olarak farkını ortaya koyarken, G 350 d'de 5 kollu 18 inç çapında hafif alaşım jantlar standart olarak sunuluyor. G 350 d ve G 500 modellerinin gösterge tablosu, 11,4 cm'lik çok fonksiyonlu bilgi ekranı ve iki adet derine gömülü yuvarlak tüp tasarımı içindeki yeni göstergeler ile kadran dikkat çekiyor. G 350 d ve G 500 dışında her iki AMG versiyonu da yeniden tasarlanan bir gösterge paneliyle donatılıyor. Daha özgün bir AMG G-Serisi kullanmak isteyenler için yeni bir “Çılgın Renk Paketi” de sunuluyor. Paket kapsamında özel olarak tasarlanmış sarı, kırmızı, yeşil, turuncu ve mor gibi gövde renkleri bulunuyor. 


G-Serisi 


“AMG versiyonlarında olduğu gibi, bu 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m, 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araçta da 7G-TRONIC PLUS otomatik şanzıman manuel vites değiştirme 
ME donatılmış.” 


En değerli 


yatırım tavsiyemiz: 
Erzurum / Palandöken Dağları - Kayak Rotası 


Türkiye'de oldukça nadir görülen ve kayak tutkunlarının favorisi olan “toz kar; yılın 6 ayı Palandöken Dağları'nı kaplar. 
Bu özelliği ile Palandöken Dağları, kış sporu severlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden biri. 


Bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirip hayallerinize 

yer açın diye, İş Bankası'nın Yüz Yüze Bankacılık ayrıcalıkları hep yanınızda. Size özel müşteri ilişkileri yöneticileriyle hızlı hizmet a veriyor, yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. i 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BANKACILIK 


isbank.com.tr NM (O) #yuzyuzebankacilik 4/©yuzyuzebankacilik 


Kismet 


by milka 


Abdi İpekçi Cad. No: 51/C Nisantaşi İstanbul #90 212 240 18 80 Küçükbebek Cad. No:3/R Bebek, İstanbul *90 212 358 22 77 


instagram.com/kismetbymilka kismetbymilka.com 


istanbul * new york * london * mykonos * dubai * kuwait city * İyon * beirut * gatar * toronto * puerto rico * st barth * ankara * bodrum nicosia * atlanta * birmingham * boulder * chicago 


dallas * greenwich * los angeles * miami * new jersey * new orleans * pittsburg * portland * san francisco * san diego * seattle * scottsdale * troy * australia (online) 


SUNSEEKER 116 YACHT 


İstanbul (490212257 0030 Bodrum | 4-90 252 385 3185 
info&sunseekerturkey.com sales&sunseekerturkey.com 


AZ 


Sunseeker 
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İSTANBUL YEME-İÇME VE GECE HAYATININ DENEYİMLİ İSİMLERİ TARAFINDAN KURULAN PM (PRIVILEGED MINORITY), ÖZEL LEZZET VE KONSEPTİYLE HEM GÜNDÜZ HEM GECE HİZMET VERİYOR... 


S on zamanların en popüler mekanlarına ev sahipliği yapan Maslak 1453” 


te özel konsept ve lezzetleriyle geçtiğimiz günlerde açılan PM (Privileged 

Minority)İstanbul'un yeme-içme sektörüne farklı bir bakış açısı getiriyor. 
İşletmeciliğini Ali Ünal'ın yapacağı bin 200 metrekare alan üzerine konumlanan PM'in, mimarlığını Melda Şengil, art direktörlüğünü ise İspanya'da yaşayan Ömer Akçıl yaptı. 
PM iki farklı konseptle öne çıkıyor. Gündüz Restaurant & Brasserie olarak hizmet verip dünya mutfağının en seçkin lezzetlerini İstanbullularla buluşturacak olan PM, geceleri de gece kulübü hizmetiyle dünyaca ünlü D|J performansları ve canlı müzik ile hareketlenecek. Haftanın yedi günü 00.00-05.00 
saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan gece kulübü, 100 kişilik kapasiteye sahip. Sushi-bar ise, mekanın içinde iki farklı noktada tasarlandı. 
Ferah ve şık atmosferiyle günün her anını keyfe dönüştüren PM, dünya mutfağı lezzetleri ve farklı sushi seçeneklerinden oluşan menüsü, herkese hitap eden konseptiyle Maslak'ın en gözde ve en uzun caddelerinden Maslak 1453 üzerinde yer alacak. PM, öğle yemeklerinin ve iş toplantılarının vazgeçilmezi haline geline gelmeye aday. 


“PM iki farklı konseptle öne çıkıyor. Gündüz Restaurant & Brasserie olarak hizmet verip dünya mutfağının en seçkin lezzetlerini Istanbullularla buluşturacak olan PM, geceleri de gece kulübü hizmetiyle dünyaca ünlü DJ performansları ve canlı müzik ile hareketlenecek.” 
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o Malian Masterpieces 
KENNEDEE SOFA. DESİĞNED BY J.M. MASSAUD. 
; 2 SALA DEL CAMINO, PALAZZO GALLARATI SCOTTI, MILANO. — 


poltronafrau.com 


b | | | S Representing Herman Miller, Poltrona Frau and Baccarat with their years of experience in design, BMS creates environments that answer life's necessities. 


AYAZMA YOLU SOKAK NO:5 ETİLER ISTANBUL, TR | *9o (212) 263 6406 


Roz Diamond 


2018 koleksiyonu 
Adanalı mücevherseverler ile buluştu 


ROZ DIAMONDY'IN 2018 KOLEKSİYONU ADANA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR LANSMANLA MÜCEVHERSEVERLERLE BULUŞTU... 


ürkiye'nin sayılı mücevher firmalarından Roz 
| Diamond, Aşk Yaşatır” sloganıyla 2018 yılı koleksiyonunu Adanalı bayanlarla buluşturdu. 
Sheraton Grand Otel'de düzenlenen, Terim Events Organizasyon ve Gentleman Dergisi'nin organize ettiği tanıtım toplantısına Fulya Terim'in yanı sıra kentin iş ve cemiyet hayatından 50'nin üzerinde seçkin davetli katıldı. Roz Diamond Mücevher, Ferit Mimar, Rıfat Tavukçuoğlu ve Özlem Özgüç ortaklığında çalışmalarını sürdürüyor. Roz Diamond'ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Özlem Özgüç, firma merkezinin İstanbul da bulunduğunu belirterek “2000 bin yılında kurulmuş bir firmayız. Toptan değerli taş satışlarımız devam ediyor, ilk kez perakende satışa başladık, yıllardır Adanalı müşterilerimiz İstanbul'a geliyordu. 
Ama Adanalı müşterilerimizle kurduğumuz aile bağı ilk tanıtım toplantımızı Adana'da yapma kararı almamızda etkili oldu” dedi. 
Adana'dan sonra İskenderun, Bursa ve Ankara'da tanıtım toplantısı serisini sürdüreceklerini ifade eden Özlem Özgüç, “Bunun yanı sıra 10 ülkeye ihracat yapıyoruz, genelde Ortadoğu ülkeleri ama sınırlarımızı Balkan ülkelerine kadar açacağız.Irendi yakından izleyip bayanların gündelik hayatta kullanabilecekleri mücevher üretiyoruz. En üst segmentte pırlanta ve değerli taş üretimimiz mevcut. Bunun yanı sıra düğün serisinde çok iddialıyız. Ürünlerimiz çok gösteriliş ve hem de çok ekonomik” diye konuştu. 


Özlem Özgüç, Fulya Terim ve Feyzan E.Top 


Selma Demircan, Nurdan Çalışkan ve 


Özlem Özgüç Özlem Üzgüç 
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76.000 
PARÇA 
TARİH, KÜLTÜR ve SANAT 
BİRİKİMİ 


Anadolu toprağının hazineleri, 
Saray porselenlerinin replikaları, Kütahya Porselen'in geçmişi ve bugünü, Özel koleksiyonlar, 

Antika porselenler, 
Kütahya'nın kültürel değerleri yıllar süren emek ve sabır dolu 
76.000 parçalık 
NG Koleksiyon'da buluştu. 


NG Koleksiyon, kültürel, sanatsal ve tarihi değerleri gelecek nesillere gururla sunuyor. 


KOLEKSİYON 


Eskişehir Karayolu 8. km, Kütahya 


ngkoleksiyon.com 


(ENS 


Villa ve malikâne alanındaki tecrübe ve birikimlerimizle, yurt dışında Premium müşterilerin faydalandığı, tamamen projeye özel mimarların, mühendislerin oluşturduğu ve evde yaşayacak kişilerle beraber ortak çalıştıkları, kişilerin kendileriyle, ruhlarıyla ve hayat anlayışlarıyla uyumlu müstakil evler oluşturuyoruz. 
Gelin Ons Mimari Yapı sizi de hayallerinize ulaştırsın... 


Statik ve Dayanım gücü ultra düzeyde güvenli yapı ke ilen Flex duvarlar 


Tarza özgün Tasarım olanağı Dönen Paneller 

Na tamam yapılar da uygulanabilme olanağı Özel Ses ve Isı İzolasyonları 

Mevcut ve eski müstakil eve terzi usulü Regola Son Teknoloji ile donatımlı Akıllı Yapı Safe Panic Room ( Güvenli Panik Odası ) Dijital Güvenlik 

Safe Passage Room ( Güvenli Geçit Odalar ) 


www.onsmimariyapi.com 
Tel: 0(212) 912 3 323 


AZIMUT 66 - Carbon-Tech 


KARINA MARINE GROUP 


Ataköy Marina Park Residence 1. Kat No:104 İstanbul Tel: 0212 560 4004 
info©karina.com.tr - www.karina.com.tr 


Exterior Design Stefano Righini 
Interior Design Carlo Galeazzi 


La Dolce Vita 3.0 


Advanced Yachüng Experience 


A brand of AZIMUTİBENETTI Group 


azimutyachts.com.tr 
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TE, YAŞAM MİMARI FARKI 
BRÜT YOK, HERŞEY NET 


Net brüt farkı açısından da, kullanım bakımından da en optimum tasarım kat planları Ağaoğlu Çekmeköy Park'ta. İstanbul'un oturum için en güzel 41 evleri yaşam mimarı farkı ve uygun ödeme koşullarıyla sizleri bekliyor. 


444 6 777 4 


www.agaoglucekmekoypark.com 


Yaşam Mimarı 


Advertorial 


İÇ MEKÂNLAR İÇİN 2018 DEKOR TRENDLERİNE OCAK AYI İTİBARİ İLE HAYATINIZDA YER VERMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ. 


AYNI TONLAR İLE 
KOMBİNLER | £ 


Bu sene evinizdeki en dikkat çekici ii m belirleyin ve arkasındaki 


duvarı © yer zeminini aynı tonlar ile renklendirin. 


Poltrona Frau 
Icon Collection 
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DOĞAL 
ELEMENİLER 


İ i Kristal, deri ahşap ve mermerin doğal etkisi ile 

| . şıklaşan tasarımlar... 

N il l Mermer, deri ve ahşap dokuları masalarda ve — sehpalarda seçimlerinizde değerlendirebilirsiniz. 

i Kristal ürünleri ise aksesuarlarda, parıltı saçan 

| şamdanlar ve avizelerde tercih edebilirsiniz. 


Baccarat Harcourt 
Our Fire Şamdan 


Poltrona Frau Bob n 
| mermer Sehpa Poltrona Frau Ilary 
Mermer Sehpa 


Poltrona Frau Ren İl 
Deri & Ahşap 
Kitaplık 


Poltrona Frau 
Lepli Deri Puh 


YEŞİL, 
GERİ DONDU 


Şömine ışığını yansıtan samimi ortamlar için tercih edilen yeşil tekrar moda. 


Baccarat, Tuil de 
Crystal Avize, 

N Arik Levy Tasarımı 
— Poltrona Frau, 1919 


Poltrona Frau, 
Chester Sofa 


Ocak ayı boyunca Etilerde bulunan BMS showroomunu ziyaret ederek mimar ekibimiz ile buluşup ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. 


Detaylı bilgi için BMS ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Ayazma Yolu Sokak No:b Etiler İstanbul 

0212 263 6406 /0212 263 6409 

info ©bms.com.tr - bms.com.tr 


Bilgili Ahşap / Adapazarı 0264 241 50 00 e Keklikoğlu Restore / Ankara 0312 235 86 66 * Dörtel Parke Orman Ürünleri / Ankara 0312 350 58 00 » Bardakçı Tasarım / Bodrum 0252 358 55 91-92 
Yavaşoğlu Mimarlık / Çanakkale 0286 218 16 11 e BSN Mobilya / Çorum 0364 212 53 62 «e Mak Yapı / Diyarbakır e Vizyon Ahşap / Eskişehir 0222 221 26 27 «e Gözüm Ahşap / İst / Bakırköy 0212 466 00 70 
Avcı Orman Ürünleri / İst - İkitelli 0212 670 02 17 e Gözüm Ahşap / İst - Kadıköy O 216 359 10 40 » Erg Proje / Kocaeli 0262 371 20 40 »* Dorya Mimarlık / Konya 0332 320 00 07 
Akalınoğlu Mimarlık / Kütahya 0274 224 19 82 «e Arçağ Dekorasyon / Muğla 0252 417 60 60 e Doorland Kapı Dünyası / Rize 0464 213 36 80 e Uğurlu Ahşap / Suadiye 0216 804 49 74 
Tokucu Mutfak / Şanlıurfa 0414 357 57 30 e Jin Yapı / Van 0532 476 93 90 e Kahveci Parke / Tiflis / Gürcistan -995555767676 & 4995557337337 


HAYAT BURADAN. 


BESLENİR 


eurodecor o Www.SUTOdEeCOT.com.tr E U RO D E CO R 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TÜRK İŞ VE SİYASET DÜNYASININ DUAYENİ 


"RUSYA FEDERASYONU DEVLET ONUR NİŞANI” SAHİBİ 


CAViT ÇAĞLAR 


avit Çağlar... O Türk işdünyasının ve siyasetinin duayen isimlerinden biri... 
Hayatı mücadelelerle geçmiş hep. 
Kendisi ise her daim başarıya odaklanmış yaşamının her anında. 1960'larda sıfırdan başladığı iş yaşamında ise bugün 10 binlere istihdam sağlayan bir imparatorluğun mimarı olmuş. Sevecen, pozitif ve babacan kimliğiyle de takdire şayan biri. İş ve siyaset hayatında olduğu kadar giyim konusunda ve tavlada da oldukça iddialı. Çağlar, hepimizin malumu oldu-Şu üzere Türkiye ile Rusya arasındaki krizin çözümünde gösterdiği çabalarla da Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin tarafından “Rusya Federasyonu Devlet Onur Nişanı”na değer görülmüştü geçtiğimiz aylarda. İstanbul'daki ofisinde bir araya geldiğimiz Cavit Çağlar, yaşam öyküsünü, sıfırdan bugünlere gelişinin hikayesini, siyasi hayatını ve bilmediğimiz yanlarını Gentleman'a anlattı. Şimdi sizleri bu keyifli söyleşiyle başbaşa bırakıyoruz... 


Başarılarla dolu bir iş hayatınız var ama maceranız 1960'lı yıllarda başlıyor. Çocukluk yıllarınızı anlatır mısınız bizlere... 

Ben 1946 doğumluyum. 1949 senesinde Yunanistan'ın Gümülcine Kasabası'ndan gelmişiz. Ben 3-4 yaşındaymışım geldiğimizde. Biz esasen Konya'nın Karaman'ından Balkanlar'a gitmişiz. O nesilden bir ailenin çocuğuyum ve yıllar sonra yeniden ana vatanımıza dönmüşüz. Manisa'nın Akhisar kazasına 
yerleşmişiz, uzun yıllar orada kaldıktan sonra 13 


yaşındayken babam vefat etti. Sonrasında da İstanbul'a geldik. 


Kaç kardeştiniz? 

Benim ablam ve kardeşim varmış Allah rahmet eylesin ikisi de vefat etmişler. O zamanlar sağlık imkanları pek yoktu ve çocuk ölümleri ne yazık ki çok oluyordu. Ben hep onların olmamasının acısını çekmişimdir. Çok şükür bizim üç tane çocuğumuz oldu. Sekiz tane de torununuz var. Aile bağını çocuklar ve torunlar kuruyorlar. 


İş hayatına nasıl başladınız? 


Benim dayım tekstil işi yapardı İstanbul Sultan Hamamda, Mahmutpaşa'da... Ben de Musevi tüccarların yanına girdim, 15- 16 yaşlarındaydım. 1962 
senesiydi. Orada uzun süre çalıştık. Ondan sonra askerlik hayatımız başladı, Sivas'ta. Sonra Ankara Orduevi'nde bitirdim askerliğimi ve 1967 — 68 yıllarında bitti ve ardından evlendim. Uzun bir hayat maratonu da başlamış oldu. 


Askerden döndükten sonra yeniden aynı işinize mi devam ettiniz? 

Ben o zamanlar tezgahtar olarak çalışıyordum orada. Askerden sonra ise Bursa'ya yerleştim. Tekstil işine başladık, orada bir firma kurduk. Sonra rahmetli dayım Şükrü Şenkaya ile ortak oldum. Ondan sonra da Cenabı Allah “yürü kulum” dedi, bayağı iyi işler yaptık. Aşağı yukarı öyle bir durum geldi ki, 17- 18 bin kişiye yakın çalışanımız oldu. 
Bir ara 20 bini geçtik. 1987'de de siyaset hayatımız başladı. 


Siyaset hayatınızı konuşacağız ama öncesinde sizin gençlik yıllarınızdan kalan ve futbol sahasında çekilmiş bir fotoğrafınızı gördük onu sormak istiyoruz. Futbol oynadınız mı? 

Ben spora çok ilgiliyimdir. Sporun her dalını çok seviyorum. Sadece boksu sevmem çünkü insanlar birbirlerini dövüyorlar. Futbol, voleybol, basketbol hepsi çok güzel bence. Ben gençliğimde okul takımında oynuyordum. İstanbul'da tezgahtarlık yaptığım günlerde Davutpaşa'da futbol oynardım. 


Mevkiniz neydi? 

Ben orta sahada oynardım, iyi de bir futbolcuydum. İki ayağım da kuvvetlidir. Okul takımında da oynadık Akhisar Lisesi'ndeyken. Sonra iş hayatına girince zamanımız elvermedi tabii, sonra uzun yıllar Bursaspor'un yöneticiliğini ve ardından da başkanlığını yaptım. Bursaspor kurulmadan önce ise Fenerbahçe'yi tutardım ama Bursaspor'un kalbimdeki yeri ayrıdır. 7 sene 


TÜRK İŞ DÜNYASINA VE 
SİYASET TARİHİNE ADINI ALTIN 
HARFLERLE YAZDIRMIŞ BİR 
İSİM CAVİT ÇAĞLAR... YAŞAM 
ÖYKÜSÜ MÜCADELELERLE 
GEÇSE DE O HER ZAMAN 
POZİTİF KİMLİĞİYLE BUNLARIN 
ÜSTESİNDEN BAŞARIYLA 
GELMEYİ BİLMİŞ BİRİ. ONUN 
HAYATINDAN ÖRNEK 
ALINACAK ÇOK DERS VAR 
ŞÜPHESİZ. AYNI ZAMANDA 
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ 
GERİLİMİN ÇÖZÜMÜNDEKİ EN 
ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN DE BİRİ. 
ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI, 
DEVLET BAKANI VE DUAYEN İŞ 
İNSANI CAVİT ÇAĞLAR BU AY 
KAPAK KONUĞUMUZ... 


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Birlik Günü'nde Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle Türk-Rus ilişkilerine katkılarından dolayı Cavit Çağlar'a bu dostluk nişanını takdim etmişti. 


“Sabahları 5 gibi uyanırım. Gece 1-2'de bile yatsam mutlaka erken kalkarım. Her gün 1.5 saat mutlaka yürüyüş yaparım. Günde olmazsa olmazım 7 kilometre yürüyüşümdür. Benim güne daha 


iyi başlamama neden oluyor.” 


İ 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yöneticilik, 5 sene de başkanlığını üstlendim. 
12 sene uzun bir dönem. Benim dayılarım da 
Bursaspor'un başkanlığını yaptı, biz aile olarak Bursaspor'a çok hizmet ettik. Hala da çok severim ve fırsat buldukça maçlarını izlerim. 


Timsah Arena'ya gider misiniz? 

Fırsat buldukça gidiyorum maçları izliyorum. 
Çok zevk alıyorum. Ama futbolda şiddete karşıyım. Gençlik yıllarımda şimdiki Beşiktaş Stadı, Mithatpaşa idi. Orada, Beşiktaşlısı Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı hepsi aynı tribünde birlikte maç seyrederdi. Hiç nahoş hadiseler olmazdı. Güzel tezahüratlar olurdu. Şimdi holiganizm çok var ve bunun da önlenmesi lazım. 


Peki ne oldu da böyle oldu? 

İngiltere'de de bu çok vardı, orada alkol veya uyuşturucu madde alırlardı maça gitmeden evvel. Kopuyorlar. Türkiye'de ise spor denince futbol ilk akla gelir. Futbolda Beşiktaş şu anda Avrupa Kupaları'nda tur atladı mesela. Benim için Avrupa Kupaları söz konusu ise takım ayırt etmem. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangisi varsa onu tutarım. Milliyetçi duygularım 


“Kitapları çok seviyorum, tarihe çok meraklıyım. Çünkü tarihi okuduğunuz zaman aynı 

şeyleri tekrar görüyorsun. 

“Tarih tekerrürden ibarettir” 
lafı çok doğru... 


öne çıkar. Türkiye'de futbolun daha da iyi olmasını istiyorum. Çünkü Türk halkı futbolu çok seviyor. Türkiye çok güzel stadyumlara sahip ve Avrupa standartlarının çok üstünde statlarımız. Bursa'da yapılan Timsah Arena mesela müthiş bir stadyum. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın da stadyumları öyle çok güzeller. Aşağı yukarı her şehrimizin güzel statları oldu. Spor da günlük hayatımızın bir parçası, kopamayız ondan. 


Yeniden iş hayatınız ile devam edecek olursak; tekstil ile başladınız ama sonrasında başka iş alanlarına da girdiniz. Bunlardan biri de medya sektörü oldu... 

Evet Olay Gazetesi 30 sene oldu. Şu anda Bursa'nın yerelde Türkiye genelindeki illeri baz alacak olursak yerel basındaki en büyük yayın kuruluşu. İyi bir tirajı var. Şöyle söyleyebilirim ki, İstanbul'da çıkan tüm gazeteler Bursa'da da saulıyor ama onların hepsinin tirajından daha fazlasını biz satıyoruz. Türkiye'de de bir rekor. 
Olay televizyonu da güzel bir televizyon. Olay radyomuz da var, arkadaşlarımızın hepsi pro- 


fesyonelce çalışıyorlar. Biz orada taraf tutamayız. Hürriyet, Habertürk gibi ulusal yayınlar gibi çalışıyoruz. Onun dışında Türkiye'de ilk haber kanalı NTV'yi de ben kurmuştum. Nergis TVW'ydi. Nergis ise benim yeğenimin adıdır. 
Yeşim de kızımın adı. Kadınlar doğurgan oldukları için bu isimleri verdik. Yeşim, şu anda büyük bir tesis onun başında ise yeğenim Şenol var. O da çok başarılıdır. Ben tamamen yetkilerimi ona devrettim 2017'nin başından bu yana. Ben o tarafla artık ilgilenmiyorum. Gru- 


“Dayım İstanbul Sultan Hamam'da 
tekstil işi yapardı... Ben de 1962 
senesinde 15- 16 yaşlarındayken 
Musevi tüccarların yanına girerek iş hayatına başladım.. 1967 — 68 yıllarında askeriliğimi tamamladım ve ardından da evlendim. Uzun bir hayat maratonu da başlamış oldu...” 


Cavit Çağlar'ın evi ve ofisinin neredeyse her köşesi bir müze gibi. Dünya ve Türk siyasetine damga vurmuş isimlerle çekilmiş fotoğrafları, bizleri zaman tünelinde adeta bir yolculuğa çıkarıyor. Cavit Bey'in evinin duvarlarında yer alan resimlerin her biri ise birbirinden değerli sanatçılara ait... 
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bumuzda hala 10 binin üzerinde insan çalışıyor. 
Söylemek kolay ama yan yana getirmek bir başarı. Senede 250- 300 milyon dolar ihracat yapıyorlar. Mesela Nike'ın dünyanın en büyük 5 üreticisinden biridir Yeşim. Eskiden iplik fabrikalarımız vardı. Şimdi biz onun yerine çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz. TOKİ ile beraber tahmin ediyorum gelecek sene temeli atılır içinde üniversitesi, yurtları ve hastanesi olan güzel bir kompleks inşa ediyoruz. Özel sektör girişimi olarak bu ilktir Bursa'da. İstinye Park'ın daha büyüğü bir alışveriş merkezi olacak içinde. 
Bursa 3 milyonu geçen bir nüfusa sahip. Türkiye'nin ise 4'üncü büyük şehridir. Gelir düzeyi de oldukça iyidir. Bizim yapacağımız Alışveriş Merkezi'nde dünyanın önemli markalarının bulunması kıstasımızdır. Burada üniversiteyi besleyecek kısımlar olacak. 20 - 25 bin talebeli bir yer olacak üniversitemiz. İçinde yurtlar da olacak. Oraya bir kasaba kuruyoruz. Gelecek sene temeli atılır, iki senede de yürür gider. Benim kurduğum Yeşil Şehir var bir de. 5 bin kişi yaşıyor orada. Aşağı yukarı 10 bin konutluk yerimiz var. Devam da edeceğiz, üretmeye çaba sarf ediyoruz. 


Siz nerede kalıyorsunuz daha çok? 

Ben genellikle İstanbul'da kalıyorum. İstinye'de oturuyorum. 1996 yılında satın almıştık, 20 senedir burada ve Bursa'da hayatımızı geçiriyoruz. 


Güne nasıl başlarsınız? 

Sabahları 5 gibi uyanırım, gece 1-2'de de yatsam mutlaka erken kalkarım. Her gün 1,5 saat mutlaka yürüyüş yaparım. Günde olmazsa olmazım 
7 kilometre yürüyüşümdür. Benim güne daha iyi 
başlamama neden oluyor. 


Siz yıllardır centilmen duruşunuzu hiç bozmayan isimlerden birisiniz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? 

Bu kendinizden fedakarlık ederek oluyor. Ben mesela haftanın 5 hatta 6 günü kravatsız dışarı çıkmam. Sadece pazar günleri kravat takmıyorum. O da karşınızdaki insanın size güven duymasını sağlıyor. Benim hayatım hep mücadeleyle geçti, hep sorumluluklarımı hissederim. 10 
bin — 20 bin kişinin çalışmasına önderlik ettim. 
Türkiye'de 3 dönem başbakan yardımcılığı ve bakanlık yaptım. Üç dönem milletvekili oldum. Bu da sosyal konularda insana çok büyük sorumluluklar getiriyor. Kendinizi kamuoyunda bazı konularda gizlemek zorundasınız. Yani ben her yere gidemem, her yerde bulunamam. Çünkü bu halk sizi takip ediyor. Halkın karşısında saygınlığınızı asla kaybetmemeniz gerekiyor. Ben bir de fazla konuşmayı pek sevmem, dinlemeyi daha çok severim. Gündemi iyi takip ederim. Sabah 5.00 gibi uyanır, yürürüm. 6.30 — 7.00 gibi gazetelerim gelir, kahvaltımı yaparım ve saat 8:00'da Türkiye'de ve dünyada ne olduğunu bilirim. 
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Teknoloji ile aranız nasıldır? 

Telefonu, televizyonu ve bilgisayarı iyi kullandığımı düşünüyorum. En azından bana yetecek kadar. Benim torunumlarım var dediğim gibi. Tabii onlarla bu konuda mücadele edemem. Teknoloji artık sınır tanımıyor. Bu da ülkelerin gelişmişliğini ve çağdaşlığını gösteriyor. Hiçbir siyasi parti- nin mensubu değilim ama doğruyu söylemek lazım ki Türkiye son 15 yılda çok büyük aşamalar geçirdi. Bizim idare ettiğimiz Türkiye'de 300 - 350 milyar dolardı milli gelir. Bugün ise trilyon dolar. Devletin çok güzel gelirleri var. Hiç kimse onun farkında değil. Nedir bu? Devletin dolaylı olarak aldığı vergilerdir. Herkesin 1-2 evi var, otomobilleri var her gün devlete destek veriyorsunuz. Benzinde KDV var ÖTV var. 
14'üncü ekonomi olarak görülüyor dünyada. Bu daha da artardı komşularımızın kendi sıkıntıları olmasaydı. Biz çok şükür bu sıkıntılara çok girmedik ama Türkiye daha da ileri gidebilir. Trilyon dolar gelir, yüzde 11.1 büyüme var. Ben dışarı çıktığım zaman halkın üstüne başına, giyimine bakarım önce. Onu da rahmetli Süleyman Demirel'den öğrendim. Biz illeri gezerdik, halkın alım gücünü görürdük. Oralarda okullara giderken çocuklara bakardık, çocukların giydiği önlükten paltosuna kadar. Bundan da şehrin fotoğrafını çıkarırdım. 


“Yıllardır Mercedes'e biniyoruz. Bu arada iyi bisiklet binicisiyimdir. 
Çocukluğumuzda da en büyük zevkimiz buydu. Hep hayal kurardım bir bisikletim olsun diye. Sonra derdim ki 
'şuyumuz buyumuz' olsun. 
Allah hepsini nasip etti çok şükür. Şimdi Allah'tan sadece sağlık ve huzur diliyoruz.” 


Hazır sözü gelmişken, siyasete girişiniz nasıl olmuştu? 

Ben yasaklara karşı bir insanım. 1986 yılındaki yasaklar referandumunda Süleyman Demirel'in yanında bulundum ve destek oldum. Ben ihtilallere karşıyım, demokrasiye aşığım. Her şeyin demokratik kurallar içinde olmasını isteyen bir insanım. O zamanlar Süleyman Bey ile çok yakınlaşmıştık. O da bizi sevdi, yanına aldı. Sonra oğul-baba gibi olduk. 1988 seçimlerine birlikte gittik ve 


1991 yılında iktidar olduk. 1995 seçimlerine ise Tansu Hanımla gittik, Süleyman Bey yoktu. Süleyman Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra Yapmam ben dedim ve siyaseti bıraktım. Şimdi siyasetin hiçbir yerinde olmamaya özen gösteriyorum, herkes gibi gider reyimi atar gelirim. Sağ görüşlü bir siyasetçiyim. Ben oyumu da kendi inançlarım doğrultusunda kullanırım. 1987 yılında seçimler tercihli olmuştu hatırlarsanız. Ben Bursa'ya hiç gitmememe rağmen Türkiye rekoru kırmıştım. O sene biz 31 gün Süleyman Bey ile Türkiye'yi gezdik 31'inci gün ben Bursa'ya gittim. Kızım çok küçüktü, boynuma sarıldı ve ağladı. Hayatımız hep mücadeleyle geçti. Hala da mücadeleye devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. 
Ben özel sektörden hayatını kazanan bir insanım ve özel sektörde emeklilik diye de bir şey yok. Emeklilik ancak mezarda oluyor. 


“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bizi davet ettiği ve ödülü 4 Kasım'da verdiği zaman bütün dünyaya duyuruldu. Mecburen biz de bu işi üstlenmek zorunda kaldık. Bu hadise oluncaya kadar herkes işi biz düzelttik diyordu, ben sesimi çıkartmadan bir köşede duruyordum. Güzel bir duygu iyi ki bizim orada dostlarımız varmış, iyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız bize güvenip bu görevi vermişler. Bu tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in kararlarıdır. Onlar bu iradeyi gösterdi ki bu barış sağlandı. Biz o sırada onların emirleri doğrultusunda hareket ettik.” 
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Biz konuklarımıza hep sorarız, size de sormak istiyoruz. Mesela iş yaşamında yaşadığınız en büyük hadise neydi? Kendiniz çaresiz hissettiğiniz zamanlar oldu mu? 

Ben geçen gün Hakan Çelik ile bir röportaj yapmıştım benzer bir soru sormuşlardı bana. 
Bende mağlubiyet yoktur. Ben başarıya odaklanırım her zaman. İkinci, üçüncü projem vardır hayatımda. Hiçbir zaman ezilmişliği, yenilmeyi kabul edemem. Tavlada da galip gelmeye çalışırım. İskambil oynarken de. Veya iş hayatına atılırsınız, bir işletme kurmuşsunuzdur başarıya odaklanmışsınızdır. Bu siyasette de böyledir. Ben siyasette de hep başarıya odaklandım ve başarılı da olduk. İş hayatında ise çok olumsuz günler geçirdiğimiz de oldu. Bankamıza el kondu, çok sıkıntılar geçirdim. Ama hiçbir gün için kendimi boşlukta hissetmedim. 
Daima bugünün yarınının daha güzel olacağını düşünürüm kafamda. Hayallerimi daima gerçekleştirmeye çalışmışımdır. Özet- 


leyecek olursak mağlubiyete hiç odaklanmam ben, hep galibiyete odaklıyımdır. Şartlar ne olursa olsun. Yardım etmeyi, hizmeti düşünürüm. Hizmetten de hiçbir zaman kaçmam. 


Peki siz sıfırdan değil de varlıklı bir düzenden gelip böyle bir imparatorluğun başında olsaydınız yine böyle mi olurdunuz? 
Ben sıfırdan geldiğim için yoksulluğun sıkıntılarını çok gördüm. Ben pençe yaptırılmış ayakkabı çok giydim ortaokul yıllarımda. Annem rahmetli yün çorap giydirirdi üşümesin ayaklarımız diye. Dayımın elbiselerini kısaltıp ters yüz yapıp giyerdik, öyle büyüdük biz. Benim işim tekstil şu anda. 
Ben bir konuda şimdi çok iddialıyımdır. Ben iyi giyinirim. Çünkü neden? İşim bu benim. Bugünün modası neyse onu bilirim. Bir de kumaşı çok iyi bilirim, elimle dokunduğum an ne olduğunu anlarım. Başarılı olmaya özen gösteririm dediğim gibi çocuklarıma da bunu aşılarım. Üzüntünün geçici olduğunu öğretirim. Zaman zaman 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üzüldüğümüz hadiseler bizim de oluyor, insanız. 3-5 dakika içinde bunu absorbe edebiliyorum. Hafif bir terlerim önce, bir müddet sonra rahatlarım. Ondan sonra iyi yolunu aramaya çalışırım. 


Siz yakın bir zamanda çok önemli bir de nişana layık görüldünüz. “Rusya Devlet Onur Nişanı”nı Sn. Viladimir Putin'in elinden aldınız. Bu süreç nasıl gelişti, anlatır mısınız bizlere? 

Ben bunun bilinmesini istemezdim. Ben bunu hep sakladım, bu işte hiç öne çıkmayı ya da adamım duyulmasını istemezdim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bizi davet ettiği ve ödülü 4 Kasım'da verdiği zaman bütün dünyaya duyuruldu. Mecburen biz de bu işi üstlenmek zorunda kaldık. Bu hadise oluncaya kadar herkes işi biz düzelttik diyordu, ben sesimi çıkartmadan bir köşede duruyordum. Sonra herkes sırtüstü yere yattı (gülüyor). Güzel bir duygu iyi ki bizim orada dostlarımız varmış, iyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız bize güvenip bu görevi vermişler. Bu tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in kararlarıdır. Onlar bu iradeyi gösterdi ki bu barış sağlandı. Biz o sırada onların emirleri doğrultusunda hareket ettik. Ben yine olaydan kendime fazla bir şey çıkartmak istemiyorum. 


O süreci anlatır mısınız? 

30 Nisan 2016'da bu göreve aldık, 24 Haziran'da imzalandı. Yaklaşık 2,5 ayda bu işi bir yere getirdik. İyi ki iki lider bu işte barışmayı başardı. İki büyük devletin birbirine kırgın olması doğru olamazdı. Buradaki dostlarımız da bize yardımcı oldu. Sayın Erdoğan ve Sayın Puün kararlılık göstermeseydi hiçbirşey olmazdı. 


"Ben hiçbir şeye aşırı meraklı değilimdir. Üzerime giydiğimin önce benim içime 

sinmesi gerekiyor. Benim içime sinmişse demek ki güzeldir. Ben ince eleyip sık dokuyan biriyimdir." 


Rus halkı da Türk halkı da her ikisine de şükran duymalı ve teşekkür etmemliler. Bu dostluk olmasaydı çok kötü hadiseler olabilirdi. Savaşlar çıkabilirdi. Bazı devletlerin kurduğu oyunlar bozuldu. Önceden yaptıkları planlar uyumadı. inşallah Türkiyemizin geleceği çok iyi olacak ben bu inançtayım. 


Biraz da sizinle ilgili kişisel sorulara geçmek istiyoruz. Giyime ve saate meraklımısınızdır? 
Ben hiçbir şeye aşırı meraklı değilimdir. Üzerime giydiğimin önce benim içime sinmesi gerekiyor. 
Benim içime sinmişse demek ki güzeldir. Ben ince eleyip sık dokuyan biriyimdir. 


Peki zor biri misinizdir? 


Kolayımdır ama zor taraflarım da vardır. 


Eşinize sorsak sizinle ilgili en zor yanınız ne der? 

Çok prenslipli der (gülüyor). Herşeye dikkat ederim, hiçbirşey gözümden kaçmaz. Takıntım vardır. Her şeyin düzgün olmasını isterim. Mesela tablo bozuksa gider düzeltirim, ayakkabılar bozuksa düzeltirim. Elbiselerimi benden kimse dolaba yerleştiremez. Hepsini ütüler getirirler ayrı dolaba koyarlar, ben alır onları kendi yerle- 


Cavit Çağlar'ın gençlik fotoğraflarından bir kare... Okul takımında ve Davutpaşa'da bir dönem futbol da oynayan Çağlar'ın mevkisi ise orta sahaymış. Futbol oynamayı bıraktıktan sonra da spordan hiç kopmamış. 
Bursaspor'da uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık da yapan Cavit Çağlar, fırsat buldukça maçlara gitmeye devam ettiğini de ifade ediyor... 


rine koyarım. Yıllardır böyledir. Çünkü neyi giyeceğime ben kendim karar veririm, renklerine göre hepsinin dolabı vardır. Kazakların, kravatların, çorapların yerleri ve dolapları ayrıdır. 


Otomobil kullanıyor musunuz? 

Eskiden çok süratle araba kullanırdım. Direksiyonum da iyidir. Nerdeyse frene basmadan araç kullanırdım. Bir yere gideceksek yolda hiç mola da vermeyi sevmezdim. Çocuklar, eşim ihtiyaç molası verelim derdi ben “boşverin der devam ederdim. Ama uzun yıllardır otomobili 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kendim kullanmıyorum. Şoförümüz, korumalarımız var güvenliğimiz bakımından. Bir de otomobil kullandığınızda park sorunu oluyor, arkadaşlar kullanıyor bu yüzden. 


Şu anki aracınız nedir? 

Yıllardır Mercedes'e biniyoruz. Bu arada iyi bisiklet binicisiyimdir. Çocukluğumuzda da en büyük zevkimiz buydu. Hep hayal kurardım bir bisikletim olsun diye. Sonra derdim ki şuyumuz buyumuz olsun. Allah hepsini nasip etti çok şükür. 
Şimdi Allah'tan sadece sağlık ve huzur diliyoruz. 


Söyleşmizin başında haftanın yedi günü spor yaptığınızı söylemiştiniz. Ortalama kaç saat spor yaparsınız? 

1.5 saat 10 bin adım diyebiliriz. 


Yemek ve restoran tercihiniz? 
Ne uyuyorsa onu tercih ederim. 


Et mi balık mı? 
Hepsini yerim. 


Peki Kıyı mı Yüksel mi? 

Balıkçı Hasan'ken Yeşilköy'e çok giderdik Yüksel olduğundan beri hiç gitmedim. Yüksel o zamanlar komi garsondu, Balıkçı Hasan bir numaraydı bundan 30 sene evvel. Ben yakın bir zamanda oraya da gideceğim inşallah özledim onları da. Kıyı'nın sahipleri de yakın arkadaşla- 


rımız. Beyti de yakın dostumundur ama uzak olduğu için oraya gidemiyoruz. Selahattin Usta'nın bir yeri var oraya gideriz haftada 2-3 gün. 
Bu akşam da mesela oradayız. Hatay'dan balık ve karides göndermişler, orada yaptıracağız büyük bir ekibimiz var hep birlikte yiyeceğiz. 


Tavla merakınız olduğunu da biliyoruz. Tavlada iyi misinizdir? 

Tavlayı çok severim. Tavla beyni çalıştıran bir oyundur. Bizim arkadaş gruplarımız var, haftada 3 gün tavla oynarız. İyiyimdir de. Bazen teknede 7-8 arkadaş buluşuruz seyahate gideriz. 
Uykusu gelen uyur, uyanan denize atlar, tekrar tavlaya başlarız. Bu bir terapi gibi, rahatlatıyor. 
Benim en büyük lüksümdür. Şunu da belirtmek isterim, 1991'de 30 Kasım'da güvenoyu alıp bakan olduk, o günden sonra hiç casino'ya gitmedim ben. Eskiden giderdim haftasonu Monte Carlo'ya, Las Vegas'a giderdim. Bakan olduğum günden sonra bir daha hiç bir casino'ya gitmedim, oyun oynamadım, o defteri kapattım. 
Çünkü benim o hakkım yok. Ben halkıma mal olan bir insanım, şans oyunlarının olduğu bir yerde dahi olamam. Kıbrıs'ta dünürümün oteli var hepsinde casino var ama ben lokantaya uğrarım sadece, oyunları da bilmem. Ama de- 


diğim gibi tavlada oldukça iyiyimdir. 


Tavlada en büyük rakipleriniz kimler? 
Az rakibim oluyor. Ama birkaç iyi rakibim var, 


onlarla da derbi maçı oluyor aramızda (gülüyor). Derbilerde de biliyorsunuz şanslar eşittir. 
Onun dışında boş zamanlarımda kitap okuyorum, beyni boş bırakmamak gerekiyor. Kitapları da çok seviyorum, tarihe çok meraklıyım. 
Çünkü tarihi okuduğunuz zaman aynı şeyleri tekrar görüyorsun. “Tarih tekerrürden ibarettir” 


lafı çok doğru. 


Televizyon izler misiniz? 

Yalnız haberleri izlerim, dizileri hiç sevmem. Sıkılırım. Çünkü üzülüyorum dramatik bir şey olduğunda etkileniyorum. Aslında film bu ama ben çok etkileniyorum. Onun için hanım gider başka odada izler dizilerini. 


Torunlarınızla çok vakit geçirebiliyor musunuz? 

Çok vakit geçiremiyoruz ama çok severim onları. 
Facelime üzerinden beni ararlar, anneleri ya da babaları sıkıntı çıkarıyorlar ise bana söylerler ben de fırça atarım (gülüyor). Onların üzülmesine dayanamıyorum. Hafta sonları çoluk çocuk aile toplanır yemek yeriz. Darısı sizlerin de başınıza. 


Cavit Çağlar'ın kolundaki saati 
Patek Philippe...Ayakkabıda 


Berluti'yi tercih eden Çağlar takım e. 

elbise ve günlük kıyafette ise m ağir Brioni'yi daha çok seviyor... in “ai ö Ancak marka takıntısı yok.Stili ile m 


her markayı yakıştırıyor. 
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Zaman uçup gidiyor 


Kİ 


YÜKSEK SAATÇİLİK HER ZAMAN HAVACILIK 

DÜNYASINDAN İLHAM ALMIŞTIR. KAHRA- 

MANLARIN VE BENZERSİZ GİRİŞİMLERİN 

DÜNYASI; TARİH YAZAN TASARIMLAR YENİ 

NESİL TEKNOLOJİLER İLE YENİDEN HAYATA GEÇİYOR 


PAGO GUARNACCIA 
İMAJ: ILARIA SANTINI 


ROLEX. 40 mm çapında çelik kasaya sahip olan yeni Air King, kadranındaki yazı karakteri ile 
30'li yıllardaki modele gönderme yapıyor. 5.800 euro. rolex.com - BREITLING. Vavitimer VC-3 modelinin 500 örneği, Breitling DC-3 uçağı ile dünya turu yaptı. Çelik kasanın çapı 46.mm. 8.600 euro. 
breitling.com - PATEK PHILIPPE. 
Calatrava Travel Time Ref.5524G, 
42 mm çapındaki kasa beyaz 
altından, otomatik, çift zaman dilimi göstergesi ve gündüz/gece özelliği mevcut. 43.931 euro. patek. com - IWC. Pilot's Watch Timezoner Chronograph'ın bezelin- de referans alınan zaman dilimlerini temsilen 24 şehrin adı yazıyor. Otomatik, kronograf saat çelikten. 13.600 euro. iwc.com - 
PAUL PICOT. Gentleman Savoia 
Marchetti adlı kronograf , 
1930'larda İtalya'dan havalanıp 
ABD'ye ulaşan ve tekrar geri dönmeyi başaran, aynı adlı 24 deniz savaş uçağının anısına üretilmiş. 625 adet, çelik, kadran ve arka kapak kişiye özel. 3.700 
euro. paulpicot.ch. 
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Zaman uçup gidiyor 


BELL & ROSS. BR-X1 Black Titanium'dan 250 adet bulunuyor: 
köşeli kasa uçak kokpitini andırıyor, titanyum ve siyah seramik, füme gri kadran safir cam. 
16.900 euro. bellross.com 


LONGİNES. Otomatik kronograf 
Avigation Big Eye vintage tarzını yansıtıyor. 41 mm çapındaki kasa 

çelikten, kadran bombeli bir camla muhafaza ediliyor, kayış ise deri. 
2.750 euro. longines.it 


DUNKIRK 'ÜN 

HİKÂYESİ 

Geçtiğimiz yılın en ses getiren filmlerinden biri hiç şüphesiz ünlü İngiliz yönetmen Christopher Nolan imzalı Dunkirk oldu. Film, 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından kuşatılan 400 bine yakın İngiliz askerinin sivil uçakların da yardımı ile kurtarılmasını anlatıyor. 
Filmin başrol oyuncularından biri de bir Royal Air Force pilotunu canlandıran Tom 
Hardy. Pilot, çok az yakıtı kalmış bir Spitfire'ın kokpitinde, kolundaki saat ile yaptığı manuel bir takım hesaplamalar sayesinde operasyonu havadan yönetir. 
Saat o döneme âit bir 
Omega, CK2129; o çatışmada 
RAF pilotlarının kolunda yer alanın aynısı. 
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avacılık ve saatçilik arasında geçmişi sağlam bir kardeşlik bağı bulunur. 
Pilotların, uçağın kumandasını hiç bırakmadan, ne kadar yakıt kaldığı da dahil olmak üzere (burada, solda gördüğünüz 
Dunkirk filminde çok güzel bir şekilde anlatılıyor) her türlü hesaplamayı bileklerindeki saat aracılığıyla yaptıkları o yaratıcı dönemlerden kalma bir bağ bu. Bu sebeple o dönemin modelleri elbette tasarım açısından estetik olmakla birlikte rahatlıkla okunabilir, geniş kadranlara ve dayanıklı malzemeyle üretilmiş kasalara sahip olmak zorundaydı. 
Zaman içinde uçakların içindeki göstergeler daha sofistike hale gelince, saatlerin profesyonel amaçla kullanımı azalmaya başladı, ancak yine de havacılık dünyasına adanan mo- 


HAMILTON. Hamilton, Red Bull Air 
Race ortaklığında özel üretim Kha- ki Air Race'i piyasaya sundu. Çelik saatte (38 veya 42 mm çapında) deri kayış ya da metal bileklik seçenekleri mevcut. 645 euro. 

hamiltonwatch.com 


ORIS. PA Charles de Gaulle Oris 
Limited Edition (1.890 adet), Fransız donanmasının aynı adlı uçak gemisi mürettebatına adanmış. Kadran ve arka kapak kişiye özel. 
1.600 euro. oris.ch 


deller ve koleksiyonlar saat tutkunlarının en beğendikleri arasında yer almaya devam etti. Bu alanda tarih yazan Breitling, Rolex, Longines, Hamilton, Patek Philippe ve WC gibi firmaların yanı sıra son dönemde uçuş göstergelerini andıran modeller (Bell && Ross'un BRO1 koleksiyonu gibi) veya tarihe geçmiş girişimlere adanan saatlerde piyasaya sürüldü; tıpkı 1930'larda ABD semalarına gidip dönmeyi başaran, 
24 Savoia Marchetti deniz savaş 
uçağı için Paul Picot'nun yarattığı model gibi. Havacılık sektöründen ilham alan saatler —ki bunların sayısı hiç de azımsanamaz- içinde kahramanların ve çeşitli girişimlerin olduğu bir dünyayı anlatıyor, üstelik modern enstrümanları kullanarak geçmişteki efsanevi modelleri en iyi şekilde yaşatmayı başarıyor. 


www.zeplincar.com 


ZEPLİN fgğrental 


"Türkiye'nin Oto Kiralama Firması” kurumsal©zeplincar.com 


Türkiye'de bir ilk olan “Zeplin Kurumsal Üyelik Sistemi” ile tüm Türkiye'de; 


es Dilediğiniz yerde e Dilediğiniz zaman * Dilediğiniz araç 


16.000 araçlık filomuzla personel ve yöneticilerinizin kullanımına hazır. Günümüzde uçak ve hızlı tren kullanarak gidilen noktada araç kiralamak hızlı, etkin ve düşük maliyetli seyahat organizasyonu haline gelmiştir. Siz de kurumsal portföyümüze dahil olarak, Türkiye çapında günlük ve kısa süreli araç kiralamalarınızda maliyetlerinizi kontrol altında tutabilir, araştırma-tahsis-ödeme süreçleriyle 

uğraşmadan gereksiz zaman kayıplarının önüne geçebilir, tüm operasyonel süreçlerinizi minimuma indirerek ayrıcalıklı hizmetin keyfini sürebilirsiniz. Bu avantajlı hizmet için kurumsal ©zeplincar.com 'a mail atabilir veya en yakın Zeplin Ofisi'yle irtibata geçebilirsiniz. 
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İSTANBUL - Merkez/Zincirlikuyu T. 0.212.273 24 00 F. 0.212.273 28 88 - Beylikdüzü - İkitelli - Yenibosna / Atatürk Havalimanı - Merter - İstinye - Acıbadem - Bostancı - Dudullu / İMES 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Sanat 


FÜREYAS 


MÜCEVHERLERİ 


TÜRKİYE GUMHURİYETİ'NİN 
ENTELLEKTÜEL VE SANATSAL AÇIDAN 
EN ÖZEL AİLELERİNDEN OLAN ŞAKİR 
PAŞA AİLESİNDEN OLAN FÜREYA KORAL 
ÇOK ÖZEL BİR SERGİ İLE GÜNDEMDE... 
BU YAZIDA İSE SADECE SANATÇI 
FÜREYA DEĞİL, ÇOK ÖZEL BİR KADININ MÜCEVHERLERİ İLE BİRLİKTE İÇ 
DÜNYASI VAR... 


YAZI: ÖZLEM GÜSAR 


ale Grubu'nun 60'nci kuruluş yıldönümü için Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçısı Füreya Sergisi'ni açılacağını ilk duyduğumda içimi güçlü bir takdir duygusu kapladı. Markaların özel günlerinde böylesine zahmetli ve masraflı projelere girmesi ne yazık ki gittikçe daha 
az rastlanır bir durum haline geldi günümüzde. 18 
Ocak'a kadar sürecek serginin Akaretler Sıraevler'de 8 
ev birleştirilerek yapılacağını ve her biri çok başarılı olan Kâroly Aliotti, Nilüfer Şaşmazer ve Farah Aksoy küratörlüğünde gerçekleştirileceğini öğrendiğimde Füreya Retrospektifi'nin 2017'nin en ses getirecek sanat etkinliklerinden biri olacağına emin olmuştum. 
Füreya ile daha yakın ilişkimiz kurucusu olduğum Türkiye'nin ilk ve tek lüks web sitesi Oggusto'nun, serginin dijital partneri olması ile başladı ve büyüyerek devam etti. Sergi kapsamında düzenlenen Füreya Buluşmaları'nda Füreya'nın ve efsanevi Şakir Paşa Ailesinin mücevherlerini çok özel konuklara anlatmam istendiğinde ise aileye ait tüm kitapları yeniden okumaya başladım. Yıllardır peşinde koştuğum mücevher tutkumun Füreya ile beni bir araya getirmesi hayatın bana hoş bir sürpiziydi. 
Füreya'yı belki de en iyi anlatan şey; iki çok farklı Füreya yazısının üstüste konması ile oluşturulan serginin logosu. Aynen bu logodaki gibi aynı hayat içinde iki ayrı Füreya var; ilki 40 yaşında kadar zengin ve kültürlü bir Osmanlı ailesinin güzel, zarif ve entellektüel, davetleriyle göz kamaştıran cemiyetin gözdesi olan küçük kızı Füreya... Bir diğeri ise uzun süren hastalığı sırasında seramikle tanışıp bu uğurda eşi dahil herşeyi geride bırakan sanatçı Füreya... Füreya Koral'ın yeğeni Sara Koral Aykar'ın, benimle özel olarak paylaştığı mücevher hikayelerini, ilk defa gün yü-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Özlem Güsar ve 
Sara Aykar 


züne çıkarmak ve geniş kitlelerle buluşturmak gibi bir misyonu üstlenerek; hem çok zor hem de büyülü bir dünyanın içinde buldum kendimi. Şakir Paşa Ailesi'ne ait birkaç çok özel mücevherin de sergilendiği bu keyifli davette; Füreyadan Fahrelnissa Zeid'e uzanan bir yelpazede Şakir Paşa Ailesi'nin mücevher hikayelerini anlattım. Rus ihtilalinden, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküp Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan bir dönemde Bağdat'tan Paris'e uzanan geniş bir coğraf yada aşk, savaş ve romantizm ile süslenen mücevher hikayeleri aslında yakın tarihimizin paha biçilemez hatıralarıydı. Füreyadan bu güne kalan tek mücevher 1800'lerde Rusyada mine işçiliği ile yapılmış ve pırlantalarla süslenmiş çok zarif bir broş. Rus ihtilalinden kaçan soylu Ruslar'ın bir kısmı 1'inci Dünya Savaşı sırasında Şakir Paşa ailesine de ev sahipliği yapan Büyükada'ya sığınırlar. Ekmeğin bile karneye bağlandığı o günlerde, erkeklerin savaşta olması yada ölmesi nedeniyle, adanın tüm nüfusu kadınlardan ve çocuklardan oluşmaktadır. Adanın üst bölümde bulunan yetümhanede kalan Rus kadınlar öylesine parasızdır ki, soğuktan donmamak için binanın kullanmadıkları odalardaki yer ve duvar tahtalarını bile yakarlar. Yemek parası bulabilmek için haftanın belirli günlerinde atlas eşarplar içinde mücevherlerini satmak için Ada'nın zengin evlerini ziyaret ederler. İşte gene o günlerden birinde Hakiye Hanım pembe mineli broşa ilk görüşte aşık olur, kısıtlı imkanlarına rağmen satın alır. 18 
yaşına geldiğinde de kızı Füreya'ya hediye eder. Mücevhere çok düşkün olan Füreya ailenin tüm kadınları gibi çok özel mücevherlerin peşinde koşar hep. İlk evliliği; hem büyük bir hayal kırıklığı hem de 9 aylık hamileyken kaybettiği bebeğinin acısı ile biten Füreya 


kendini topladıktan sonra Atatürk'ün silah arkadaşı olan kendisinden 33 yaş büyük Kılıç Ali Paşa ile evlenir. Atatürk ile 14 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruna binmeden hemen önce babasını ziyarete geldiğinde, henüz 8 yaşında küçük bir kızken tanışan Füreya; artık Gazi'nin sofralarının vazgeçilmez misafirlerindendir. 
Geçirdiği savaşlar ve yaşanılan zor günler nedeniyle hep tetikte olan Kılıç Ali Paşa, tüm altınlarını, İş Bankası'nın kurucu hisselerini, Füreya'nın mücevherlerini kısaca tüm varlıklarını hiç bir zaman bankaya emanet etmez ve hep evinde bir sandıkta saklar. Verem olan Füreya'nın temiz hava alması için o zamanlar sayfiye yeri olan Erenköy'de yaşayan çiftin evleri bir gece soyulur ve herşeyleri ellerinden gider, geriye sadece gece geç yatan Füreya'nın elbisesinin yakasında unutulan annesinin hediyesi mineli broş kalır. Bu üzücü olay Füreya'nın mücevhere ve tüm değerli eşyalara bakışını değiştirir ve bir daha ömrü boyunca mücevher satın almaz. Yıllar sonra Paris'te erkek kardeşinin kızının yani Sara'nın doğduğunu öğrenir. Daha görmeden tutkuyla bağlandığı ve kaybettiği bebeği yerine koyduğu Sara'ya tek değerli mücevheri olan mineli broşunu minik bir not ile gönderir; “Benim son mücevherim Sara'nın ilk mücevheri olsun”. Füreya; dünyanın önün- de gitmeyi başaran, zamana hükmeden, 40 yaşından sonra seramiğe başlayan, sadece kitabını okuyanlarda bile derin etkiler bırakan zamansız bir kadın, hüznüyle, aşklarıyla, sanatıyla, zarafetiyle bir modern zaman efsanesi... Ve onun hayatını anlatan Retrospektif Sergisi 18 Ocak'a kadar devam edecek. Giden herkes gibi eminim sergiyi gezdikten sonra en büyük teşekkürünüz; bizi böylesine özel bir kadın ve sanatçı ile yeniden yaknlaştıran Kale Grubu'na olacak. 
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MİJ> 
GÖZLER ONLARIN 


ÜSTÜNDE OLACAK 


YENİ YILA OTOMOTİV DÜNYASI DA OLDUKÇA HAREKETLİ GİRDİ... KİMİ MODELLER TAMAMEN YENİLENİRKEN KİMİLERİ İSE BU SENE İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK... 
BİZ DE YILA DAMGA VURACAK MODELLERİ SİZLER İÇİN MERCEK ALTINA ALDIK... 
mm 
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DBTI Volante, 
Türkiye dis 


ton Martin itörü D&D 
Motorlu Araçlar 

8 baharında 
hipleriyle 


hazırlanıyor. 


ASTON MARTIN / DB11 VOLANTE 


Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle 2018 baharında Türkiye'deki sahipleriyle buluşmaya hazırlanan DB11 Volante; yeni 4,0 litrelik çift turbolu 510PS V8 motoruyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi şimdiden başardı. İlk kez DB11 Coupe'de görülen yeni bağlı alüminyum gövde temel alınarak tasarlanan DB11 Volante; önceki nesline kıyasla daha hafif ve daha sağlam olarak geliştirildi. Yüksek performans ve çeviklik otomobilin karakterinin sportif yanını vurgularken, konfor ve geniş iç mekanı ise safkan bir grand touring otomobil olduğunun altını çiziyor. Görsel açıdan DB11 Volante; çarpıcı tek parça alüminyum kaporta ve inovatif 'Curlicue” aerodinamik özelliklerine ek olarak, ahşap veya karbon fiberden üretilmiş yeni arka koltuk detaylarıyla zenginleştirilmiş. DB11 Volante'nin en karakteristik özelliği şüphesiz ki açılır tavanı. 
Kumaş tavanın klasik çekiciliğini en gelişmiş akustik ve yalıtım materyalleriyle bir araya getiren, 8 katmanlı tavan, otomobilin sürücü ve yolcularını zorlu hava koşullarından ve gürültüden koruyor. Tavan anahtar üzerinden uzaktan kontrol edilebildiği gibi, hareket halindeyken saatte 50 kilometreye varan hızlarda ve gücü saatte 50 kilometreye varan rüzgarlarda kapatılabiliyor. 


1400 mühendisin altı yıl 
çalışması sonucu orlaya çıkan 

Lexus'un ilk jenerasyon LS modeli, yeni nesliyle lüks segmentte şimdi çok daha 
Lexus markasının kısa zamanda adının duyulmasını sağlayan birinci jenerasyon LS sedan iddialı olacak. 
modelinin 5'inci nesli tanıtıldı. Her açıdan yenilenen araç, daha dinamik, daha konforlu ve daha çevreci oldu. 359 hp güç üreten elektrikli hibrit motorlu Lexus LS 500h, Mart ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak. Yeni LS'in fiyatı ise, donanım seviyesine göre 235 bin Euro ile 
327 bin Euro aralığında olacak. İlk jenerasyon aracın üzerinden neredeyse 30 yıl geçmesine 
karşın LS, her yeni jenerasyonda öncü bir model olmayı başardı. Yeni tanıtılan beşinci jenerasyon LS ise, önceki jenerasyonun köklü geçmişini, çarpıcı tasarım, yüksek teknoloji ve performansla birleştirerek otomotivde lüksün sınırlarını genişletiyor. Kendi kendine şarj olan LS 500h, benzinli ve elektrikli hibrit motoruyla birlikte, Lexus'un yeni Çok Kademeli Hibrit Sistemi'ni kullanıyor. 
Atmosferik 3.5 litre V6 benzinli motor, iki elektrik motoru ve kompakt, hafif lityum iyon bir batarya ile kombine ediliyor. Çok Kademeli Hibrit Sistemi ise, Lexus Hybrid Drive elektrikli sürekli değişken şanzımanı, yeni bir dört kademeli aktarma ile eşleştiriyor. 


LEXUS /LS 


Yeni A8, özellikle otonom sürüş için geliştirilen ilk tüketici surf otomobil 


olma özelliğini de taşıyor. 


AUDI - YENİ A8 


Yeni A8'in tasarımı, sportif görünümü, hafif (o versiyonunda yer alan opsiyonel dinlenme O özellikle otonom sürüş için geliştirilen ilk 


tüketici sınıfı otomobil olma özelliğini de 


gövde ve guattro sürekli dörttekerlekten çekiş sistemi ile Audi markasının dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan niteliklerini vurguluyor. 
Yeni A8, Audi lazer aydınlatma kullanan çarpıcı HD Matrix LED farlar ve arkada OLED teknolojisinden yararlanan LED şerit aydınlatmalar ile hem gündüz hem de gece dikkati çekmeyi başarıyor. Yeni A8'in en klas koltuğu, sağ arkada yer alıyor; A8 L 


ÜD- 


Li geninin, 


koltuğu dörtfarklı ayar seçeneğine ve bir ayak dayama yerine sahip. Dinlenme koltuğuna oturan yolcu, ön yolcu koltuğunun arkasına entegre edilen ve birçok ayara sahip olan ünite yardımıyla ayaklarını ısıtıp masaj yapabiliyor. 
A8 aynı zamanda kullanıcı ile konuşabilme özelliğine sahip. Sürücü, otomobilin birçok fonksiyonunu yeni ve doğal ses kontrol sistemiyle kumanda edebiliyor. Yeni A8, 


taşıyor. A8'in yapay zeka pilotu, gidiş ve geliş şeritlerinin bariyerle ayrıldığı otoyol ve ana yollarda, 60 km/h'den düşük hızlarda otomobilin kontrolünü ele alıyor. Yeni A8, büyük ölçüde yenilenen 3.0 TDI ve 3.0 TFSI V6 turbo motorlarla Almanya ve bu yılın ilk çeyreği itibariyle 3.0 TDI motor seçeneği ile Türkiye'de satışa sunulacak. 
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Mercedes-Benz, 2017 yılında yenilenen Sedan modelini tanıttığını 
S-Serisi'nin Coup& modelini S 450 
A4MATIC ve S 560 4MATIC motor seçenekleri ile Şubat ayından 
Türkiye'de satışa sunarak yıla başlayacak. Yılın bir diğer ilk yeniliği olarak üstün performans değerlerine sahip Mercedes-AMG 
S-Serisi Coupe (S 63 4MATIC ve S 
65) ve Cabriolet (S 65) modelleri de Şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Yenilenen Mercedes- 
Benz S-Serisi Cabriolet ise 2018 
yılının Haziran ayında S 560 motor seçeneği ile Türkiye pazarında yerini alacak. Yine Haziran ayında Mercedes-AMG S-Serisi 
Cabriolet'ye S 63 AMATIC motor seçeneği de eklenecek. 
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ayından Türkiye'de satışa 


Otomobil 


2017 Temmuz ayında Cape Town'da dünya 
lansmanı gerçekleştirilen Mercedes-Benz X-Class, Aralık ayında Türkiye pazarına giriş yaptı. Büyük bir ilgiyle beklenen araç, merkezinde etkileyici Mercedes-Benz yıldızı bulunan çift çıtalı heybetli ön ızgarası, aracın güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve LED teknolojisi seçeneğine sahip çarpıcı far tasarımıyla oldukça baskın bir görünüme sahip. Pick-up dünyasının yıldızı olmaya hazırlanan “Mercedes-Benz X-Class”, dört ve altı silindirli motor seçenekleriyle kullanıcılarına daha önce hiç deneyimlemedikleri bir sürüş keyfi sunuyor. 
Mercedes-Benz, X-Class'ı X 220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/140 kW) olmak üzere iki farklı motor alternatifi ile sunarken, 
2018 yılı ortasında ürün gamına V6 dizel (258 
BG/190 kW) motor seçeneğini de ekleyecek. 
Mercedes-Benz X-Class, konfor odaklı süspansiyon geometrisi ve hava kanallı ön ve arka diskleri sayesinde off-road dışında kullanıcısına mükemmel asfalt sürüş performansını da sunan ilk pick-up araç olarak öne çıkıyor. 


X-Class aracılığıyla 


“ iaşe 


" pick-up dünyasına giren 


Mercedes-Benz, bu yepyeni aracında tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik gibi özgün 


özellikleri müşterilerine 


sunuyor. 


MERCEDES-BENZ 
X-CLASS 


Mercedes-Benz, 


S-Serisi'nin Coupe 

modelini S 450 4MATIC 

ve S 560 4MATIC motor seçenekleriyle Şubat 


sunacak. 


ed ap Jaya 


Velar, yüksek performanslı motorlarıyla kullanıcılarına spor otomobil keyfini de 


yaşatacak. 


Hem boyutları hem de fiyatlarıyla 
Range Rover Evogue ile Sport arasına oturan Velar, markanın sportif ve zarif çizgisini yeni bir boyuta taşıyor. 
Gövdeden yükselen kapı kolları, pürüzsüz profil çizgisi ve son derece teknolojik 4x4 sistemiyle Velar, bu yılın en çok dikkat çekici Premium 
SUV'larından biri olacak. 


. i 
€ genilerizimi 5 


BMW - X2 


BMW'deki “X“ model ailesindeki “2” boşluğu, X2 ile tamamlanıyor. M Sport Paket ile de satın alınabilen BMW X2, marka geçmişindeki safkan spor otomobillerden esinlenilerek tasarlandı. Özellikle yan camların arka bölümle kesiştiği noktalardaki dinamizm dikkat çekici. Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde # otomatik şanzıman seçeneği de bulunan FT X2, 2018'in ortalarında Türkiye'de 


yollarda olacak. 


BMW X2, marka 


geçmişindeki safkan 


spor otomobillerden 


esinlenilerek 


tasarlandı. 


Citroön C3 Aircross 
”2018 yılının en iyi 


| CITROEN/ C3 AIRCROSS 


Citroön, yepyeni bir model olan C3 Aircross'u SUV kullanıcılarından ilham alarak geliştirdi. Bir SUV'den beklenen; farklı ve canlı tasarım, hem nitelik hem de nicelik anlamında eksiksiz güvenlik, karakterli, konforlu ve kullanışlı araç özelliklerinin tamamı Citroân C3 Aircross'un iddiaları arasında yer alıyor. Yeni Citroân C3 Aircross, güçlü, özgün ve canlı duruşu ile dikkat çeken, 4.15 m uzunluğunda geniş hacimli ve çok yönlü kullanımı olan kompakt bir SUV. Yerden yüksek tasarım, segmentinin en yüksek sürüş pozisyonu, büyük jantlar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle gerçek bir SUV tasarımına sahip. Yeni Citro&n C3 Aircross'un, tavan çıtalarında ve C sütunundaki camlarında kullanılan özel renklendirmeler güçlü bir grafik tasarım sunuyor. 


otomobili” seçilmişti. 


Yeni C4 
Cactus 2018'in ikinci çeyreğinde 


yollarda olacak... 


Daha önce kompakt 
SUV-Crossover olarak konumlandırılan C4 
Cactus, markanın kompakt sınıftaki yeni hatekback modeli olarak yerini alıyor. 
Bu yeni modelle birlikte ise 
C4 HB'nin boşluğunun doldurulması hedefleniyor. 
Yeni C4 Cactus 2018'in ikinci çeyreğinde yollarda olacak... 


INFINITI YENİ 050 


Premium sportif sedan modeli 050 2018 için kapsamlı bir revizyon geçirdi. 
2.0 turbo benzinli motora sahip olan bu araç, dünyanın ilk drive-by-wire direksiyon sistemi kullanılan otomobili. İlk 050'de de yer alan bu özelliğin, yeni versiyonunda daha da geliştirildiğini belirtelim. Yeni 0X50, 2018'in son çeyreğinde otomobilseverler ile buluşacak. 


Dünyanın ilk 


“drive-by-wire” 


direksiyon sisteminin 


kullanıldığı 050'de bu 


; j d <1 Mi özellik yeni versiyonla 
# 4 / — ğ — m i daha da geliştirildi... 


Ocak 2018 57 


Yeni 0X50, 
2018'in son çeyreğinde otomobilseverler 


ile buluşacak. 


Infiniti, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda Yeni 0X50 modelini tanıtmıştı. Premium SUV sınıfında yer alan Yeni 0X50, 0X50 Concept ve OX Sport Inspiration ile daha önce ipuçları verilen “Güçlü Zarafet” tasarım anlayışı çerçevesinde, markanın DNA özelliklerinin birebir dışa yansıtıyor. 
İnsan vücudundan esinlenilerek şekillendirilen Yeni 0X50, markanın premium kalitesi ve malzeme kullanımıyla segmentindeki en iyi donanım 
paketlerinden birine sahip oluyor. 20 
yıldan uzun süren geliştirme çalışmaları 
sonucunda, Yeni Infiniti OX50'nin 4 
silindirli 2.0 litrelik turbo beslemeli benzinli VC-Turbo motoru, 5600 d/d'de 268 HP güç ve 4400 d/d'de 380 Nm tork üreterek, hem kendi segmentindeki en verimli 4 silindirli 


motor oluyor hem de içten yanmalı güç | N FI N TI | O801e 5.6 
aktarım mekanizması teknolojisinde p litrelik V8 motor 
400 PS'lik bir 

Y E N i 0X80 performans 


büyük bir yenilik sunuyor. 
sunuyor... 


Yeni Subaru XV, 
Türkiye pazarına 3 
farklı donanım seçeneğiyle 


sunuluyor. 


Yeni Subaru Global Platformu üzerinden geliştirilerek Türkiye pazarına sunulan ilk model olan yeni Subaru XV, 1.6 litrelik vergi avantajlı, düşük yakıt tüketimli motoru ile dikkat çekiyor. Segmentinde simetrik sürekli dört çeker sistemi ve tüm versiyonlarda fabrika standardı olarak yer alan EyeSight sürüş destek teknolojisi bulunan Yeni XV, EyeSight sürüş destek teknolojisi ile de farkını ortaya koyuyor. Güvenlik, yol tutuş ve elektronik destek sistemlerini bir arada daha verimli şekilde üretebilmek için geliştirilen yeni platform, markanın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük iyileştirmelerden birisi olarak nitelendiriliyor. Yeni Subaru XV, Türkiye pazarına 3 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. 


Infiniti, üst segmentteki lüks SUV'si, yeni 0X80'i 2017 Dubai Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Markanın lüks SUV segmentindeki öncüsü konumunu bir adım daha ileri taşıyan 0X80, İnfiniti'nin “Güçlü Zarafet” tasarım dilini yeni ve cesur bir yolda, güçlü, modern ve etkileyici bir estetik anlayışı oluşturuyor. Dinamik ancak konfor odaklı süspansiyonu ve 5.6 litrelik V8 motorunun 400 PS'lik güçlü performansı ile yeni 0X80 sürücülere direksiyon başında kontrol ve güven hissi veriyor. Yeni 0X80'nin üretimi markanın Japonya'daki Kyushu üretim tesisinde devam ediyor. Araç, Kuzey Amerika, Asya ve Ortadoğu'da belirli pazarlarda satılacak 


VALA ; 


m2 


SUBARU / ASCENT 


Subaru, yepyeni direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli 260 HP'lik benzinli bir motora sahip, 3 sıra oturma kapasitesi sunabilen, markanın en büyük SUV modeli, Subaru Ascent'i 2017 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarmıştı. Subaru Ascent adındaki yeni modelde yeni geliştirilen turbo beslemeli, direkt enjeksiyonlu 2.4 litrelik bir Boxer Motor 260 HP güç üretiyor. 3 sıra oturma kapasitesiyle ailelerin tercihi olması beklenen Subaru Ascent, görüntüsüyle heybetli ve yetenekleriyle benzersiz olmayı hedefliyor. Ascent, Subaru'nun yeni Subaru Global Platformu üzerinden yükseliyor. Subaru'nun ABD Indiana'daki fabrikasında üretilen Ascent, 2018 yılından itibaren sadece Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak. 


Ascent, 2018 
yılından itibaren 


sadece Kuzey 


Amerika pazarında 


satışa sunulacak. 


Yeni Wrangler, bugüne kadar üretilen en 


yetenekli SUV 


unvanına sahip. | JEEP 
YENİ WRANGLER 


Jeep'in efsanevi Wrangler modelinin yeni nesli gün ışığına çıktı. Bugüne kadar üretilen en yetenekli SUV unvanına sahip Wrangler, yeni neslinde de ikonik tasarım özelliklerini korurken, yüksek verimliliğe sahip gelişmiş motor seçenekleri, teknolojik donanımları ve daha çeşitli karoser kombinasyonlarıyla maceraseverlerin karşısına çıktı. Tıpkı önceki nesillerinde olduğu gibi, ikonik Wrangler tasarım öğelerini bünyesinde barından bu SUV, çok verimli motor ve şanzıman seçenekleri, gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi, yüksek teknoloji ürünü konfor ve güvenlik donanımlarıyla ayrışıyor. Yeni Wrangler sonbahar- da Türkiye pazarında olacak. 


Alfa Romeo bu yıl 
. sü. ği. gi birbirinden önemli e Ke 
" ça İİ zi iki modeliyle 


otomobilseverlerin 


karşısında olacak. 


Alfa Romeo da 2018'de birbirinden önemli iki modeli Stelvio OV ve Giulietta-10, Yıl versiyonu ile otomobil tutkunlarının huzurlarında olacak. Stelvio OV'niniyılın.ikinci yarısında; Giulietta 10'uncu yıl versiyonun ise ilkbaharda yollarda olmasını bekliyoruz: 


PORSCHE / CAYENNE 


Tamamen yeniden kurgulanan bu başarılı modelinin sunduğu gündelik kullanıma yönelik üst düzey konfora, daha daileri seviyede bir Porsche performansı eşlik ediyor. 
Cayenne'in dış görünüşü, Porsche Design DNASsından izler taşıyan bir tasarımla zenginleştirilmiş. Bir önceki versiyona göre daha geniş olan ön hava girişleri, otomobilin performansındaki artışın işaretlerinden biri. Yeni yatay ışıklar, SUV'a duruyorken bile daha geniş ve atletik bir görünüm kazandırmış. Porsche, farlara üç aşamalı bir aydınlatma konsepti getirmiş. LED far, Cayenne'de standart donanım olarak geliyor. Bir üst seviyede ise viraj ışığı ve otoyol ışığı gibi aydınlatma seçenekleri sunan opsiyonel Porsche Dynamic Light System (PDLS) yer alıyor. En üst donanım seçeneği ise PDLS Plus dahil matrix hüzmeli LED farlar. Pazara sürülecek ikinci Cayenne modeli ise Cayenne S. Bu modelin kalbinde ise çift turboşarjlı 2,9 litrelik bir V6 motor yer alıyor. 


Yeni geliştirilen motor 440 hp 
gücünde ve 550 


Nm tork üretiyor. 
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Çek üretici Skoda, SUV atağının yeni halkasını oluşturan Karog ile iddiasını bir kat daha artırıyor. Markanın tamamen yeni üyesi olan Karog, kompakt SUV sınıfında Skoda farkını yaşatmaya hazırlanıyor. 
2018yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye pazarına sunulacak Karog, 1.6 Itdizelin yanı sıra 1.0 ve 1.5 It benzinli motor seçenekleriyle gelecek. Skoda'nın kompakt 
SUV sınıfındaki temsilcisi olacak Karog, gerek adı gerekse de tasarımı, yapısı ve donanımlarıylatamamen yepyeni bir otomobil. Sağlam gövdesiyle yolda olduğu kadar arazide de iddialı bir performans ve güvenlik sunan Karog, öncelikle 1.01t(115 PS) ve silindir kapama teknolojisine sahip 1.5 It (150 PS) benzinlinin yanı sıra 1.6 It 
(115 PS) motor seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunulacak. 


Tıpkı Kodüag'ta olduğu gibi markanın 
SUV tasarım dilinin gerçek bir temsilcisi olan Karod, modern dış görünümüyle etkileyici bir duruşa sahip. 


VOLKSWAGEN 
YENİ ARTEON 


2017 yılında Avrupa'nın en prestijli 
otomobil ödüllerinden biri olan Altın Direksiyon Ödülü'ne layık görülen Yeni Arteon, dinamik ve zarif dış tasarımının yanında, sunduğu geniş iç hacmi, konforu ve asistan sistemleri ile dikkat çekiyor. 
Yeni Arteon, Türkiye'de dizel motor seçeneklerinin ardından, benzinli motor seçeneğiyle de satışa sunuldu. Arteon'un DSG şanzımanlı 1.5 litrelik yeni TSI motoru, 
150 PS güç ve 250 Nm torka sahip. 
Volkswagen'in verimlilik konusundaki iddiasını ortaya koyan Aktif Silindir Yönetimi (ACT) sistemine sahip Arteon 1.5 
TSI 150 PS DSG showroomlarda Volkswagenseverleri bekliyor. 


7 Direksiyon ödüllü'Yeni 
| Arteon' şimdi Aktif Silindir 
Yönetimli (ACT )' yeni 1,5 TSI 


benzinli motoruyla 


Vol kswagen 


Volkswagen SUV ailesini Yeni 


Tiguan Allspace 


VOLKSWAGEN i — — 
YENİ TIGUAN 
ALLSPACE 


Tiguan'ın 7 kişilik koltuk seçeneğine sahip versiyonu Allspace, ferah iç alanı, yükselen standart donanım seviyesi ve sahip olduğu yeni teknolojilerle snowromlarda yerini aldı. 
Tercihe göre yedi yolcu kapasitesi sunan model, geniş iç mekanı, yüksek ekipman seviyesi, daha geniş bagaj kapasitesi, akıllık teknolojileri ve konfor öğeleri ile tüm ihtiyaçları karşılayacak özelliklere sahip. Opsiyonel olarak tercih edilebilen 3'ncü koltuk sırası ile 7 kişinin birlikte seyahat etmesini sağlayan Tiguan Allspace, standart beş koltuk seçeneğiyle yapılan yolculuklarda 760 litreye ulaşan bagaj hacmiyle dikkat çekiyor. Tiguan Allspace Türkiye'de Comfortline ve Highline donanım seçenekleriyle sunuluyor. 
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STETTİN 


Yeni Polo daha büyük ve daha 


eğlenceli... 


p- 


/ YENİ POLO 


Pei e” 
4 v r — 


Sınıfının en 


VOLKSWAGEN - AMAROK AVENTURA Gi 


; onay 2 m ŞE Aventura'da... 
Volkswagen Ticari Araç'ın pick-up sınıfındaki temsilcisi Amarok, Aventura modeliyle konfor donarimları ve teknolojik özelliklerinin yani Sira güçlü motoruyla"da rakiplerinden bir adim öne çıkiyor. Sınıfının en güçlü motoruna sahip Amarok Aventura'nın, 3.0 litre turbo dizel V6'motoru, 224'PS güç üretirken 550 Nm tork sağlıyor AMotion sürekli 4.çeker.sistemine:sahip 


otomatik şanzıman, Amarok Aventura'da standart varak 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—ği 
<Ç, YENİ PHANTOM 


a) sinde yeni 
Phantom dünyanın en sessiz motoru ünvanını alıyor. 


Lüks otomobil endüstrisinde devrim niteliğindeki Yeni Phantom'un 

DNA'sı, modern tasarımı ve iş dünyası tarzını ortak bir bağ ile 

birbirine bağladı. Rolls-Royce'un ünlü “Sihirli Halı Sürüşü” yeni 

nesil kendinden dengeleyici hava süspansiyonunun sonucu 1.5lt130 PS motora sahip olan 


olarak gelişiyor. Süspansiyon, elektronik olarak kontrol edilen amortisör ayarlama sistemini sürekli değiştirmesinden dolayı, > model, CVT HONDA m JAZZ her saniye için milyonlarca hesaplama yapıyor. Böylece : VW. g.. HR a 

süspansiyon kusursuz dengeleniyor. Ön cama, yolu daha iyi Honda Jazz bu ay itibarıyla mevcut görmek için stereo kamera sistemi entegre edilmiş ve Rolls- j ğ özelliklerine “Dynamic” donanım Royce, neslini bir sihirli halı yolculuğuna çıkarmış. “Kucaklama” — —. - : seçeneğini de ekledi. 1.5 It 130 PS özelliği sayesinde Yeni Phantom'a zahmetsizce biniliyor. 
Kullanıcılarının sensöre hafifçe dokunmalarıyla, bir asistan veya vale eşliğinde arabanın kapısı tutuluyormuş gibi kendiliğinden kapanıyor. “Takım elbise” özelliği ise Rolls-Royce'un diğer modelleriyle kıyaslandığında, konforu ve zerafeti yeniden tanımlıyor. Yenilenmiş 6.75 litrelik ikiz V12 motor sayesinde ise yeni Phantom'un kalbi sessizce atıyor ve dünyanın en sessiz motoru ünvanını alıyor. 


sunuldu. 


motora sahip olan model, CVT şanzımanla satışa sunuldu. Jazz'ın dış ve iç tasarımında da bir dizi farklılıklara gidildiğini ekleyelim. 


güvenlik donanımları 


bakımından da segmentte bir ı nün akla YENİ ARONA 


niteliğinde. 
& 


Seat'ın yaşam tarzı ve dinamizme odaklanan yeni SUV'u Arona; gelişmiş teknolojisi, sürücü destek sistemleri ve bağlanabilirlik özellikleriyle sürücülerin günümüzdeki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. Kişiselleştirme imkanlarının maksimum seviyede olduğu Yeni Seat Arona, dinamik karakteri, geniş ve konforlu iç mekanı, düşük yakıt tüketimli verimli motor seçenekleriyle öne çıkıyor. 
Seat Arona, hafta içi şık, ferah, pratik ve konforlu olduğu kadar, hafta sonları ise bir o kadar maceracı, sağlam, sportif ve verimli bir otomobil. Yeni Arona'nın tüm motor seçenekleri; direkt enjeksiyonlu, turbo kompresörlü ve otomatik start-stop sistemine sahip. İlki 5 vitesli manuel şanzımana bağlı 3 silindirli, 1.0 TSI 95 HP motor. İkinci motor seçeneği ise, çift kavramalı 7 ileri otomatik vitesli DSG şanzımana sahip 115 HP gücünde. 
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Kona, yılın ikinci çeyreğinden 


HYUNDA| - KONA “9 


B-SUV segmentinde yer alan Kona özellikle aktif yaşam tarzını benimseyen tüketicileri hedefliyor. 
Tasarımı, zengin donanımı, benzinli ve dizel olmak 
üzere farklı motor seçenekleri ve Euro NCAP'ten 5 
yıldız almasını sağlayan üstün güvenlik ekipmanlarıyla segmentinde iddialı olacak bir model Kona. Bu yeni modelin yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de olacağını ekleyelim. 


HYUNDAİ 
İ30 HATCHBACK 


C-segmentinde 2017 Nisan ayında satışa sunulan 130 Hatchback bu yıl içinde “Fastback” versiyonu ile otomobilseverlerin karşısında olacak. Daha büyük bagaj hacmi - - — 
arayan ancak dinamik sürüşten —— pa . a” 0 


vazgeçmeyenlerin beklentilerini" ii Ür & m i Hatchback bu karşılayacak olan i80 Fastback ya; şi : i — | yıl içinde “Fastback” aylarından itibaren Türk pe ay 4 j çe i : ' i ir | versiyonu ile tüketicisiyle buluşacak. # > — >» > " ' : - — otomobilseverlerin 


karşısında olacak. 


Toyota'nın yeni tasarım yaklaşımına da 


vurgi u yapan b ir 


TOYOTA C-HR “Eğ 


Toyota C-HR, coupe hatlarıyla sportifliğini öne çıkarırken görsel çekiciliğe önem veren dinamik kullanıcıları hedefliyor. Türkiye'de üretilen Toyota C-HR, Toyota'nın yeni tasarım yaklaşımına da vurgu yaparken, gelecekteki dizayn anlayışının da ipuçlarını veriyor. 
Hatchback otomobillerin dinamizmiyle SUV sınıfına özgü güçlü duruşu buluşturan yeni Toyota C-HR; şişkin çamurlukları, önden arkaya doğru yükselen omuz çizgisi, yan gövdedeki gölge oyunları ve iki tekerlek arasındaki marşpiyel kaplaması ile son derece dinamik bir görüntü veriyor. Sınıfının en iyi kalite algısını (S0-Sensory Ouality) hedefleyen C-HR'ın premium kokpit mimarisi yüksek kalite algısını 


karakteristik özellikleriyle öne çıkarıyor. Toyota C-HR'ın 1,2 litrelik turbo benzinli motoru yüksek yakıt verimliliği sunarken, hibrit versiyonu ise yakıt verimliliğine yeni bir boyut kazandırıyor ve son derece sessiz ve sarsıntısız bir sürüşün önünü açıyor. 


64 


Söyleşi 


MODEL ÇLİŞ MAKİNE ELERİ 


Va (oneri 


MEHMET REŞİT BEREKET 


MEHMET REŞİT BEREKET... O MESLEĞİNE TUTKULU BİR İNŞAAT MÜHENDİSİ... İŞİNE OLAN SEVGİSİ, ZAMANLA ONUN BU KONUDA BİR KOLEKSİYONER OLMASINA DA VESİLE OLMUŞ. 100'ÜN ÜZERİNDE 'MODEL İŞ MAKİNESİ? BULUNAN BEREKET, AYNI 
ZAMANDA SIKI BİR DE BEŞİKTAŞ TARAFTARI VE TAKIMININ 1989 
YILINDAN BU YANA GİYDİĞİ TÜM FORMALARIN DA SAHİBİ... 
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ğaoğlu Şirketler Grubu Proje Müdürü Mehmet Reşit Bereket, başarılı bir inşaat mühendisi... 19 yıl iş hayatını yurt dışında sürdürdükten sonra 2006 yılında Türkiye'ye dönen Bereket, pek çok büyük ve önemli proje- de de yöneticilik yapmış. O aynı zamanda çok iyi bir koleksiyoner. İşi gereği inşaat makinelerine olan merakı sonucunda bunların modellerinden oluşan özel bir koleksiyon oluşturmuş kendine. Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı da olan Mehmet Reşit Bey'in, 1989 yılından bugüne Beşiktaş'ın giydiği tüm formalardan oluşan ayrı bir koleksiyonu bulunuyor... 


Öncelikle sizi biraz tanıyarak başlayalım... 

1962 Antakya doğumluyum, evliyim ve iki kızım var. 
İlk, orta ve lise eğitimimi Antakya'da tamamladım. 
Devamında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdim. İş hayatıma çok uzun bir süre (19 yıl) yurtdışında devam ettim. 5 yıl Libyada, 
14 yıl Rusyada çalıştım. 2006 yılında Türkiye'ye döndüm ve iş hayatıma Türkiye'de devam ediyorum. 


İnşaat sektörüne girişiniz nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? 

Ben çiftçi bir ailenin oğluyum. Sizin de bildiğiniz gibi bir üniversite sınavı ve tercihler var. Aslında benim idealim tıp okumaktı, ailem de hep bu yönde ilerlememi isterdi ama sınavda bu bölümü kazanamayıp inşaat mühendisliği bölümünü kazandım ve burayı bitirdim. Çiftçilik olan baba mesleği istemediğim bir iş olduğundan tamamen okulunu okuduğum mesleğime odaklandım. 


“İşiniz inşaat ve uygulama olunca makinelere ihtiyacınız var, eliniz ayağınız onlar. 
Sahaya olan sevgimi ve makinelere olan sevgimi de bildikleri için makine grubundaki arkadaşlardan biri bana bu model makinelerden bir tane hediye getirdi. Sonra iki, üç derken sayı artmaya başladı. Ben zaten koleksiyoner biriyim. 
“Başka koleksiyonlarım da var, neden bunun da olmasın" diyerek bugüne geldim.” | 
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Türkiye'de inşaat sektörü çok hızlı gelişiyor. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde önemli projeler geliştirir hale geldik. Ülkenin bu konudaki başarısını neye bağlıyorsunuz? 
İnşaat sektörü, konut başta olmak üzere, okul, fabrika, işyeri, hastane gibi hertürlü bina inşaatına, yol, köprü, baraj yapımı gibi hertürlü altyapı faaliyetlerini, elektrik, su, sıhhi tesisat, ısıtma havalandırma gibi tüm donanım işlerini kapsamaktadır. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından, başta büyük kentlerde olmak üzere şiddetli deprem olasılığına karşın depreme dayanıklı konut stoğu açığı bulunmaktadır. Bu nedenle depreme dayanıklı olmayan konutların yerine depreme dayanıklı konutlar yapılması gerekmektedir. Bu açığı kapatabilmek için firmalar yoğun bir şekilde proje üretiyorlar, aynı zamanda işsizlere iş imkanı sağlanmış oluyor ve ticari piyasayada hareket getirmiş 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oluyorlar. Bu da ekonomiyi canlandırıyor. Türkiye'deki inşaat firmaları son teknolojiyi de yakalamış durumdalar. Bu da kaliteli ve kapsamlı projeler yapılabilmesini kolaylaştırıyor. Bildiğiniz gibi inşaat sektörü piyasayı canlandırdığı için lokomotf görevi görüyor. Hükümetin de bu konuda destek olması projelerin geliştirilmesi konusunda hız kazandırıyor. 


Ağaoğlu Şirketler Grubu da çok önemli projeler geliştiriyor. Hali hazırda hangi projeler devam ediyor, yenileri hangileri olacak, biraz bilgi verirmisiniz? 

Evet birçok projeye başarıyla imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Maslak 1453 Projesi tamamlandı, Çekmeköy'de yeni bir projemiz başlıyor. Bunların devamı gelecek, bir de yurtdışı projelerimiz olacak. 
Bu konuda görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor. 


Sizin iki önemli koleksiyonunuz olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri model iş makinaları koleksiyonu. Nasıl başladınız biriktirmeye hikayesini anlatır mısınız? 

Meslek mühendislik olunca iki şey ön plana çıkıyor. 
Birincisi projecilik, ikincisi saha uygulama. Ben iş hayatıma ilk önce proje yaparak başladım. Ancak bu beni tatmin etmedi, bu kadar proje yapıyoruz 'bunun 


“1989 yılından bugüne Beşiktaş'ın giydiği tüm formalar var bende. Bunların büyük çoğunluğunu maçlarda giyilmiş, futbolculardan alınma formalar oluşturuyor. Diğerleri de lisanslı orijinal formalar. “ 


“a 


uygulaması nasıldır? diye sahaya çıkınca işin asıl zevkli kısmının bana göre saha olduğunu anladım. İşiniz inşaat ve uygulama olunca makinelere ihtiyacınız var, eliniz ayağınız onlar. Sahaya olan sevgimi ve makinelere olan sevgimi de bildikleri için makine grubundaki arkadaşlardan biri bana bu model makinelerden bir tane hediye getirdi. Masanın üstünde duran bu modelin yanına bir, iki, üç derken sayı artmaya başladı. Ben zaten koleksiyoner biriyim. “Başka koleksiyonlarım da var, neden bunun da olmasın diyerek 


bugüne geldim. 


Kaç parça model var koleksiyonunuzda? 
Tam sayısını bilemiyorum çünkü sayı hergeçen gün artıyor. 100 civarında olduğunu söyleyebilirim. 


Sizin için en önemli olan hangisi? Bir hikayesi olan var mı? 

Aslında her parçanın ayrı ayrı önemi var. Bunlar inşaatın bir takımı gibi, hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. 
İçlerinde tabii ki zor bulunanı ve hikayesi olanı da var. Bana göre en önemlilerinden biri “backhoe looder” diye isimlendirdiğimiz model. Bu makina, inşa- 


at hayatımda çok sıkıştığım zamanlarda hayatımı kurtaran, çok amaçlı kullanılabilen bir modeldir. 
Onun için benim kahramanımdır. Dolayısıyle model maketi de benim için ayrı bir yerdedir. 


Bir de Beşiktaş tutkunuz var. Zaten diğer koleksiyonunuzu da Beşiktaş formaları oluşturuyor. 
Bu koleksiyonunuz hakkında da bilgi alabilirmiyiz? 

Aileden gelme Beşiktaşlıyım. Babam, amcam, dayım Beşiktaş'lı oldukları için ben de Beşiktaş'lı olarak büyüdüm. Beşiktaş Adana, Gaziantep ve Mersin'e gelir, ben de babamla beraber bu maçlara giderdim. Kısacası doğuştan Beşiktaşlıyım ve benim için vazgeçilmez bir tutku, bir aşk Beşiktaş. Evlendim eşim benden daha fanatik bir Beşiktaş'lı. O zaman herşey daha güzel oldu. Takımınıza böyle tutkuyla bağlanınca onun herşeyi sizi heyecanlandırıyor. Hersene sezon formalarından birer tane alırdım. Arşiv maçlarını da seyrettikçe günümüz formaları kadar eskileri de ilgimi çekmeye başladı ve araştırmaya başladım. Bulduklarımı topladım. 1-2 derken bugüne geldik. 


Bu koleksiyonda neler var? 

1989 yılından bugüne Beşiktaş'ın giydiği formalar 
var. Bunların büyük çoğunluğunu maçlarda giyilmiş, yani futbolculardan alınma formalar oluşturuyor. Diğerleri de lisanslı orijinal formalar. Çeşitli futbolculara ait olmak kaydıyla yaklaşık 165 forma var. 


Her iki koleksiyonu nasıl muhafaza ediyorsunuz? 
Oldukça fazla yer kaplıyor olsa gerek... 

İşin en zor yanı bu. İlk zamanlar evde birköşede muhafaza ediyordum. Sayılar arttıkça hiçbir yere sığmaz oldu. Doğal olarak eşimde bana her ne kadar destek olsa da “Bunları burada muhafaza etmemiz mümkün değil? diyerek istememeye başladı. Bunları muhafaza edebilmek için özel dolaplar yaptırdım ve ofisimde saklıyorum. Böylesi benim için de iyi oldu hergün gözümün önündeler. 


Her maça gider misiniz? 
Çok önemli bir mazeretim yoksa her maça eşim ve çocuklarımla beraber giderim. 


Bu seneki gidişatı nasıl buluyorsunuz? 

Lige iyi başlayamadık, ama lig uzun bir maraton, çok iyi transferler yapıldı, çok güzel ve kaliteli bir kadromuz var. Başkanımız ve teknik heyetimizde sonderece hassas ve istekliler. Neden 3'üncü şampiyonluk olmasın? Bütün kalbimizle bunu istiyoruz, ligin sonuna kadar çok sular akar inşaallah bu sene de şampiyon oluruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise gerçekten takdir edilecek şekilde güzel maçlar oynadık, güzel sonuçlar aldık. Denk takımlarla oynamak çok zordur, netice hiç belli olmaz. Ama takım kazanma azmiyle ve kendine güvenle oynayınca kazanıyor. 


Seyahat ile aranız nasıl? 
Seyahati çok severim, her fırsatta biryerlere gitme- 


ye çalışırım. Yoğun iş ortamında çok fazla fırsat bulamasam da, hem iş gezileri, hem de tatil amaçlı gezilere gidiyorum. 


En sevdiğiniz lokasyonlar nereler? 

Yurt içinde ayırt etmek çok zor ancak Bodrum'u çok seviyorum. Bir de memleketim olan Antakya'yı. 
Yurt dışında ise Viyana ailece en sevdiğimiz yerdir. 


Peki gurmelik konusunda nasılsınız? İddialı-MISINIZ? 


Ben bir Antakyalıyım. 


Siz kendiniz mutfağa girer misiniz? Giriyorsanız en iddialı olduğunuz yemeğiniz hangisidir? 
Mutfağa girmeyi çok severim ve kendimi bu konuda çokta başarılı bulurum. Benim en başarılı 


olduğum demek istemiyorum çünkü birçok yemeği güzel yaparım. Ancak kuzu kavurma ve Antakya Kebabı konusunda iddialıyımdır. Tabii ki künefe'yi de çok güzel yaparım. 


Son olarak eklemek istediklerinizi soralım. 
Koleksiyonerlikten biraz bahsetmek isterim. Koleksiyon yapmak insan hayatına heyecan, öğrenme ve araştırma arzusu katan bir uğraşıdır. Bunların tümü sizi dinamik ve güncel kılıyor. 
Dolayısıyla bence her insan ufak bile olsa birşeylere gönül verip onun eskisiyle yenisini birleştirip toplaması çok güzel bir durumdur. Özellikle genç arkadaşlarıma koleksiyonerliği şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdilerde bir tarafa koyacağınız bir eşya ileride çocuklarınızı çok şaşırtıp, sizi mutlu edecektir ve belki de zengin... 
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İkon 


Tod's grubunun başkanı ve CEO'su Diego Della 
Valle. Sağda, şirketin long seller ürünü Gommino'nun el işçiliğine dayanan üretiminden birkaç aşama. 


İSMİ GOMMINO, TOD'S GRUP'UN BAŞARI SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLAN MOKASENDEN SÖZ EDİYORUZ. KAZANDIRAN BİR STRATEJİ, PARLAK BİR GİRİŞİMCİ VE BİR HAYAT FELSEFESİNİN ESERİ. 


GIOTA CAROZZI 


Mi e. — k - — E A | üks dünyasında best seller diye adlandırılan arzu nesneleri, markaların piyasaya sürdüğü ve o sezon fenomen haline gelmiş parçalardır. Herkes üç ay boyunca onları ister, onları arar, ancak aynı hızla da bu nesnelerden sıkılır. Tıpkı François de Malherbe'in dediği gibi “yalnızca bir sabahlık” ömrü olur bunların. Örneğin geçtiğimiz yıl Los Angeles'taki Rodeo Drive'dan, Moskova'daki 1 verskaya Caddesi'ne dek tüm dünyayı saran, içi kürklü terlikleri düşünün; bugün ayakkabılığın en üst rafının en ücra köşesinde duruyorlar. 
Pastanın diğer dilimlerini ise best seller'dan long seller'a geçebilen, daha doğrusu yükselebilen nesneler oluşturur. Bu örneklerde Darwinvari 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bir evrim geçiren lükse ya da objeleri ebedi kılan bir mekanizmaya tanık oluruz. Tıpkı Jaeger-Le-Coultre'un Reverso'su, Herm&s'in Kelly'si, Brooks Brothers'ın button-down gömleği ya da Chanel N“5 gibi. 
Tods grubunun başkanı ve ceo'su Diego Della Valle tarafından yetmişli yıllarda geliştirilen, yine Tod's markalı mokasen Gommino için de durum bu. Efsaneye göre Gommino'nun doğuşunu, ünlü girişimcinin New York'taki bir bit pazarında rastladığı, ellilerden kalma bir prototipe borçluyuz. Della Valle'nin bizzat kendisi bu ayakkabıyı tamamen elde dikilen, hafif, düz ve yumuşak bir mokasene dönüştürmüş ve tabanını, ona şimdiki ününü getiren 133 küçük, kauçuk küre (Gommino ismi de buradan geliyor) ile kaplamış. 


AVUKAT AGNELLI Piğin herke Ke 


uçuk tabanlı ayak- 


GOMMINO'NUN kabı giyiyor, ancak 


İLK MARKA o dönemde lüks 
Cİ ayakkabıların taba- 
EL Ç ISIOLDU nı yalnızca köseleydi. Biz bu kavramı 

değiştirerek bir devrim yarattık”, diye tekrar tekrar belirtmeyi çok seviyor Bay Tod's. Pekiyi ama Della Valle, o anda farklı bir trend yaratan ve insanların ilgisini çeken bu ayakkabıyı best seller'dan long seller'a nasıl çevirdi? İlk olarak sadece bir obje değil, belli bir yaşam tarzı satması gerektiğini anladı, zira dün de tıpkı bugün gibi, Gommino'ya sahip olmak, elit bir kesime, yani güçlü, zengin ve ünlü bir sınıfa ait olmak anlamına gelmeliydi. İlk marka elçisi Giovanni Agnelli oldu. Ünlü avukat, 90'ların başındaki bir televizyon yayınında bu mokasenleri giyince, hemen ertesi gün Tod's satışlarında patlama yaşandı. Bu durumun aynısı birkaç yıl sonra Lady Diana ayakkabının bayan modelini giyince yaşandı. Elbette güzel ve ünlü isimler değişti artık. 
Bugün Gommino giyenler ise top model Bianca Balti, oyuncular Stefano Accorsi ve Jessica Alba, blogger Chiara Ferragni gibi isimler... 
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Yanda Diego Della Valle'nin depremden zarar gören Arguata del Tronto'da yaptırdığı yeni fabrika; burada Gommino üretimi yapılırken bölgeden 100 gence de iş olanağı sağlanacak. Altta markayı kullanan, tüm dünyaca tanınmış ünlülerden bazıları. 


Jon Hâmm 


mi 
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Gommino efsanesinin (İtalya dışında, basında çoğu zaman “the king of loafers” diye tanımlanan) yaratılmasındaki ikinci önemli faktör ise marka mirası: Gommino her zaman bütünüyle elde dikiliyor; tam 100 aşamadan oluşan üretim, derilerin elle kesilmesinden başlıyor ve en son parça dahi hep elle dikiliyor. İtalya'da gerçekleştirilen üretim, çoğu zaman babadan oğula geçen bir ustalığın eseri. Kısacası Gommino Made in Italy kavramının da eş anlamlısı olduğu için, tüm dünyada hayranlık uyandıran İtalyan dokunuşunu simgelediği için bir long seller haline gelmiş durumda. Della Valle de birkaç yıl önce bu İtalyan dokunuşunun simgesi olarak, Gommino'larını tercih eden, İtalya'nın önde gelen ailelerinin görüntüleri ile hazırlanan Italian Touch adlı kalınca bir kitap hazırlattı. 

Ancak Bay Tod's bunun da ötesine gitmeyi tercih etti elbette, zira yalnızca geleneğe, yani köklerine yatırım yapmak kâfi gelmezdi. Gommino gerek ürün gamı açısından (yazlık ayakkabının yanı sı- 


ZAMAN GÜZEL 
NESNELERE EŞSİZ BİR 
ÖZELLİK BAHŞEDER: 
ONLARI OTANTİK 


ra, daha soğuk iklimler için Winter Gommino İ adı altında kışlık ayakkabı üretmek gibi), gerek- KLA SI KLERE se renk açısından -Tod's'un dikkate almadığı hiç- DO NUŞ TURUR. 


bir renk yoktur diyebiliriz- kendini sürekli geliştirdi. 

Tod's 1997 yılında, ayakkabı ürün gamının stilini de yakalayan, kadın çantası DBag'i üretti. 
Gommino tüm türevlerinde, kazandıran strateji “show, dont tell”, yani “bırak ürün kendisini anlatsın” tarzı ile kullanıcıyı duygusal açıdan yakaldı: lüks bir ürün alan kişi bunu duygusal sebeplerle yapar, ekonomik değil. Bu bakış açısı ile Tod's önce müşterinin yaratıcılığını kullanarak, renkten püsküllere kadar en ince detayları dahi kendisinin planlayabileceği, My Gommino adlı hizmeti sundu; sonrasında ise markanın tutkunlarının Gommino ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşabilecekleri, böylece kendilerini büyük bir ailenin parçası gibi hissedebilecekleri, Dots of Life adlı bir sosyal medya platformu oluşturdu (bu yaklaşımın bir diğer başarılı örneği ise Apple tarafından lanse edilen Shot on iPhone: müşterilerin kendi iPhone'ları ile çektikleri fotoğraflar dünya çapındaki reklam kampanyasında kullanıldı). 


Yine de işin gerçeğini söylemek gerekirse, long 


Alexander Skarsgard. 


seller olabilmek parlak pazarlama stratejilerin- 

den ya da iyi bir marka mirasından daha fazlasını gerektiriyor. Bir long seller pozitif bir 

geçmişe sahip olmalı; başarı hikâyesi olmalı, sıradışı olmalı. Tüm başarı hikâyelerinde olduğu gibi Tod's için de Anglo-Sakson dünyada dendiği gibi “time to give-back”; yani çalışma, ustalık ve biraz da şans ile elde edilen bu başarının bir kısmını, kendinden daha şanssız olanlarla paylaşma zamanı. Bu sebepten dolayı, Diego Della Valle'nin ısrarlı arzusu üzerine aralık ayında açılması planlanan yeni Gommino fabrikası, geçtiğimiz yıl depremden büyük zarar gören Arguata del Tronto bölgesinde inşa edildi. Comunanza yakınlarındaki fabrikada ilk başta depremden etkilenen ailelerden 50 gence iş olanağı sağlanacak, 2018 yılı içerisinde de bu sayıya 50 kişi daha eklenecek. “Buraya yatırım yapılabileceğini göstermek istiyoruz, birçok firma burada istihdam yaratabilir. Bu çok önemli bir kanıt olacak, bizlerin aslında gösterildiğin- den çok daha iyi insanlar olduğumuzun kanıtı”, demişti Diego Della Valle, geçtiğimiz ağustos ayında yeni fabrikada düzenlenen basın konferansında. 
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Çizimde, Gommino'nun 
(fotoğraflardaki) ayırt edici özellikleri görülüyor: 
mühür, elde dikim ve tabandaki 133 minik, kauçuk küre. Her bir ayakkabı 100'den fazla üretim aşamasından 


geçiyor. 
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KANAL D'NİN SEVİLEN HABER 
SUNUCUSU 'EVİNİZİN OĞLU 

MURAT GÜLOĞLU” BU AY 
“LEXUS İLE GEZİYORUZ” 
BÖLÜMÜMÜZÜN 
KONUĞU... 


Murat Güloğlu 


he eZİYOrUuz 


— 


“Ben Koç burcuyum. Biraz 
| “ inatçıyımdır. Herkesi 
aliğii dinlerim ama kafamda 

: ği bir şey varsa onu 

Ğ yaparım. Önsezilerim de 
* iyidir. Koç'un bir çok özelliğini taşırım.” 


44 anal D ile Günaydın Türkiye”nin 
başarılı ve sempatik sunucusu nam-ı diğer “Evinizin oğlu Murat Güloğlu... Hafta içi her sabah Kanal D ek- 

» ranlarında sunduğu haberlerle seyircilerin karşısında 

olan Güloğlu, kendine özgü sunumuyla da izleyenlerinin hayranlığını kazanmış bir isim. Güzel bir İstanbul gününde BomontiAda'da bir araya geldiğimiz Murat Güloğlu ile kahve eşliğinde sizler için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik... 


Basın sektörüne giriş öykünüzle başlayalım. Nasıl oldu? 
Ailemde bu işi yapan hiç kimse yoktu. Medyaya benim özel bir merakım vardı. İlk başta reklamcılık, radyo o tür alanlara çok meraklıydım. Evde kendi kendime A4 kağıtlarından gazeteler çıkarırdım. 3-4 “sayfalık gündelik gazetelerden derlediğim haberlerle “Murat şunu yaptı” gibi haberler yapardım lise çağlarında. O yıllarda bir taraftan da gazeteci cinayetleri , oluyordu. Babam da “Emin misin oğlum * diye soruyordu bana. Sonrasında üniversite sınavına girdim. 
İlk sene sosyal bilimler, psikoloji ve hukuk da vardı tercihlerim içinde ama "umarım kazanamam falan de- 
“«miştm hatırlıyorum. 


“. 
“ Sağı 
3 
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Lexus ile geZİYOTUZ 


“SAVAŞ AY'IN PEŞİNE 
TAKILA TAKILA BÜTÜN 
İSTANBUL'U KÖŞE BUCAK 

ÖĞRENDİM. SEKTÖRE 
HIZLI BİR GİRİŞ OLMUŞTU 


BENİM İÇİN.” 


Sonra ikinci kez girişimde 18 tercihimin hepsini gazetecilik ve televizyon üstüne bölümlerden yapum. Özellikle İstanbul olsun istedim tercihlerimi yaparken de. 


Peki İstanbul'a gelmeden önce nerede yaşıyordunuz? 

Ben Muğladan İstanbul'a geldim. İstanbul tecrübem de üniversite ile birlikte başladı. Liseye gelene kadar 5-6 yer dolaşmıştık babamın mesleği dolayısıyla. Ardından İletişim Fakültesi'ni kazandım ve televizyon maceram da başlamış oldu. 


Özel televizyonların da yeni yeni açıldığı yıllardı sanıyorum değil mi? 

Tabii tabii Kanal D 2-3 yaşındaydı. Star TV vardı, Show TV, ATV ve Kanal 6 ise yeni açılmıştı. Yazılı basına bulaşmadan direkt görsel basına girdim ben de. 


İlk kanal tecrübenizi hangisinde yaşadınız? 

Ben Atvde A Takımı programında başladım ilk. 
Reyting rekorları kırdığı dönemlerdi. Ben de o yıllar kameraya çok meraklıydım. Niyeyse kamerayı çok sevdim. Oradaki kamera hareketleri de beni çok etkilemişti. Bir gün A Takımı programının bitiminde Roll Caption'a baktım sonunda yazan numarayı aramak için açtım telefonu. Bir kadın çıktı, meğerse o da programın yapımcısıymış. “Ya böyle böyle ben çalışmak istiyorum, kamerayı da biliyorum falan dedim. O da “Gel bakalım” dedi. Saçlarım o zamanlar uzundu omuzlarıma kadar. Sonra 'yayın günü (Pazartesi) ofise gel dedi ve birden bire başlamış oldum. 
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O zamanlar kamera önünü hayal ediyor muydunuz? 

Kamera önü o zamanlar hiç hayalim değildi. İşin içine o kadar hızlı girince hele bir de taşradan gelmişsiniz İstanbul'a, birdenbire de çalışmaya başladık. İstanbul gibi bir yere Muğladan çıkıp gelmiştim. Savaş Ay'ın peşine takıla takıla İstanbul'u köşe bucak öğrendim. Hızlı bir giriş oldu benim için. 


İlk kamera önüne çıkışınız ne zaman oldu? 

A Takımı dönemine biraz ara verince Atv haber merkezine girmiştim. Atvde stajyer olarak çalışırken sonrasında Kanal D'ye geçtim. Kanal D'de o zamanlar yapılan stüdyo programları vardı. Maaşlı olarak oraya geçmiştim. Daha sonra haber merke- 


İŞ 


A, İİ 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zine girdim, Tuncay Özkan haber müdürü Uğur Dündar ise Genel Yayın Yönetmeni'ydi. Oradan itibaren de ufak tefek anonslar çeke çeke kamera önüne alışmaya başlamıştım. Kamera arkasını da bırakmıştım. Çünkü o da bir yere kadardı. Kamera arkasında ya yönetmen olursun ya da kıdemli kameraman. Ama ekranda gözükürsem daha iyi olur diye düşündüm ve ekran maceramın başlamasının daha iyi olacağını düşündüm. Anonslar çeke çeke de ciddi anlamda spikerlik için bir altyapı oluştur- 


muş oldum. 


Bu sezon sabah haberleri ile Kanal D ekranlarına yeniden merhaba dediniz. Nasıl gidiyor? 
Ekim'den bu yana Kanal D ekranlarında yayın- 


dayım. Foxta sabah haberlerini yaparken ciddi anlamda mecramızda kitlemize ulaştık. Şimdi Kanal D'de hafta içi her sabah yapıyorum. Çok da keyifli gidiyor. Sabah haberlerinde kendi yorumlarınızı da katabiliyorsunuz. Bir taraftan da uzun bir bülten oluyor. Dolayısıyla ben sabah haberlerini çok seviyorum. Keyifle yapıyorum. 


Herkesin rol model aldığı birileri vardır. Sizin de var mıdır? 

Aslında tek bir insan yok. Mesela Mehmet Ali Birand vardı. Özellikle ekrana çıktığında ciddi olarak rol model almaya başlamıştım. Çünkü artılarıyla eksileriyle oradaydı Birand. Bize hata yapabilme özgürlüğünün var olduğunu gösterdi. Nihayetinde insansınız. Gayet sempatik ve normal olan bir şekilde sunarsanız, göze batmayacağını gösterdi bizlere. 
Hiç kendisiyle çalışamadım ama ben de çok benimsedim. Onun haricinde Güneri Civaoğlu'nu, Uğur Dündar'ı hatta Barış Manço'yu, Cem Yılmaz'ı kendime idol alırım. Her biri kendime birşeyler çıkarabileceğim insanlardır. 


Özellikle son 5 yılda bir kitle oluşturdunuz. 
Herkes tarafından tanındıktan sonra hayatınızda neler değişti? Bunun zorlukları ve güzellikleri neler sizce? 

Bir kere ben çok gezip tozuyorum. Şehir içinde şehir dışında ya da ülke dışında. Nereye gitsem yüzde 
95 oranında bir tanınırlığım var. “Evinizin oğlu 
olayı var ya; şöhretli olmak ile normal vatandaş olmak arasındaki durumu kırıyor o. Bir de düşünsenize her gün ekrandasınız. İnsanların dertleriyle ile ilgili haberler veriyorsunuz. Bir oyuncudan, şarkıcıdan, sporcudan farklı. Haber izleyicisi bilgili insanlardır. Genelde pozitif oranda dönüş yapıyorlar. Tanınmam birdenbire olmadı, anonslarla başlamıştım Kanal D'de ve arkasından diğerleri geldi. “Bir yerden seni çıkarıyorum diyen insanlar, şimdi “Evinizin oğlu Murat Güloğlu diyorlar. Bunun da avantajlı oluyor tabii. Hepimizin çarşıda, pazarda, sokakta işleri oluyor. Buyrun Murat Bey falan diyorlar, çok güzel jestler yapıyorlar. Ben olduğum gibi biri olmayı her zaman tercih ettim. Tanındığımı da unutuyorum çoğu zaman. Metroya falan bindiğim zaman 'Niye bakıyorki bana acaba falan gibi durumlar oluyor ama sonra anlıyorum ki 20 yıldır ekranlarda olmanın sonucu bunlar. 


“İSTANBUL TECRÜBEM DE 
ÜNİVERSİTE İLE BİRLİKTE 
BAŞLADI. LİSEYE GELENE 
KADAR 5-6 YER DOLAŞMIŞTIK 
BABAMIN MESLEĞİ — 
DOLAYISIYLA, ARDINDAN 
İLETİŞİM FAKÜLTESİNİ 
KAZANDIM VE TELEVİZYON 
MACERAM DA BAŞLAMIŞ OLDU.” 


Hobileriniz var mıdır? 

Ben gezip tozmayı , yürüyüşü ve sporu çok seviyorum. Yurt dışı seyahatlerim oluyor. Çok güzel seyahatler yaptım, tropikal iklimleri çok seviyorum. 2-3 günüm olsa yine de oralara gidip dönerim. En son Gaziantep” ve Şanlıurfa gibi yerlere gittim. Türkiye'nin yüzde 95'ini neredeyse çocukluğumdan beri dolaşmışımdır. 


Kitap projeleriniz de var. Onlar nasıl gidiyor? 
Bir şiir kitabım ve romanın var. Yayınevleri'n- den de teklifler geliyor şimdi “Murat bir şeyler yap diye. Kafamda bu kez bir romandan ziyade 30-40 öykülük bir kitap yapmak var. Küçük küçük daha okumalık bir şeyler yazmak istiyorum ama tabii oturup toparlamak lazım bunları. O anlamda bir tembelliğim var ona attıktan sonra başlayacağım. 


ari 


. 


Otomobillerle aran nasıldır? 

Otomotüv sektörü ile daha sıkı fıkı olduktan sonra arabaların modellerini de daha iyi bilir oldum. Ben SUV Tarı çok seviyorum, ama spor otomobillere de gayet yakınım. Özellikle sektörden arkadaşlar da tanıştık. Sürekli test araçları için davet etmeye başladılar sağolsunlar. Dolayısıyla yakın bir ilişki oluştu birçok markayla birlikte Ali Haydar (Bozkurt) abiyle de özel bir tanışıklığımız oldu. Lexus'lara da bu nedenle ayrı bir sempati duymaya başladım. 


Son olarak eklemek istediklerinizi soralım... 
Kanal D'de olmaktan çok mutluyum. Oranın ortamı bambaşkadır. Hürriyet com.tr'de de yazıyorum. 
Kanal D'nin etkisi ve gücü çok fazla. Buranın bir ağırlığı var. Hürriyet gazetenin, Kanal D de televizyonun amiral gemisi. Bu da beni çok etkiliyor ve burada olmaktan da son derece mutluyum. 
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Davet 


“NARVEBEREKE 


'ILBAŞI PARİS 


SARAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SADETTİN SARAN, EVİNDE DÜZENLEDİĞİ YILBAŞI PARTİSİYLE DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. GENTLEMAN DERGİSİ'NİN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞEN VE “NAR” İLE BEREKET MESAJININ VURGULANDIĞI ORGANİZASYONDA, ÜNLÜ RESSAM İSMAİL ACAR'IN DA BİR ESERİ SANATÇININ İZNİYLE GECEDE ÖZEL OLARAK SERGİLENDİ... 


77 
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adettin Saran uzun bir aradan sonra ilk kez evinde dostlarına bir yılbaşı daveti verdi. Gentleman Dergisi'nin katkılarıyla gerçekleşen davette Faruk Süren ve Deniz Ülkü Arıboğan gibi birbirinden seçkin isimler hazır bulundu. 
“Nar konsepti ile bereket mesajının vurgulandığı yılbaşı davetinin menüsü ise özel olarak Sadettin Saran tarafından belirlendi. Sağlıklı yemeklerin olmasına dikkat edilen menüde, protein ve sebze ağırlıklı bir mutfak hakimdi. 

Konsepte uygun olarak ünlü ressam İsmail Acar'ın da narlı bir eseri sanatçının özel izniyle gece boyunca sergilendi. 

Eğlenceli geçen yılbaşı daveti, gecenin ilerleyen saatlerine dek devam etti... İşte bu geceden sizler için seçtiğimiz kareler... 
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YILBAŞI DAVETİNİN MENÜSÜ 
ÖZEL OLARAK SADETTİN SARAN 


Konuklar birbirleriyle sohbet etme fırsatı da 


Sadettin ve Lal Saran yakaladılar. 


Gül Atlı-Sadettin Saraneyzan Ersinan Top - Tarkan Üzballar 


Ali Kerim Diler - Ayşegül Çoruhlu 
Yelda Cumalıoğlu 
Eğlenceli geçen yılbaşı daveti, gecenin ilerleyen saatlerine dek devam etti. 


& Faruk Süren - Kaan Terzioğlu - Hatice Süçen 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Moda Öyküsü 


OMOKİNLİ 


MOTOACI 


Np Asi MOTORCU RUHUNU 
KAYBETMEMİŞ ROMANTİK İŞ ADAMI. 
zi SiPALTOLAR VE KADİFE TAKIM 
ELBİSELERİN ÜZERİNE GİYİLEN UZUN, DERİ TRENÇKOTLAR. BU KIŞIN ERKEĞİ ANDRE 
HAMANN YORUMUYLA KARŞINIZDA. 


GTOTA CAROZZI - FOTOĞRAF DANIELE CIPRIANI 


amanın ruhunu en iyi yakalayan kişiler ikon haline geliyorlar. Ancak bir zamanlar bu saygın ünvan politikacılar, finansçılar, Hollywood aktörleri ya da kimi aristokratlar için kullanılırken bugün daha çok 


sosyal medyanın etkili isimlerine 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yakıştırıliyor. Tıpkı son zamanların moda ve lifestyle gurusu Andr€ Hamann gibi. Los Angeles'ta yaşayan, Almanya doğumlu Hamann, Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşmasını Hugo Boss ve Diesel gibi markalarla çalışan bir top model olmasına borçlu. 


Deri trençkot, Hermes (hermes.coml); ipek yakalı, kaşmir smokin, Brunello Cucinelli (brunellocucinelli.com); koton gömlek, Paul Smith (yaklaşık 250 euro, paulsmith. 
com). Yan sayfada. Tek sıra düğmeli, yakası saten, yün ceket, Tagliatore Pino Lerario (880 euro, tagliatore.com); deri mont, Polo Ralph Lauren (ralphlauren.com); penye tişört, Norton (45 euro, nortonclothing.com); deri pantolon, Trussardi (850 euro, trussardi.com); integral kask, Blauer (349 euro, blauerht.com); deri bot, Blundstone (175 euro, wplavori.com). Motor RVS#1ı, MV Agusta (36.000 euro, mvagusta.com). 
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Moda Öyküsü 


Hamann en son TIrussardi markalı parfüm Riflesso'nun reklamında başarılı ancak asi ruhlu bir iş adamını canlandırdı. “Yalnızca ünlü bir model olmak, social infuencer olmaya yetmiyor tabii. Kendini olduğun gibi göstermek, fenomen oldum diye düşünerek çeşitli tuzaklara düşmemek, ister şahıs, ister şirket hesabı olsun Instagram'ın büyük bir reality show olduğunu unutmamak gerekiyor. Kontrol her zaman hesap sahibinin elinde olmalı”, diye anlatıyor Gentleman'a. 
Gentleman. Size ne iş yaptığınızı sorduklarında ne cevap veriyorsunuz? 

Andr& Hamann. Bir moda markam olduğunu söylüyorum. Şayet yanlışlıkla model olduğumu ağzımdan kaçırmışsam, İngilizce'de dedikleri gibi; “I get the look”. Moda dünyası dışında bunu dile getirirsem fazla ciddiye alınmıyorum. 

G. Girişimleriniz neler? 

A.H. Üretimini Bali'de yaptığımız, etik kıyafet markası Haze and 
Glory'nin ortağıyım. Şu an için yalnızca iki mağazamız var ama hedefimiz bu sayıyı dünya çapında çogaltmak. 

G. Bir de okyanusları korumaya yönelik farklı kuruluşların başındasınIZ... 

A.H. Okyanusla ilgili herşeye tutkuyla bağlıyım. Deniz kıyısında bir yerde bulunuyorsam, hemen sosyal medya üzerinden insanlara ulaşıp denizden veya plajdan plastikleri toplama günleri düzenliyorum. Elbette 100 kişinin bütün okyanusu temizleyemeyeceğini biliyorum 


e ela Er eriye. 


TRUSSARDI 
PEiFLEREO 


ir mmm 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ama ben kendi küçük dünyamda elimden geleni yapıyorum. Bunun dışında plastik eşya satın almıyorum, markete gittiğimde kendi alışveriş çantamı götürüyorum, yalnızca şarj edilebilir diş fırçası kullanıyorum. 

G. Trussardi'nin yeni erkek parfümü Riflesso'nun reklam kampanyasına nasıl dahil oldunuz? 

A.H. Onların marka temsilcisi olduğum için bu kaçınılmaz gibi gelecek size ama benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Aynı değerleri paylaştığımı gördüğüm Trussardi ailesi tarafından yönetilen, olağanüstü bir takım var ortada. 

G. Reklamda klasik otomobiller ve modern motosikletler ile yolculuk eden bir iş adamını canlandırıyorsunuz. Siz hangisini tercih edersiniz; araba mı motor mu? 

A.H. Otomobil, hem hızlı hem de güvenli. Alman olduğum gerçeğini unutmayın; fazla cafcaflı şeyler bana göre değil. Ben BMW insanıyım. 

G. Hayatınız on yıl sonra ne tarafa 


Tivi 


i nin yeni er- 


kek parfümü Riflesso'nun (4 Mia) reklam çekiminin kamera arkası. 


yönelecek sizce? 

A.H. Bir eşe ve bir sürü çocuğa (altı ya da yedi, evlatlık da olabilir), mutluluğa ve daha normal bir işe. 
G. Tüm bu parıltıyı özlemeyecek misiniz? 

A.H. Partiler, defileler gerçekten çok hoşuma gidiyordu ama büyüdüm artık, daha farklı şeylere ihtiyaç duyuyorum. 

G. Sizce lifestyle ne anlama geliyor? 
A.H. Gerçek lifestyle yalan dolanı kaldırmaz, gerçekten o hayatı yaşamıyorsanız bunu insanlara gösteremezsiniz. Kişinin aynası olmalı lifestyle. Benim hikâyem şu: bir göçmen, bir müzisyen, bir işadamı ve bir model. 

G. Kendinizden çok emin görünüyorsunuz... 

A.H. Öyleyim, ancak birkaç yıl öncesine dek çok utangaç biriydim. 
Daha sonra kendimle dalga geçme- nin bu utangaçlığı aşmak için çok iyi bir yol olduğunu keşfettim. 

G. Saklanmak istediğinizde nereye gidersiniz? 

A.H. Yatağıma. 


Deri mont, Fay (yaklaşık 
1.350 euro, fay.coml); ipek yakalı, tek sıra düğmeli, yün ceket, Eleventy (eleventy.it); koton gömlek, 
Emporio Armani (armani.com); düz kadife pantolon, Department 
Five (254 euro, departments.com); deri kemer, Paul Smith 
(yaklaşık 132 euro, paulsmith.com). Motor, 
Yeni Brutale 800, MV 
Agusta (13.890 euro). 
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Tek sıra düğmeli, ipek yakalı, yün, smokin ceket, Trussardi Elegance (504 euro, trussardi.com); balıkçı yaka, yün kazak (89 euro) ve işlemeli jean pantolon (210 euro), her ikisi de Trussardi Jeans (trussardi.com); deri botlar, Moreschi (435 euro, moreschi.it); deri eldiven, Dainese (yaklaşık 70 euro, dainese.com). Motor MV Agusta Fa LH44, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton iş birliği ile yalnızca 44 adet üretilen, sınırlı sayıdaki özel üretim motosiklet (64.444 euro). Yan sayfada. Tek sıra düğmeli, ipek yakalı, yün, smokin ceket, Emporio Armani (armani.com); koton gömlek, Sonrisa (sonrisa.it); deri pantolon, Dainese (459,95 euro, dainese.com). 


Styling di Stefano Spinetta - Groom by Dilys White using Bumble&Bumble 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Sanat 


camı tuval gibi kullanan bir sanatçı 


AYŞEN 


AYŞEN SAVCI 2011 
YILINDAN BU YANA 
CAMA 'KILN CASTING? 
DENİLEN, KÖKÜ MİLATTAN 
ÖNCESİNE DAYANAN 
TEKNİKLERİ KULLANARAK 
ŞEKİL VERİYOR... CAM 
DIŞINDA RESİM VE MİNE 
ÜZERİNE DE ÇALIŞMALAR 
GERÇEKLEŞTİREN SAVCI, 
SON OLARAK 
“GALERİDENİZ”DE AÇTIĞI 
SERGİSİYLE DİKKATLERİ 
ÇEKİYOR... 
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zun yıllar Türkiye'de ve İsveç'te çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş bir isim Ayşen Savcı... “Eİlerimle bir şeyler yapmalıyım duygusu onun cam ile tanışmasında önemli bir rol oynamış. 2011 yılında “Sırça Fanus? ekibine katılarak mine ve camı fırınlarda şekillendirme konusunda çalışmalar yapmaya başlamış. Bugüne kadar 6 kişisel sergi açan Ayşen Savcı şimdilerde ise DenizBank Genel Müdürlük Binası'nın içinde yer alan “GaleriDeniz”de açtığı sergisiyle sanatseverlerin karşısında... 


Ayşen hanım sizi biraz tanıyarak başlayalım... 

Ben 1960 Ankara doğumluyum. Eğitimim için o zamanlar mühendisliğin yeni bir dalı olan Endüstri Mühendisliği'ni seçtim. İş hayatım boyunca hem Türkiye'de hem de İsveç'te çeşitli üst düzey görevlerde bulundum. Bu dönemde her ne kadar yaptığım işlerden tatmin olduysam ve keyif aldıysam da hep içimde bir yerlerde “ellerimle bir şeyler yapmalıyım” duygusu vardı. Arkadaşlarım bu isteğimi pek gerçekçi bulmazlardı, çalışmaktan yemek yapmaya bile vakit ayıramamış olan benim ellerimle ne yapabileceğim konusu biraz spekülasyona açıktı doğrusu... 


“Bugüne kadarki sanat hayatımda, İstanbul, Bodrum ve Datça'da, 6 kişisel sergim 

oldu. Bunların yanısıra, iki karma sergiye katılma fırsatı buldum. Çalışmalarımın 
İstanbul, Bursa, Ankara, 

Milano, Londra, Atina, 
Stockholm, Göteborg, Sidney, 
Chicago ve NY'da gibi bir çok şehirde özel koleksiyonlarda 

yer alması bana büyük mutluluk veriyor.” 


“Ben cama, üfleme yoluyla değil de KİLN GASTING' denilen, kökü milattan öncesine dayanan ve 19'uncu yüzyılın sonlarına doğruARI NOUVEAU SANATÇILARI tarafından 


benimsenmiş olan teknikleri kullanarak şekil veriyorum." 
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Cam ile tanışmanız nasıl oldu? Bu yeteneğinizi keşfediş serüveninizi anlatır mısınız? 

2011 yılında ellerimle ne yapmak istediğimi buldum! 
Sırça Fanus ekibine katılarak mine ve camı fırınlarda şekillendirme konusunda çalışmalar yapmaya başladım ve hemen evime küçük bir fırın aldım. Tülin Yiğit Akgül'ün atölyesinde camı fırında şekillendirme konusunda tüm teknikleri kapsayan çalışmalar yaptıktan sonra, 2012 yazında, Cam Ocağı Vakfı'nda Fransız sanatçı Marie-Odile Savigny'in atölye çalışmasına katılarak, kalıpla şekillendirme (Kiln Casting) tekniğimi ilerletme imkanı buldum. Bu dönemde desenimi geliştirmek amacı ile resim çalışmalarına 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da başladım. Karakalem, füzen, kömür, lavi, pastel, suluboya ve yağlıboya teknikleri ile çalışmalar yaptım. 
Ocak 2014'de dünyaca ünlü İsveçli sanatçı Bertil Vallien'in atölyesine katılarak, kuma döküm (Sand Casting) tekniği konusunda deneyim edinme fırsatı buldum. Bir de tabii camın kimyası ve kalıpla şekillendirme (Kiln Casting) teknikleri üzerine çok okudum. Linkedin üzerinden çeşitli uluslararası sanatçılarla iletişime girdim ve bu sayede pek çok şey öğrendim. 2014 yılında kendi fırınlarımı alarak atölyemi işlevsel hale getirdim. Sizin anlayacağınız, bu benim ikinci hayatım... Sanırım pek çoğumuz için, içinden gelen sese kulak vererek ve yaşam deneyim- 


geçmişte ve yaşadığımız çağda olup biten ve beni etkileyen 


çalışıyorum.” 


Malzemeleri kullanarak resim yapıyorum. Karakalem, füzen, kömür şu aralar sıklıkla kullandığım malzemeler ama suluboya, 


Benimki biraz arayış sanırım, ama ağırlıklı olarak içinde insan ve insan duyguları olan hikayeler ilgimi 


çekiyor ve 


lerini değerlendirerek, kendini mutlu eden bir şeyler yaratmak ve üretmek çok insani bir istek. İşte ben de bu isteğin peşinden gidiyorum... 


Eserleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Daha çok çalışmalarınızda ön plana çıkan detaylar neler? 

Ben cama, üfleme yoluyla değil de 'kiln casting” denilen, kökü milattan öncesine dayanan ve 19. yüzyılın sonlarına doğru Art Nouveau sanatçıları tarafından benimsenmiş olan teknikleri kullanarak şekil veriyorum. Bunlar, genelde yoğun işçilik ve yüksek uzmanlık gerektiren cam işleme teknikleri. Yaptığım heykelleri, hazırladığım kalıplar vasıtasıyla, camı fırınlarda önce eritip sonra da soğutarak elde ediyorum. Bu oldukça uzun ve meşakkatli bir süreç. Modelimi önce kilden yapıyorum sonra silikon kalıbını alıyorum ve bu kalıp vasıtası ile modeli ikinci aşamada balmumundan döküyorum. Sonrasında fırına girebilir bir kalıp hazırlayıp, balmumunu içinden erittikten sonra cam yükleyip fırına veriyorum. Fırında kalma süresi, camın cinsi, et kalınlığı gibi faktörlere dayanan bir program ile belirleniyor. Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra, kalıbı kırarak içinden camı çıkarıyorum. Dolayısıyla 


her bir çalışma tek oluyor. Bu teknik ile yapılan işler- de camın transparan özelliği bir ölçüde kaybedilse de buzlu, ışığı gizemli bir şekilde yansıtan muhteşem sonuçlar elde ediliyor. Ayrıca, camın transparan özelliğini kullanarak, açık kalıplar vasıtası ile üç boyutta çok güzel etkiler yakalayabiliyorum. Ben bunu, camı bir tuval gibi kullanarak, renklerle üç boyutlu resim yapmak olarak tanımlıyorum. 


Tasarımlarınızda nelerden ilham alırsınız? 

Ben hem geçmişte beni etkilemiş olan durumları hem de yaşadığımız çağda ve coğrafyada olup biten ve beni etkileyen olayları ve duyguları yansıtmaya çalışıyorum çalışmalarıma. Olayın veya durumun kendisinden ziyade bunun bende bıraktığı izler ve duygular yansıyor tasarımlarıma. Heykellerimi çoklukla, doğa dostu bir malzeme olan camı, doğal taşların kucağına bırakarak oluşturuyorum. Çalışmalarım, içinde yaşadığımız zamanın ruhunu yansıtsın istiyorum. Elbette bir de Akdenizli olmaktan, bu coğrafyanın doğasından ve kültürel geçmişinden etkilenmiş olan işlerim var. Tanrılar, tanrıçalar, denizle ilgili her şey camlarıma yansıyor... 


Bu zamana kadar kaç sergide yer aldınız? 

Bugüne kadarki sanat hayatımda, İstanbul, Bodrum ve Datça'da, 6 kişisel sergim oldu. Bunların yanısıra, iki karma sergiye ve EGEART, ArtAnkara ve ARTİST sanat fuarlarına katılma fırsatı buldum. Çalışmalarımın İstanbul, Bursa, Ankara, Milano, Londra, Atina, Stockholm, Göteborg, Sidney, Chicago ve NY'da gibi bir çok şehirde özel koleksiyonlarda yer alması bana büyük mutluluk veriyor. 


Cam dışında resim ve mine üstüne de eserleriniz var. Bunları da anlatır mısınız? 

Resim benim cam ile çalışırken desenimi geliştirmek ve farklı çalışmalar yapabilmek için el attığım bir dal. 
Ancak resim her yerde, her zaman yapılabiliyor. Bir 


karakalemle bile çok şeyler anlatılabiliyor. Onun için resmi sevdim. Yolculuklarım sırasında gördüğüm yerler, tanıştığım ve benim üzerimde etki bırakan bütün insanlar, yıllar içerisinde karşıma çıkan tüm zorluklar ve mutluluklar yaptığım resimlerle somutlaştı. Mine benim ilk öğrendiğim teknik. Genelde takı yapmada kullanılıyor ama ben takı tasarımcısı olmadığım için bakır plakalar üzerine, mine kullanarak küçük resim- 


ler yapıyorum. 


Yakın zamanda hazırlandığınız sergileriniz de var. 
Bunlar hakkında da bilgi alabilir miyiz? 

Evet biz bu röportajı yaparken, 27 Aralık'ta açılan bir sergiye hazırlanmaktaydım. Sergim DenizBank Genel Müdürlük Binası'nın içinde yer alan Galeri-Denizde olacak. DenizBank benim en değerli kurumsal koleksiyonerim ve benden hem yeni seri işlerimi hem de daha önce yaptığım çalışmalardan örnekleri kapsayan bir sergi yapmamı istediler. Dolayısı ile bu sergide hem yeni çalışmalarımı hem de daha önceki senelerde yaptığım çalışmalardan örnekleri bir arada görmek imkanı olacak. 
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BERLU İİ 


EFSANESİ TÜRKİYE'DE 


GELENEK VE YARATICILIK DOLU 100 YILLIK BİR GEÇMİŞE SADIK KALAN BERLUTUNİN, NİŞANTAŞPNDA ABDİ İPEKCİ DE YER ALAN YENİ BUTİĞİ'NDE EFSANEVİ MARKANIN TÜM YAŞAM TARZI SERGİLENİYOR. MARKANIN SEMBOLÜ HALİNE GELEN ALESSANDRO AYAKKABILAR VE UN JOUR & DEUX JOUR EVRAK ÇANTALARININ YANI SIRA; BERLUTUNİN TÜM HAZIR GİYİM TASARIMLARI, AYAKKABILARI VE DERİ ÜRÜNLERİNİ BUTİKTE BULMAK ARTIK MÜMKÜN OLACAK... 


askülen şıklık denince ilk akla gelen 

markalardan olan Berluti, Alessandro Berluti tarafından kurulduğu 

1895 yılından beri; nesillerden nesillere süren kalitenin simgesi olarak kabul ediliyor. İtalya'nın Adriyatik kıyısından Paris'e göç ettiğinde bir ayakkabı atöylesinde çalışmaya başlayan Alessandro tutkusu ve adanmışlığı ile işinde uzmanlaşır. Yüzyılın sonralarında Paris'te dönemin değişen ve gelişen erkek modasını yakından takip ederek; sonrasında bir efsane haline gelecek ilk ayakkabısını yaratır. Tek parça deriden; görünürde dikişi olmayan bu ayakkabı adeta bir heykel gibi yontulmuştur. Usta yarattığı bu ayakkabıya Alessandro adını verir. Bu model adeta bir çorap gibi ayağı kavramakta; giyenlere gerçekten keyif vermektedir. Babasından 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elişçiliği yeteneği ve kaliteli malzeme bilgisini alan Torello, savaş sonrasının keyfini yaşayan 1920'lerde markasını daha da ileri götürmeyi başarır. Champ Elysee'nin çok yakınında açtığı magaza sofistike ortamı ile kişiye özel şıklığın peşinde koşanların buluşma noktası olur. Yeni modellerle babasının kurduğu markayı bir kaç adım daha ileri götürmeyi başarır. 

İkinci dünya savaşı sonrası mağazayı yeniden dekore ederek gençleştiren Talbino ise; Torello'nun tek oğludur. 1960'lardan sonra erkek egemen Berluti dünyasına kadın eli değer ve kuzen Olga aile işinde yerini alır ve kreatif zekası markanın sadece tasarım değil iş modelinde de kendini gösterir. Olga; mağazayı özel bir salona çevirirken; ayakkabı almayı da adeta bir eğlenceye ve partiye dönüştürür. Müşterileri arasında Yves Saint 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Laurent'den Roman Polanski'ye Alain Delon'dan Frank Sinatra'ya moda, sinema ve sanat dünyasının en özel isimleri vardır. Olga 1962'de ailesinden gizli olarak Andy Warhol için bir çift ayakkabı tasarlar ve ünlü sanatçının vazgeçemediği bu ayakkabı ile marka ikonlaşmaya başlar. Tüm erkeklerin siyah yada kahverengi ayakkabı giydiği bir dönemde; sırrı özenle korunan patineyi icat eden marka; her erkeğin stiline renk katan tonlardaki ayakkabılarıyla ünlenir. İstisnai formlar ve malzemeler; modernlik ve efsaneler; yaratıcılık ve cüret hep birlikte erkeksi yaşam sanatı olarak adlandıracağımız katmanlarını oluşturarak Berluti markasını yaratıyorlar. Zarafet ve kaliteli ayakkabı konusundaki bu seçkin tutku, olağanüstü bir ustalık bilgisine ve deri tutkusuna sahip dört kuşak tarafından inşa edildi ve geliştirildi. 
Berluti artık tamamen terzi yapımı ayakkabılardan ve giyimden, deri aksesuarlara ve mobilyalara kadar günümüzün şık erkeklerine tepeden tır- 


nağa komple bir gardırop sunuyor. Berluti cesaret, hayal gücü ve klaslığın kombinasyonu ve bu karışım, kalite ile eşanlamlı bir tarz yarattı ve bir erkeğin gardırobunun her parçasına yansımış durumda. Derilerin patinasından kumaşların asılması ve kesim hassasiyetine kadar her ayrıntı, Berluti tarihine saygı duyuyor. Öncelikle, koleksiyonları oluştururken onları benzersiz nesneler haline dönüştürmek için yüksek kalitede malzemeler kullanılıyor. Ürünler, nesilden nesle aktarılan mükemmellik anlayışı ve geleneğe sahip. 
Sonbahar-Kış 2017 Berluti koleksiyonunu yaratan ünlü tasarımcı ve markanın Sanatsal Direktörümü Haider Ackermann, çok iyi dikilmiş bir pantalonun veya bir çift ayakkabının zaman içinde patinelendikçe güzelleştiğinin farkında. Ackermann, markanın tarihteki patine kullanımını baz alarak ana malzemelerin muhteşem renk çeşitlerini kullanarak hazırladığı koleksiyon artık Abdi İpekçi Caddesi'ne zarafet katıyor. 


1993 yılında LVMH grubu tarafından satın alınan 
Berluti 2011 yılında sadece ayakkabı üretmeye giyim sektörünü de ekler. Dünyanın dört bir yanında 
45 mağazası olan Berluti belirli mağazalarında 
kişiye özel dikimlere ve ayakkabı siparişlerine devam etmektedir. 

Kişiye özel ayakkabı tasarlamada neredeyse 30 
santimlik bir alanda içinse sonsuz seçenek 


mümkün; derisinden biyesine, tokasından taban rengine, astarından burun tiplerine kadar farklı detaylar belirlenir. Berluti arşivinde farklı orantlara uygun yaklaşık 4 bin farklı kalıp mevcuttur. Berluti atölyelerinde bir pantlon 10 saat, bir ceket 70 saatte tamamlanır. Ismarlama bir ayakkabının kalıbının çıkarılması minimum 4 saat sürmektedir. Kişiye özel ayakkabıların teslimi 6 ayı bulmaktadır. 


LVMH bünyesinde yer alan Berluti, Türkiye'deki ilk kendisine ait butiğinin açılışını Aralık ayı içinde gerçekleştirdi. Markanın zarifliği kadar, mekanın zarifliğine de önem veren Berluti; ahşap, cam, fırçalanmış paslanmaz çelik ve siyah mermer ağırlıklı materyal seçimiyle butiğin estetiğini markasının zarafetiyle buluşturmayı başarıyor. 
Türkiye'deki bu yeni lokasyonunun mimari dekorasyonu aynı zamanda Berluti'nin ürünlerini de tanımlayan geleneksellik ile modernliğin dengesini oluşturmayı hedefliyor. 

Binanın cephesi ise yaratıcı uygulama yöntemiyle dikkatlice dikilmiş Venedik derisi, Berluti markasının simgesi haline gelen patine deri, koltuk ve yer döşemeleriyle beraber centilmence bir lüks hava yaratılıyor. 
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“Özak GYO olarak özellikle perakende, eğlence, konaklama, mesken, ofis ve bunların tümünün bir arada olduğu büyük karma kullanım projeleri, uzmanlık alanlarımız.” 
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ÖZAK GLOBAL HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


: 


ÖZAK GYO 29012 YILINDA HALKA ARZ EDİLMESİNİN ARDINDAN BUGÜNE KADAR PEK ÇOK ÖNEMLİ PROJEYE İMZASINI ATTI. 

2016'NIN İLK ÇEYREĞİNDE YAPIMINA BAŞLANAN VE ÖZAK GYO'NUN EN BÜYÜK PAYLA PİLOT ORTAĞI OLDUĞU BÜYÜKYALI 

PROJESİ İSE KAZLIÇEŞME SAHİL YOLUNDA YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR. ÖZAK GLOBAL HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET AKBALIK, BÜYÜKYALI PROJESİNİ, HEDEFLERİNİ VE HOBİLERİNİ GENTLEMAN'A ANLATTI.. 


yılı aşkın süredir 5 sektörde faaliyet gösteren Özak Grubu, inşaat faaliyetlerini 2009 yılında Özak GYO çatısı altında toplayarak 2012 yılında halka arz edilmişti. “Türkiye'nin En Büyük 

100 Şirketi” sıralamasında 2014'te 57'nci sırada yer alma başarısı da gösteren Özak GYO bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle de dikkatleri çekmeyi başardı. Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ile inşası devam eden Büyükyalı projesini, yeni yatırımlarını ve hobilerini konuştuk... 


Ahmet Bey ilk olarak sizi biraz tanıyarak başlayalım. İnşaat sektörüne giriş öykünüz nasıl oldu, Özak Global Holding'in faaliyet alanları arasında neler yer alıyor? 

Özak Grubu olarak 30 yılı aşkın süredir, 5 sektörde 9 firma ile Türkiye ekonomisine değer yaratmaya devam ediyoruz. İnşaat sektörüne 1995 yılında İnt-Er Yapı firmasıyla giren Özak Global Holding, inşaat faaliyetlerini 2009 yılında Özak GYO çatısı altında toplayarak, gayrimenkul geliştirme ve inşaat çalışmalarını ayrı birer işkolu haline getirdi. Kısa sürede sektörün önde gelen oyuncu- 


ları arasına katılan Özak GYO, 2012 yılında halka arz edildi. Portföy çeşitliliği 


imeT AKBAUK 


Hedefimiz “İnsan” odaklı kaliteli projeler 


ve kâr odaklı yapısıyla sürdürülebilir büyüme hızı yakalayan Özak GYO, 2014 
yılı verilerine göre “Türkiye'nin En Büyük 100 Şirketi” listesinde, birçok önemli şirketi geride bırakarak 57'inci sırada yer aldı. Özak GYO, nitelikli portföyünden gelen düzenli kira gelirleri, güçlü özkaynakları ve fonlama imkânlarının oluşturduğu güven veren finansal yapısıyla, arazi alımından proje geliştirme ve yetkin insan kaynağıyla her geçen yıl daha da genişletiyor. Tekstilde ise sadece üretim yapmıyor, tasarım yaparak tasarımın üzerinden üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu da kendi içerisinde çok ciddi bir katma değer oluşturuyor. Turizm sektörüne ise 2004 yılında başladık. Fla Ouality Resort ile Türkiye'yi aile ve çocuk konseptli otel fikriyle tanıştırdık. 


Siz aynı zamanda Özak GYO'nun da başındasınız. Özak GYO bugüne kadar kaç proje gerçekleştirdi? 

Özak GYO olarak özellikle perakende, eğlence, konaklama, mesken, ofis ve bunların tümünün bir arada olduğu büyük karma kullanım projeleri, uzmanlık alanlarımız. Özak GYO olarak yatırımlarımızı, derin analizlerle sağlamlaştırdığımız stratejik bir plan çerçevesinde yapıyoruz. İnovatif yapımız ve güçlü analiz yeteneğimizle, değişen dünyanın ihtiyaçlarını öngörerek, sürdürülebilir 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Özak GYO'nun güçlü pazarlama stratejisi ve kalite odaklı yaklaşımıyla sektörde yarattığı güvenilirlik, 
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“Büyükyalı'nın mimari projesini, 200'den fazla ödülün sahibi İngiliz Chapman Taylor mimarlık ofisi üstleniyor. Büyükyalı'da farklı tasarım yaklaşımlarını yansıtabilmek için iki farklı mimari grupla çalıştık. Müşterilerimizin yaşam şekline uygun, 4 farklı tipte örnek daire tasarladık. Büyükyalı'dan ev alanlar, mutlaka kendi zevkine göre tasarlanmış bir daire bulabilecek ve hiçbir ekstra masraf yapmadan, girip evinde yaşamaya başlayacak.” 


ve yaşamı kolaylaştıracak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Günümüzün tüketicisinin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun şekilde; “insan” odaklı, çok daha nitelikli, kaliteli projeler üretmeyi hedefliyoruz. 
Önceliğimiz, müşterilerimizin yaşamsal ihtiyaçları. 
Hedefimiz; sosyal yaşamla iç içe, farklı kültürleri buluşturan, insani değerleri ön plana çıkaran, sokak ve caddelerle bütünleşik, bize insan olduğumuzu, paylaşmanın, birlikte yaşamanın hazzını hatırlatan, “tecrit” edilmemiş, kalite odaklı projeleri hayata geçirmek. 
Özak GYO'nun tamamlanan projeleri arasında; firmalara iş süreçlerinde verim katacak detaylarla tasarlanmış 34 Portall Plaza, Bulvar 216, Ela Ouality Resort Belek, en son teknolojiyle A sınıfı ofis olarak inşa edilen İş İstanbul 34, Bayrampaşa Metro Gross Market, yatırım potansiyeli ve merkezi konumuyla satışları kısa sürede tamamlanan Hayat Tepe ile Hayat Tepe Suites yer alıyor. 


Hali hazırda devam eden projeleriniz hangileri? Bilgi alabilir miyiz? 

2016'nın ilk çeyreğinde yapımına başlanan ve Özak GYO'nun en büyük payla pilot ortağı olduğu Büyükyalı projesi, İstanbul'un Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi ulaşım akslarının kesiştiği ve denizle ilişkisi nedeniyle kısa sürede çok daha fazla değer kazanacak bölgesi Kazlıçeşme sahil yolunda yükseliyor. 


Yakın zamanda teslimatı gerçekleşecek ve lansmana çıkaracağınız projeleriniz hangileri olacak? 
Büyükyalı'nın yanı sıra, İstanbul'da Beşiktaş ve Kemerburgaz'daki arsalarımızda karma kullanımlı projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca İstanbul genelinde çalıştığımız kentsel dönüşüm projelerimiz var. Turizm sektöründe ise önümüzdeki yıllarda Didim ve Demrede yer alan arsalarımızda Ela Resort'un ismini ve uluslararası standartlardaki kalitesini taşıyan yeni otel projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 


Özellikle lüks konseptte inşa ettiğiniz “Büyükyalı” projeniz oldukça dikkat çeken ayrıntılara sahip. Bu proje hakkında bilgi alabilir miyiz? 


Büyükyalı, uzun süren bir projelendirme aşamasının ardından ortaya çıktı. Sağlam adımlarla yepyeni bir konsept oluşturmak için büyük emek harcadık. Dünyadaki farklı örnekleri inceleyerek, İstanbul'a yakışacak güzellikte bir projeyi hayata geçirmek istedik. Biz Büyükyalı'da, sadece beton bloklardan oluşan apartmanlar yapmıyoruz. yeni bir 'deniz semti” yaratıyoruz. Yeni bir yaşam deneyimi inşa ediyoruz. “İnsan” ve “iyi yaşam” kavramlarını odağına alan, sakinlerine ve ziyaretçilerine her anlamda “iyi bir yaşam” sunmayı hedefleyen Büyükyalı'nın konseptini; yaya konforu, geleneksel mahalle kültürü, renkli sosyal yaşam, kültürel çeşitlilik, kalite gibi değerleri bir araya getiren ve “iyi yaşam” vizyonunu destekleyen “yeni şehircilik” akımı oluşturuyor. Büyükyalı projesinde üretmiş olduğumuz değerler ve logo tasarımından mimari tasarıma kadar ortaya koyduğumuz felsefi yaklaşım, gayrimenkul projelerinin geleceğine farklı bir ışık tutacak. Biz Büyükyalı ile çıtayı çok farklı bir yere taşıdık, sektörde yeni bir sayfa açtık. Umarız bu yeni sayfa, farklı gayrimenkul projeleri için de örnek teşkil edecek. Projenin konseptini zamansız bir mimari anlayışla, yüksek kalite standartları doğrultusunda tasarladık. Böylece nesilden nesile eşsiz bir miras bırakma imkanı sunuyoruz. Büyükyalı, deniz semti olmasının avantajını sadece kesinüsiz deniz manzarasıyla değil, deniz ulaşımını günlük hayatın bir parçası haline getirerek de sunuyor. 
Büyükyalı; marinası ve özel deniz taksileriyle, İstanbul'da yoğun kullanılmayan deniz ulaşımını, günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor. Zaman, insanın en değerli varlığı. Büyükyalı'nın vaat ettiği en önemli avantajlardan biri de, eşsiz ulaşım olanaklarıyla trafikte harcanan zamanı geri kazandırmak. İstanbul'da bugüne kadar verimli bir şekilde kullanılamayan deniz ulaşımının, Büyükyalı'daki deniz shuttle'larıyla aktif olarak kullanılabilecek. Kazlıçeşme sahil şeridi, mevcut ulaşım altyapısı ve yeni eklenecek ulaşım projeleriyle İstanbul'un cazibe merkezine dönüşecek. 


Büyükyalı'nın mimarlığını kim üstleniyor? 

Büyükyalı'nın mimari projesini, 200'den fazla ödülün sahibi İngiliz Chapman Taylor mimarlık ofisi üstleniyor. Büyükyalı'da farklı tasarım yaklaşımlarını yansıtabilmek için iki farklı mimari grupla çalıştık. Müşterilerimizin yaşam şekline uygun, 4 farklı tipte örnek daire tasarladık. Büyükyalı'dan ev alanlar, mutlaka kendi zevkine göre tasarlanmış bir daire bulabilecek ve hiçbir ekstra masraf yapmadan, girip evinde yaşamaya başlayacak. Bize göre bir evi ters çevirdiğinizde dökülenler dekorasyon, geride kalanlar iç mimaridir. İşte örnek dairelerimizi hazırlarken bu felsefeyle hareket ettik ve iç mimaride kaliteye özen gösterdik. 


Peki İstanbul dışında da projeler geliştiriyor musunuz? Yakın zamanda girmeyi düşündüğünüz başka şehirler de var mı? 

Turizm sektöründe ise önümüzdeki yıllarda Didim ve Demre'de yer alan arsalarımızda Ela Resort'un ismini ve uluslararası standartlardaki kalitesini taşıyan yeni otel projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 


Kentsel dönüşüme yaklaşımınız nasıl? Kentsel dönüşüm projelerinde de yer alıyor musunuz? 
Gayrimenkul ve inşaat sektörlerini sanayiden ayırmak mümkün değil. İnşaat sektörünün neredeyse 300'e yakın alt sektörü etkilemesi, bu sanayi sektörlerinin de kendini geliştirip büyümesine vesile oluyor. Çarpan etkisiyle çok ciddi bir istihdam yaratması, inşaat ve gayrimenkulü lokomotif sektörler olarak konumluyor. Gayrimenkul sektörünün yarattığı sinerjiyle alt sektörler, üreticiler de gayrimenkulün yakaladığı rüzgârı iyi kullanıp dünyaya mal satabilir, sürdürülebilir hale gelebilir. İnşaat sektörü iç potansiyel kadar dışarıdaki potansiyelleri de değerlendirerek bir hacim yaratmalı. 


Pek çok yeni proje geliştiriliyor. Bu konuda özellikle lüks konseptte daire satın almak isteyen yatırımcılara tavsiyeleriniz neler? Satın alım sürecinde hangi unsurlara dikkat etmelerini öneriyorsunuz? 

Son dönemde, sektörde kalıcı olmak isteyen firmaların ortaya koyduğu markalı konut projelerine taep hız kazandı. İnsanlardaki seçiciliğin artması sektöre yön vermeye başladı ve talebe uygun nitelikte projelerin ortaya çıkmasını sağladı. Ulaşım kolaylığı, projenin yatırım potansiyeli, sosyal olanakların çeşitliliği, malzeme kalitesi gibi nedenleri göz önün- de bulundurarak seçim yapacak konut alıcıları, projelerde sunulması gereken hizmetlerden dairelerin büyüklüklerine kadar her noktada belirleyici olacak. 
Gerçek yatırımcıların, gelecekteki getiri potansiyelini görerek yatırım yaptıklarını düşünüyor, bu bakış açısıyla yüksek yatırım potansiyeline sahip ve değer artışı vadeden projeler geliştiriyoruz. Büyükyalıda bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bir proje. 
Gayrimenkul sektöründe doğru stratejiyle proje geliştirmek, hedef kitleyi doğru tanımlayarak, ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz etmek, eskiye oranla çok daha fazla önem taşıyor. Gayrimenkul yatırımcısı artık daha bilinçli ve uzun vadeli bir 


“Turizm sektöründe ise önümüzdeki yıllarda Didim ve 
Demre'de yer alan arsalarımızda Ela 
Resort'un ismini ve uluslararası standartlardaki kalitesini taşıyan yeni otel projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” 


öngörü sahibi. Biz de projelerimizi geliştirirken bu bilince uygun hareket ediyoruz. Yatırımcılar, konutların, “konfor” ve “güvenliği” yaratan donanımsal özellikleriyle birlikte, yatırımcısına sunduğu yaşam biçimiyle de yakından ilgileniyor. Biz de buradan hareketle, konut almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken tüm konuları içeren bir “Ev Alma Klavuzu” hazırladık. Ev Alma Kılavuzu'nda, yatırım yapılacak konutun lokasyonundan, çevresindeki ulaşım olanaklarına, sunduğu değer artışı potansiyelinden sosyal yaşam olanaklarına kadar birçok önemli nokta mevcut. 


Biraz da kişisel sorulara geçelim. Ahmet Akba- 


lıkın hobileri nelerdir? 
Denize açılarak balık tutmayı seviyorum. 


Koleksiyonerliğiniz var mıdır? 
Koleksiyoner değilim ama tarihi değeri olan ürünler ilgimi çekiyor. 


Ailenizden de biraz bahseder misiniz? 
Üç çocuk babasıyım, üç kardeşiz ve kardeşler arasında en büyük benim. 


Giyim konusunda iddialı mısınızdır? Belli bir tarzınız var mıdır? Daha çok hangi markaları tercih edersiniz? 

Bir marka tercihim yok. İş hayatında olması gereken prensipler çerçevesinde giyinirim. Hafta sonları da spor giyinmeyi tercih ederim. 


Alışverişlerinizi daha çok yurt içinden mi yoksa yurt dışından mı yapmayı tercih edersiniz? 
Yurt dışında daha fazla alternatif olması nedeniyle genelde yurt dışından alışveriş yapmayı tercih ediyorum. 


Saat konusunda iddialı mısınızdır? Tercih ettiginiz belli markalar var mıdır? 
Saat konusunda çok iddialı değilim ancak önemli 


10 markanın saatlerinden 1-2 adet saatim var. 


Bir otomobilde aradığınız özellikler nelerdir? 
Sürüş konforu, sürüş keyfi ve özellikle güvenilirliği önemli benim için. 


Hangi marka ve model otomobilleri tercih edersiniz? 
Klasik ve spor otomobilleri severim. 


Ocak 2018 


95 


50 
a 


# 


“Brezilya'nın merkezi konumunda, başkent 
Brasil'e yaklaşık bir buçuk saat uzaklıktaki 
Abadiania, kristal maden yataklarının üzerine kurulmuş.” 


Ocak 2018 


©) GÜNEY AMERİKA'DA 


di 


e İN 
“zy oaKÂpafStonss 

, il 


si 


a 


yeeey 


—4 


ki! 
j 


ii 
4 


SALAM 


“a, 


4 


ZN 
BRAZ pm) di 


GIS 


SPİRİTÜEL BİR KASABA 


DADIANIA 


TÜM DÜNYADA GİDEREK YAYGINLAŞAN ALTERNATİF TATİL, BİR BAŞKA DEYİŞLE KONSEPTLİ TURLARIN EN İLGİ ÇEKENİ SPİRİTÜEL TURLAR ARTIK ÜLKEMİZDE DE 


MM ster yoğun yaşam temposu sebebiyle ihtiyaçtan ister 

İ farkındalığımız arttıkça diyelim ruhsal, bedensel ve zihinsel arınmanıza odaklanmış geziler birçok kişinin ilgisini çekiyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan ve dünyanın en önemli spiritüel merkezlerden biri kabul edilen Brezilya'nın 
Abadiania kasabası da gezginlerin tercihlerinde başı çekiyor. 
Brezilya'nın merkezi diyebileceğimiz bir konumda, başkent 
Brasil'e yaklaşık bir buçuk saat uzaklıktaki Abadiania, kristal maden yataklarının üzerine kurulmuş, denizden 1052 metre yükseklikte, yemyeşil bir araziye yayılmış küçücük şirin bir kasa- 


TERCİH EDİLMEYE BAŞLADI... 


YAZI VE FOTOĞRAFLAR: 
GÜNNUR GÜNDÜZ AYAR 


ba. Bitki örtüsünün zenginliği sebebiyle birçok farklı kuş ve kelebek türüne ev sahipliği yapıyor. Blue Morph kelebekleri- nin yanı sıra nadir bulunan vahşi Tukan, Scarlet Macaw 
Papağanı ve Emular kuş gözlemcilerinin özellikle ilgisini çekecek nitelikte. Öyle eşsiz bir doğası var ki gündoğumu ve gün batımını izlemek ayrı bir keyif veriyor. 


Ruhunuzu dinlendireceğiniz spritüel bir kasaba... 

Sokaklarında halen tavukların gezindiği, yer yer burnunuza tezek kokularının çalındığı hani o hep özlediğimiz doğal yaşamın ta kendisi ile karşılaşıyor- 


sunuz burada. Ruhunuzu her 


yönüyle dinlendireceğiniz, arındıracağınız bu kasaba, tam anlamıyla spiritüel bir amaca hizmet ettiğinden irili ufaklı birçok kristali alabileceğiniz, tütsüler, rüya kapanları, spiritüel sözcük ve işaret baskılı giysiler, süs eşyaları, yağlı boya resimler, özel yağlar satan irili ufaklı dükkanlara ev sahipliği yapıyor. Masaj salonları, kristal ışıklı yataklar gibi alternatif tıbbın birçok çeşidi de bol bol bulunuyor. 


John of God'ın şifa evi 

Kasabanın bu kadar popüler olmasının asıl sebebi ise dünyaca ünlü trans medyum John of God'ın bu- 


rada bir şifa evinin bulunması. 


“DUNYANIN EN ONEMLİ SPİRİTUEL 

SG MERKEZLERDEN BIRI KABUL EDİLEN BREZILYA'NIN ABADIANIA KASABASI GEZGİNLERİN TERCİHLERİNDE BAŞI ÇEKİYUR. 


Ocak 2018 


98 


Gezi 


Özellikle Oprah Winfrey'in, John of God'ın şifasını deneyimleyen, sağlığına kavuşmuş kişilere programında bir çok kez yer vermesi ile tüm dünyanın ilgisini çekmiş, hem bedensel hem de ruhsal şifa bulmak isteyen milyonlarca insanın buraya akın etmesine sebep olmuş. Casa de Dom Inacio ismi verilmiş şifa evi 1979 yılında Joao de Deus tarafından kurulmuş. Bugün John of God olarak bilinen şifacı, kendisini insanları iyileştirmeye adamış. Dünyanın dört bir yanından şifa bulmak isteyenler, bu şirin kasabaya akın akın geliyorlar. Son derece mütevazı bir kişilikle “hastaları iyileştiren ben değilim, iyileşmeyi sadece Allah yapıyor, ben sadece aracıyım” diyen John, Aids'ten, görme sorunlarına, her türlü sakatlıklara kadar birçok hastanın şifa bulmasını sağlamış. 
Ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklar için şifa arayanların manevi hastanesi haline gelmiş. İnanç, ırk, milliyet, sosyal statü ve mali durum gözetmeksizin herkese kapılarını açıyorlar. Hastalarını trans medyum olarak birçok manevi gelişmiş varlıklardan destek alarak iyileştiren John, şifa evinde her hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri , günde iki seans olmak üzere ziyaretçilerini ağırlıyor. 
Diğer günler ise ziyaretçiler, yemyeşil vadilere bakan teraslarda meditasyon yaparak, kutsal şelale- de yıkanıp arınarak, kristal yataklarda çakralarını dengeleyerek veya kutsal varlıkların da eşlik ettiği masajlar ile arınma ve şifalanma süreçlerine katkıda bulunuyorlar. 
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“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ŞİFA BULMAK İSTEYENLER, BU ŞİRİN KASABAYA AKIN AKIN GELİYORLAR” 


Kasabada büyük otel bulunmuyor. 
Basit ihtiyaçlarınızı karşılayacak mütevazı ölçülerde pansiyonlar yer alıyor. Civarda çeşitli kafe ve restoranlar da mevcut... 


Kasabada büyük otel bulunmuyor. Basit ihtiyaçlarınızı karşılayacak mütevazı ölçülerde pansiyonlar yer alıyor. Kasabanın öyle dingin bir atmosferi varki zaten burada tüm egolarınızdan arınarak ruhsal ve bedensel şifalanmanıza odaklanıyorsunuz. Pansiyonlar genellikle kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini de veriyor. Taze meyve ve sebzelerin ağırlıkta olduğu yemekler çok basit ama oldukça lezzetli, Türk damak tadına da çok uzak değil. Civarda yine irili ufaklı kafe ve restoranlar bulunuyor. Benim burada en sevdiğim keşfim açaili kakao oldu. Klasik tatillerden sıkıldıysanız, biraz ruhunuzu dinlendirmek veya bir rahatsızlıgınıza şifa bulmak istiyorsanız Abadiania tam da aradığınızı size veriyor olacak. John of God'ın şifası sizleri daha kasabaya adımınızı attığınız an- 


da karşılıyor, güzellikler ile uğurluyor. Ul 


30'dan fazla ölmüş doktor ve azizin ruhlarına kanallık eden John of God, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 15 milyon kişinin yeni bir başlangıç yapmasına aracılık etmiş. 
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Gentleman. VMH günümüzde neyi ifade ediyor? 

Jean Paul Claverie. Grup, Fransa, Avrupa ve hatta tüm dünyaya yayılan toplam 130 bin çalışanı ile 70 adet şirkete sahip. İtalya ise Fendi ve Bulgari gibi markaların satın alınması ile oldukça önem kazandı. MH bugün, iyi yaşama sanaünın temsilcisi, kalite ve yaratıcılığın en iyi simgelerinden biri. 


G. Grubun ortak paydası nedir? 


J.RC. Biz bir müze değiliz, VVWMH bir müze degil, bizim şirketlerimiz her zaman ileri doğru adım atıyorlar; eskiden beri iyi olanı muhafaza ediyorlar ama zanaatkârları ve müşterileri ile birlikte yepyeni bir tarih yaratıyorlar. Daima geleceğe bakarak, bugünü en iyi şekilde yaşama sanatı icra ediliyor. Biz de Louis Vuitton Vakfı ile bu temellere dayanarak bir ayağı her zaman çağdaş sanat- 

ta olan, ancak sanat tarihini de mutla- 


Venedik'teki Espace Louis ka kendine referans alan bir kurum 


J.RC. Görevleri ve değerleri paylaşmak: oVuitton'da görüntülenen oluşturduk. 


lüks üst düzey bir şey, know how'ın ne- 


Jean Paul Claverie. Diğer sayfada Paris Fondation 


G. Merkezin projesinde doğru isim 


silden nesile aktarılması gerek. Yüksek /oyis Vuitton'da misafir Sizce neden Gehry oldu? 
kalitedeki malzeme çok çalışma ile bir- edilen Art/Afrigue, le J.P.C. Başkanımız mimariye tutkun 


leşince bizi yenilikçi ve öncü hale getir- 


di. 


nouvel atelier sergisinden 


iki eser: üstte, Nicholas , . - 
Hlobo imzalı Ndzie: Tail; bir sanat olduğunu unutuyoruz. Ame- 


bir adam ve biz bazen bunun aslında 


G. Vakıf'a gelecek olursak, bu yalnızca altta, Châri Samba imzalı rikalılar buna mimarlık sanatı diyorlar, 


sanat hamiliği mi demek? 

J.RC. Arnault gibi sanat hamileri kendilerini topluma adarlar. Vakıf, halkı ve sanatçıları ortak bir duygu etrafında birleştiren, büyük bir forum gibi düşünülebilir. 

G. Tüm bunların arkasında ise ticari bir marka var. 

J.RC. Arnault öncelikle kültür, sanat ve eğitim için bir girişim başlattı. Elbette grubun ekonomik başarısı kültüre katkı sağlıyor. Grubun ekonomik başarısı, kültüre üst düzey bir medeniyet getiriyor. 

G. Geçmiş burada ne kadar yer tutuyor? 
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onlar için resimden ve heykelden önce geliyor mimari. Gehry olağanüstü bir know-how'a sahip ve bu binanın yapımı da ancak yepyeni teknolojiler kullanarak mümkün oldu. Onunla ilk konuştuğumda burası ile ilgili aklına gelenleri uygulayabilmek amacıyla geliştirdiği yeni teknikler için 30 adet patent dahi aldı. Sanat hamiliği tam yerini buldu; daha da yeni teknolojiler geliştirmek için bir araştırma programına yatırım yapacağız. Bu bina sanatsal faaliyetler için kurulmuş olsa da önemli teknolojik gelişmelere ev sahipliği yapması ile de tanınıyor. MIT Boston'ın kurucularından Nicholas 


N 
Negroponte bana, tıpkı Harvard'da olduğu gibi, okulda Gehry'nin binasını çağdaş mimari örneklerinden biri olarak okuttuklarını söyledi. Sanatsal yaratıcılık ile teknolojide yeniliğin nefis bir birleşimi. 
G. Sizin politikacılarla da tecrübeleriniz oluyor. 
Macron hakkında ne düşünüyorsunuz? 
J.P.C. Yeni başkan fazlaca genç ve bu da ne kadar marifetli olduğunu gösteriyor. Kendisi ile birkaç kez karşılaşma fırsatım oldu. İyimser olmak ve doğru bir enerji getireceğine inanmak gerek. Halkın içindeki ve halihazırda dünyadaki tüm problemler ile savaşmak kolay değil. Çok yetenekli, insanlara karşı duyarlı, çok akıllı ve oldukça modem bir insan. Altına girdiği sorumluluk devasa boyutta. Tam bir Avrupalı ki bu da bence çok önemli: Avrupa bizim yaşlı ülkelerimiz için çok önemli bir şans ancak belki önceki hataların da biraz düzeltilmesi gerekecek. 
G. Vakıf ile ilişkileri nasıl olacak? 
J.RC. Macron Vakıf”ı çok iyi tanıyor, sadık ziyaretçilerinden. Kendisi felsefik formasyona sahip, çok kültürlü biri. Şimdi de yönetici oldu. Seçildiği akşam, ilk konuşmasını Louvre'da gerçekleştirdi. Sanatın tarihi simgelerinden, ancak yüzü de her zaman moderniteye dönük. Bu piramit her zaman bizim tarihi mirasımızı ne kadar ileriye 


bakarak sahiplendiğimizin sembolü olacak. 


fondationlonisvuitton.fr 
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Yılbaşı Balosu 


Ni SEVERLER 


YILBAŞI BALOSU NDA BULUŞTU 


KLASİK OTOMOBİL TUTKUNLARI, KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ'NÜN GELENEKSEL YILBAŞI BALO-SU'NDA BİR ARAYA GELDİ... 100 DAVETLİNİN KATILDIĞI GECENİN BU YILKİ SPONSORU İSE LEXUS'TU... 


lasik Otomobil Kulübü tarafından her yıl düzenlenen yılbaşı balosu 23 Aralık Cumartesi gecesi Lexus'un sponsorluğunda gerçekleşti. Feriye Sarayı'nda yapılan ve 
100 davetlinin katıldığı bu özel gece klasik otomobile görün veren seçkin isimleri de bir araya getirdi... 
Canlı müzik eşliğinde başlayan gece ilerleyen saatlerde yılbaşı yemeği ile devam etti. Klasik Otomobile gönül vermiş isimleri bir araya getiren organizasyonun ev sahipliğini ise Klasik Otomobil Kulübü'nün yeni başkanı Durgut Berberoğlu yaptı. 
Kasım ayı sonunda yapılan genel kurul ile görevi Aydın Harezi'den devralan Berberoğlu yılbaşı balolarının artık gelenekselleştiğini ifade ederek, bu yıl ki sponsorları Lexus'a da teşekkür etti. 2018 yılı içinde ayda bir kez gerçekleştirecekleri sohbet toplantıları ile klasik otomobile gönül vermiş insanlarla bir araya geleceklerinin de müjdesini veren Durgut Berberoğlu, yarış takvimlerinin ise aynı periyotta devam edeceğini açıkladı. 23 Nisan Bahar Rallisi'nin Mercedes Benz sponsorluğunda gerçekleşeceğini ifade eden Klasik Otomobil Kulübü Başkanı, 2-3 Haziranda Batı Anadolu Yarışı ile, 29 Ekim'de ise Cumhuriyet Yarışı ile yollarda olacaklarını ifade etti. 
Kendisinin de bu sene 928 Porsche ile yarışlarda olacağını kaydeden Berberoğlu, 450'nin üzerinde üyesi bulunan Klasik Otomobil Kulübü ailesine, bu hobiye meraklı herkesin katılabileceğine de dikkat çekti. 

Biz de sizleri şimdi Klasik Otomobil Kulübü Yılbaşı Balosu'nun keyifli anlarıyla başbaşa bırakıyoruz... 
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Aydın ve Reyhan HAREZİ 


Klasik 
Otomobil 
Kulübü tarafından her yıl düzenlenen yılbaşı balosu 23 Aralık Cumartesi gecesi Lexus'un sponsorluğunda gerçekleşti. 


Ani ve Can Garo İLKKAN 
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Organizasyonun ev sahipliğini Klasik 
Otomobil Kulübü'nün yeni başkanı Durgut 

Berberoğlu yaptı. 
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a 0 ve Kıvanç DÜNDAR | . p Jj Durgut ve Ayşe BERBEROĞLU | 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Canlı müzik eşliğinde başlayan gece ilerleyen saatlerde yılbaşı yemeği ile devam etti. 


Sencer SİVRİDAĞ - Bülent İŞSEVEN - Yeliz BALIBEY - Durgut BERBEROĞLU 


Can ATLI - Murat ŞAKAR (YÖNETİM KURULU) 


Eti - Leon KALMA İner a Feyzan ve Erdem TOP 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Feriye'de gerçekleşen davete ' > ” i klasik otomobile gönül İ Ş Kd Öl vermiş 100 davetli Na - i katıldı. y 


8) Tufan BOLKAN - Hasan OKUMUŞ - Necati SAYIN 


Murat ve Nurgül YURDUSEV 
Fuat ve İnci HACIOĞLU Ş 


i Zeynep ve Zeki KADİRBEYOĞLU 
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Nazlı ve Cüneyt GÜLLER 


Songül ve Selim OKUTUR 


Klasik otomobil tutkunları 23 Nisan 
Bahar Rallisi, 2-3 
Haziran'daki Batı Anadolu İk 


i | | > alli ei | i ee Ebru KAFADAR 
Necati ve Esin SAYIN gerçekleşecek Cumhuriyet İ ” j Sinan ve Ebru 


Yarışı ile yollarda olacaklar. 
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CENTİLMEN DUAYEN 
CENGİZ KAPTANOĞLU 


DENİZE TUTKULU BİR CENTİLMEN O... BİR DÖNEMİN ÖNEMLİ SİYASETÇİLERİNDEN, IMEAK DENİZ TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANI GENGİZ KAPTANOĞLU'NDAN BAHSEDİYORUZ... 


Prodigy / Bir centilmen 


u ay prodigy sayfalarımızın konuğu, 

TBMM 22'nci Dönem İstanbul Milletvekili, Milli Savunma Komisyonu Başkanı; IMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Türk Denizcilik Sektörü'nün duayen büyüğü Cengiz Kaptanoğlu... 


“Aganta Burina Burinata” adlı romanında Cevat Şakir Denizi yürekten seven insanları anlatır... Siz de denize ve denizciliğe yürekten bağlısınız. Deniz insanı olmak ne demektir Sayın Kaptanoğlu? 

Bilindiği gibi yeryüzünün en büyük gerçeği denizdir. Küremizi dörtte üçünü kapsayan denizden daha önemli bir varlık ne olabilir ki? Yaşamın da denizlerde başladığını biliyoruz. Gelecek kuşaklar, sağlıkla yaşayacaklarsa, bu da denizler sayesinde mümkün olacaktır. İnsanlık tarihi, denizlerle şekillenmiştir. Tarih boyunca bütün büyük uygarlıklar denizlerin kıyısında kurulmuş ve denizler vasıtasıyla tüm dünyaya yayılmışlardır. Bizler Karadenizliyiz. Karadeniz yeryüzünün en çetin denizlerinden birisidir. Aslında Karadeniz'in doğası da böyledir. 
Denizin kıyısında insanların yaşayabileceği, geçinebileceği bir kara parçasına müsade etmez doğa. 
Kıyının hemin dibinden, sarp dağlar başlayıverir. 


RR 
"GELECEK KUŞAKLAR, SAĞLIKLA YAŞAYACAKLARSA, BU DENİZLER 
SAYESİNDE MÜMKÜN OLACAKTIR. 
İNSANLIK TARİHİ, DENİZLERLE ŞEKİLLENMİŞTİR. TARİH BOYUNCA 
BÜTÜN BÜYÜK UYGARLIKLAR 
DENİZLERİN KIYISINDA KURULMUŞ VE 
DENİZLER VASITASIYLA TÜM DÜNYAYA YAYILMIŞLARDIR" 
iş e — 
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Karadeniz insanının yaşam mücadelesini sürdürebilmesi için yapabileceği tek bir şey vardır. O da denize açılmaktır. İşte bizim yöremizin huyu suyu biraz da Karadeniz'in hırçınlığını anımsatan insanının “deniz insanı” olmasının öyküsü budur. 


Çocukluğunuz ve gençliğiniz İstanbul'un en özel semtlerinden birisi olan Kuzguncuk'da geçti. Bize o yılların Kuzguncuk'unu ve eşinizle birlikte farklı boyut kazanan o yılları anlatır mısınız? 

Kuzguncuk” daki hayatımız 1956 yıllarında başlar, 
1000 nufuslu bir köy ve Türk müslümanlar ve gayrimüslümlerin (Rum-Ermeni-Yahudi) bulunduğu, bütün dinlerin ibadethanelerinin yanyana olduğu bu 


yakınlığın, nüfus arasında da çok iyi olan kardeşliğin, 


SELİN SÖĞÜTLÜGİL 


komşuluğun ve oralı olmanın en önemli unsuru idi. İcadiye Caddesi, yol boyu çınar ağaçlarının süslediği bu yol güzergahında oturan kişilerin evleri- nin kapıları açık, evlerin önlerinde masalar, sandalyeler, herkesin birbirini tanıdığı, ikramlar yaptığı, iki açık sineması olan ve sinemaya giden herkesin kendi yerine oturduğu sıcak bir yuva. Cumbalı tarihi evler de bir başka güzelliği idi. Eşim de Kuzguncuk kızıydı ve ailece tanışırdık. Abisi, ablaları ve babası İbrahim amca çok sevdiğimiz insanlardı. 
Atiye en küçük kardeşdi. Başka boyutta tanıdığım ve korkunç yenge diye kızdırdığım Atiye'min evleri, Alüner Sineması'nın (ikinci yazlık sinemamızdı) yanında idi, evin üst balkonu vardı, onlarda oradan izlerlerdi. Birgün sinemadan erken çıktım, 


EE EA 
"GENÇLERİMİZİN İDEALLERİ 
SİYASET İSE İKİ ÖNEMLİ TAVSİYEM 
VAR. BİRİNCİSİ GENÇ YAŞTA İKEN 
TERCİH ETTİKLERİ PARTİYE ÜYE 
OLMALARI; İKİNCİSİ İSE SİYASETİN MEŞAKKATLİ VE SABIR 
GEREKTİREN BİR İŞ OLDUĞUNU 


UNUTMAMALARI..." 
BEER 


dağ hamamı yokuşundan inerken geri dönüp baktığımda “ ya da bana öyle geldi” Atiye'min de aşağıya bana baktığını fark ettim, sevdiğimi ve sevildiğimi zannettim. Farklı boyut böyle başladı. 1971 senesinde evlendik. Dört çocuğum, üç damadım, bir gelinim ve sekiz torunumla aileyi büyüterek mutlu bir şekide yaşamaya devam ediyoruz. 


Yüksek öğreniminiz ülkenin en çalkantılı yıllarında gerçekleşiyor. O yıllara ait heyecanlı bir anınız var mı? 

Masırlı Apartmanı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, Galatasaray İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde okuduğum zamanlarda öğrenci hareketleri çok fazla idi. Bunlar bizim okula da sirayet etti. Bir sabah okula vardığımız- da bir gördük ki okulda boykot ilan edilmiş, bez afiş ve sıralarla kapatılmıştı. Bizim arkadaş grubumuz iyiydi. 
Biz bu okula okumaya geldik bu kesindir dedik ve afışleri indirdik, sıraları kaldırdık ve hiçbir baskı görmedik, derslere girdik ve okumaya devam ettik. Yanlız bizim okulun içinde kapışma devam ediyordu ve sonunda bir forum düzenlenmesine karar verildi. Çünkü yönetim- den şikayet vardı, kitap yok v.s. şeylerden biz de foruma katıldık, birden kendimi kürsüde konuşma yapmak üzere buldum ve bu sıkıntıların giderileceğini vadettim ve oylama oldu. Boykot kararı çıkmadı ve beni öğrenci temsilcisi yaptılar ardından yönetime girerek bu sorunları hallettiğimizi unutamam. 


Adalet Partisi'nde önemli görevler yaptınız. Partilerde sizin gibi varlıklı ailelerin çocukları ayrıcalıklı bir konumda kalırken, sizin particiliğinizin sokaklarda, meydanlarda, sandık başlarında hiç durmadan çalışarak geçtiğini görüyoruz. İlerleyen yıllarda ise TBMM'de ülkemize kazanç sağlayan çok başarılı katkılarınız ile yer aldınız. Ülke siyasetinde idealleri peşinde koşan gençlere tavsiyeniz ne olur? 
Gençlerimizin idealleri siyaset ise iki önemli tavsiyem var. Birincisi genç yaşta iken tercih ettikleri partiye üye olmaları ve teşkilat çalışmalarına katılmalarıdır. 
İkincisi, siyaset çok meşakkatli ve çok sabır gerektiren bir iştir. Bunun için siyaset ve politikada en önemli şey olan “insan sevgisi ve insana hizmet”e çok inanmaları gerekir. Ben çok severek yaptım ve bütün gençlerimiz siyasetle uğraşmalıdır. 


Sayın Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel ile çok yakın çalıştınız. Adeta onun bir evladı gibi olduğunuzu biliyoruz. Onunla ilgili özel bir anınızı anlatır mısınız? 

80'li yıllar liderimiz Süleyman Demirel'in yasaklı olduğu yıllardı. Bu bir ihtilal uygulamasıydı. Oysa yasaklı bir demokrasi olamazdı. Demirel her şeye rağmen sokağa inmeli ve halkıyla bütünleşmeliydi. 
Bunun ilk kıyılcımını bizler yaktık. O zamanlar Doğru Yol Partisi'nin İstanbul İl başkanı olan rahmetli 


Yaşar Keçeli ağabeyimizin önderliğinde 11 Nisan 
1987 tarihinde muhteşem bir İstanbul çıkartması 
yaptık. Havaalanında karşıladık binlerce arabayla, taksime yürüyerek, yer yer koşarak gidiyorduk, bende demokrasi ve yasakların kalkması için yaptığımız koşuşturmalarda kendimi kaptırmışım koşuyorum, o ara bir ses yeter koşma bir şey olur diye seslendi (Demirel Baba'nın sesiydi) ben de bir baktım Merter çıkışına gelmiştik ve sonra arabaya geçtim ve yürüyüşü gerçekleştirdik. 
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Sizi Türk denizcilik sektörü bir “duayen “ olarak görmektedir. Kendi işinizden çok, sektörün genel sorunlarıyla oldukça ilgilisiniz. Denizcilik serüveninizin dönüm noktalarını anlatır mısınız? 

Bütün amacım ve arzum, denizci bir ailenin çocuğu olarak, ülkemin denizci ülke, denizci millet olmasıdır. 
Bu amaçla 1970'li senelerde çok yoğun çalışmalar yapıyorduk. Başbakanımız Süleyman Demirel'den itibaren bütün hükümetlerle Armatörler Birliği ile kurduğumuz diyaloglar gemi inşaatında bilhassa koster 1000 ila 3000 tonuk gemiler inşa etmeye Haliç, Beykoz ve Sarıyer'deki tersanelerde o günün şartlarında bu tip gemileri inşa ediyorduk. Hükümetimiz orta vadeli reeskont kredi, gisat kredileri ve Türk Bayraklı inşa edilen gemilerden iade primi teşviklerle geliştirmeye başladık. 1970'lerin sonuna doğru Tuzla, gemi inşa bölgesi olarak tahsis edildi ve bazı tersaneler buraya taşınmaya başladı, inşalara burada devam edildi. Ancak 1980 senesinde ülkemizde ihtilal oldu. Askeri Yönetimin Başbakanı Bülent Ulusu Paşa oldu ki bir Denizci Amiral idi ve Denizcilik sektörünün kalkınmasını isteyen bir insandı. Denizcilik için aldığı kararlar 70'li yılların devamı niteligindeydi hatta teşviklerle dışarıdan yabancı ikinci el gemilere Türk Bayrağı çekiliyordu. Ancak bana göre 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denizciliğin kurumsal, kanunla kurulmuş bir teşkilata ihtiyacı vardı, o da Deniz Ticaret Odamız'ın kurulması idi. Çalışmalara başladık, o günün zor şartlarında Odalar Birliği şemsiyesi altında, 1982 senesinde Deniz Ticaret Odası kuruldu. Zamanla bütün Türkiye'nin kıyılarında temsilcilikleri ve şubeleri ile ülkede denizciliği tümü ile temsil edilen kanunla kurulmuş teşkilata kavuştuk. Bence en önemli dönüm noktası bu olmuştur. Bu teşkilat bütün hükümetlerle diyalog kurarak çalışmalarına devam etmiş, denizci millet, denizci ülke olma yoluna girmiştir. Ben şahsen denizcilik serüveninde şanslıydım. Çünkü denizci iyi bir ailenin ferdiydim. Bu serüveni iyi kullandım. Önümde iki ağabeyim vardı. Hepimizin birlikte öğrenimi ve hem okuyup hem işe gitmemiz, bizim genç yaşlarda sektörle içiçe olmamızı sağladı. 
Bu sayede sektörle ilgili kişileri tanıdık, Armatörler Birliği ve Kooperatifi ile ilgimiz, bütün camiayı tanımamız, bizim en büyük avantajımızdı. Ben Mısırlı Apartmanı İstiklal Caddesi Galatasaray İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okurken bizim ofis Karaköyde idi. Bu benim işimle ilgimi kolaylaştırıyordu. Bu 1970 senesi idi. Ben 1971'de evlendim. Okulu 1974'te bitirdkten sonra Armatörler Kooperatifi'nde görev aldım ve çalışmaya başladım. 


"BÜTÜN AMACIM VE ARZUM, 
DENİZCİ BİR AİLENİN ÇOCUĞU 
OLARAK, ÜLKEMİN DENİZCİ ÜLKE, 
DENİZCİ MİLLET OLMASIDIR." 


Bu imkan benim genç yaşta, büyük, küçük bütün denizciler ile beraber olmamı ve herkesi tanımamı sağladı. Ziya Kalkavan amca ile ve tüm arkadaşları ile birlikte çalışma firsatı buldum. İlk dönüm noktası, benim siyasetle de yakın ilişkim vardı. 1965 
senesinde Adalet Partisi'ne üye olmuş, Süleyman Demirel'in ilk kongresinde delege olarak bulunmuştum. 
Yakın bir ilişkimiz vardı ve çalışmalara devam ettik. 
İkinci dönüm noktası, Deniz Ticaret Odası'nın kurulması ve 1982 yılında kurulan Odanın yönetimin- de çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1989 yılında Oda Başkanı olmamdı. Çok yoğun çalışmalar yaptık, 
3 Kasım 2002 de, Ak Parti'den 3.Bölge Milletvekili 
oldum ve böylece artık Parlementoda sektörüm için çok çalıştım. Hatta bir milletvekili arkadaşım bir gün şöyle bir espri yaptı “Cengiz abi Milli Savunma Komisyonu Başkanı'sın, hep denizi konuşuyorsun, bir de komisyon başkanı olduğundan konuş”. 2007 senesinde milletvekili görevim sona erdi, tekrar Deniz Ticaret Odası'na döndüm, Medis Üyesi oldum, sonra Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı oldum ve halen bu görevi sürdürüyorum. 


Türk denizcilik sektörünün efsane isimlerinden Ziya Kalkavan'la birlikte çalıştığınızı, bir amca yeğen ilişkisini sürdürdüğünüzü biliyoruz. Sizin deyiminizle Ziya Amca ile paylaştığınız en değerli anınız nedir? 

Ziya Amca ile o kadar çok anım var ki, hangisini anlatayım diye çok düşündüm. Ama hiç unutamadığım bir anım var, şöyle ki; 1980'li senelerin ilk günleri idi, çok sıkıntılı günlerimizdi. Hacı İsmail Kaptanoğlu ve oğulları ona en yakın isimlerdi. Hatta Gündüz Ağabeyim onun çavuşu, ben onbaşısıydım. O müthiş kişiliğiyle, lider yaradılışıyla hepimizin Ziya Amcası'ydı. 12 Eylül darbesinin eziyetlerini çektiği o sıkıntılı günlerinin bittiği bir akşamüstü, Kuzguncuk'a, Salon Kıraathanesi'ne (biz orada otururduk) gelmiş. İlk masada oturuyordu. Onu orada görmek ve ilk olarak Kuzguncuk'a uğraması bizim için büyük sevinç ve onur kaynağı olmuştu. Ziya Amcamızın bana ve ailemizi olan yakın sevgisini en değerli anılarımız olarak saklarım. 


Babanız Merhum Hacı İsmail Kaptanoğlu da Türk denizciliğinin önder ve en saygın isimlerinden birisidir. Cengiz Kaptanoğlu değerli babasından en çok ne öğrendi? 

Babamız Hacı İsmail Kaptanoğlu, Türk Denizciliği'nin önder isimlerinden birisiydi. Babam ve sevgi- 


li Ziya amca ayrılmaz bir ikiliydi. Babam cemiyetçiliği çok severdi. Toplum için yaşamayı düstur edinmişti. Güzel giyinmeyi çok dikkat ederdi. Bu merakı bizlere de bulaşmıştır. Sert gözükürdü, ama derinliklerinde merhamet dolu bir kalbi vardı. Yaşadığı çevrenin her sorunu ile ilgiliydi. Kötü okunan bir ezan, çöpleri toplanmamış bir sokak, imara aykırı bir yapı onun dikkatini çeker, her zaman tam bir sorumlu vatandaş refleksi gösterirdi. İyi bir aile reisi olmayı, insan sevgisini, insana hizmeti, dürüst olmayı, sözün senet olduğunu bilir, işin her günü erken- den ofise gitmeyi tavsiye ederdi. Bir başka önemli özelliği de misafirlerine büyük değer vermesiydi. Misafir ağırlamayı çok önemser, dostlarıyla sık sık buluşmayı da görev bilirdi. Onun muhteşem kişiliğin- den yararlandığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünürüm. 


Deniz Ticaret Odası bugün ülkemizin en önemli kurumlarından birisidir. Sizin bu müessesinin kuruluşundan bugüne kadar ki katkılarınız sektörde çok iyi bilinir. Bize odanın kuruluş yıllarını anlatır mısınız? 

Odamızın kuruluş yılı 1982 senesine rastlar. Ülkemizde ihlal olmuşdu ve sıkıntılı günlerdi. Türkiye adını alamadık, Odalar Birliği yasası buna engeldi çünkü aynı iki meslek kuruluşunda iki Türkiye ismi olamazdı. Bence çok önemli olan denizcilik sektörü kurumsallaşıyor ve kanunla kurulan bir statüye kavuşuyordu. Denizcilik sektörü bu kurumla, hem dünya ile hemde ülkemizde saygınlık kazanmış, yönetimlerle ilişki kurarak sektörün gelişmesini sağlamıştır. 


Denizciliğin taşımacılık alanında faaliyet gösterirken, sizi ayrıca tersanecilik sahasında da görüyoruz? Bu tercih ve atılımın vizyonunu sizden dinlemek isteriz... 

Tersanecilik bizim sektörde en zor ve meşakkatli olan bir sanayi dalıdır. Bizim ilk dönemlerde böyle bir düşüncemiz yoktu, ama seneler sonra Türkiye'nin gemi inşa ve tamir bakımdaki gelişmesi ve evlatların işe girmeleri ile tersanecilik sempatik geldi böylece ailece karar alarak Desan Tersanesi'ni aldık. 


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la da yakın bir dostlukilişkiniz var. Bize Cumhurbaşkanımızı anlatır mısınız? 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset geçmişimizde benzerlikler vardır. Bizler siyaset arenasına birer prens olarak inmedik. Biz milliyetçi ve muhafazakar cenahın siyasetçileri olarak, bu işe sokaktan, mahalleden başladık. Duvarlara yazı yazarak, bayrak asarak, sandık başlarında bekleyerek siyaseti öğrendik. Bu nedenle Tayyip Bey, halkın nabzını hiçbir politikacının erişemeyeceği kadar iyi tutar. 
Vatan ve millet sevgisi eşsizdir. Biyonik bir adam 


gibidir, asla yorulmak bilmez. Çok vefalıdır, dostluklarına büyük önem verir. İşini iyi takip eder. Ülkesi- ne hizmet etmeyi adeta bir ibadet sayar. Bence Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye için tarihi bir şanstır. 
Anadolu insanı bunu bilerek liderine bütün gücüyle sahip çıkmaktadır. Bu zor günlerde, Allah onu başı- 


mızdan eksik etmesin. 


Çocuklarınızın da sektördeki başarı hikayelerini takip ediyoruz. Bir baba olarak hep duyumsanacak bir gurur olmalı bu... Onların geleceği ile ilgili görüşleriniz nedir? 

Bir insanın, topluma armağan edebileceği en değerli varlıkları çocuklarıdır. Yine bir insanın kalitesi, evatlarının kalitesi ile ölçülür. Benim dört çocuğum da bu anlamda iftihar edebileceğim değerdeki gençlerdir. Onları yetiştirirken, iyi eğitim görmelerini, sevgi ve saygı mevhumlarıyla yoğrulmalarını, merhametli olmalarını, özgüvenlerinin tam olmasını ve toplum sorunları karşısında duyarlılık hissetmelerini sağlamayı gözettik. Elbette çocuklarımın yetişmesin- de annelerinin minnet ve şükran duygularımız hak 


"BİZLER SİYASET ARENASINA BİRER 
PRENS OLARAK İNMEDİK. BİZ 
MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR 
CENAHIN SİYASETÇİLERİ OLARAK, 
BU İŞE SOKAKTAN, MAHALLEDEN 
BAŞLADIK." 


edecek bir emeği olmuştur. Biz çocuklarımıza her zaman birer arkadaş olmaya çalıştık. Onlara asla baskı ve şiddet uygulamadık. Vatan ve millet sevgisini aşıladık. Denizciliği sevmelerini sağladık. Şimdi çocuklarımızın iş ve sosyal hayattaki başarı öykülerini izlemekten de büyük bir mutluluk duymaktayız. 


Yaşadığımız devirde yeni neslin örnek alması gereken bir ihtimamla “Aile Olmak” olgusunu topluma gösteriyorsunuz. Aile olmak ne demektir Sayın Kaptanoğlu? 

Türk milleti çok ilginç bir millettir. Başka milletlerin altında boğulacakları pek çok toplumsal badireyi, Türk milleti atlatmayı bilmiştir. Çünkü bizim milletimizde son derece önemli bir değer yargısı vardır. O da aile kavramıdır. Bu toprakların insanları aileleri için yaşamayı, aile dayanışmasını baş tacı etmeyi kutsal bir yaşam biçimi olarak kabul ederler. Geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin, edep ve terbiyemizin, saygı ve sevgimizin kaynağı ailelerimizdir. Anne ve babalarımız, dede ve ninelerimiz, amca, dayı, hala, teyze gibi en kıymetli varlıklarımızdan oluşan büyük aile kavramı Anadolu'nun milli ve manevi değerlere başlı sıkılmış bir yumruk gibi durmasının baş nedenidir. Büyük şehirlerde şikayetçisi olduğumuz derenerasyonun altında bu büyük aile kavramının ufalması, aile ve akrabalık ilişkilerinin azalması gibi sorunlar yatmaktadır. 
Her şeye rağmen aile kültürünü yaşatmaya, çocuklarımızı bu kültürün içerisinde yetiştirmeye gayret etmek temel amacımız olmalıdır. İC 
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